
Het brugwachtershuisje op de brug van Follegea is weg. 
Komend van de snelweg zag je het huisje rechts van de 
brug. Achter de ramen zag je de brugwachter zitten, of 
lopend over de brug, bezig met een of ander klusje. Als er 
een boot aankwam liet hij de slagbomen dalen, ging de 
brug op tijd op en weer neer en kon het verkeer verder 
rijden. Hij, of zij, hield dat allemaal keurig in de gaten. 
Een figuur op de achtergrond, maar o, zo belangrijk. 
Nu is het huisje weggehaald en wordt de brug bediend 
vanuit een andere plaats. Ik vind het een achteruitgang. 
Een brugwachter die je kunt zien vind ik veel leuker. Ook 
voor de schippers van de boten. Als alle bruggen op deze 
manier bediend gaan worden, dan verdwijnt de klomp 
waar de schippers het geld in kunnen doen voor de door-
gang door de brug. En de hand die opgestoken wordt 
door schipper en brugwachter, een kort woord dat elkaar 
toegeroepen wordt. Wat jammer! 

Toen ik pas voor de brug moest wachten, bediend door 
de onzichtbare brugwachter ergens ver weg, bedacht ik 
me dat ons begrip van de aanwezigheid van God eigenlijk 
dezelfde ontwikkeling heeft meegemaakt. Als kind leef je 
met de gedachte dat God zo dicht bij je is dat je Hem bijna 
kunt aanraken. Hij zorgt voor je, Hij is aanspreekbaar, Hij 
ziet je onderweg naar school en weer naar huis. Je hoeft 
je handen maar te vouwen, je ogen te sluiten en te zeg-
gen of te vragen wat je op je hart hebt. En dan komt het 
gegarandeerd in orde. Maar gaandeweg je ontwikkeling 
tot volwassen mens komt God ‘op afstand’ te staan. Dat 
is voor mij en voor veel meer mensen een lastige gewaar-

wording. Wij heb-
ben God liever 
dichtbij. Als ‘je 
wachter, als een 
schaduw aan 
je rechterhand 
‘(Psalm 121).  
Het vraagt veel 
meer van ons 
om ons over 
te geven aan 
een macht 
die – ogenschijnlijk – 
verder van ons af staat…. 
Ondertussen daalt het brugdek weer. De slagbomen gaan 
open. De brugwachter op afstand dooft de rode lichten 
en we kunnen weer doorrijden. 

Goed, hij of zij mag dan onzichtbaar zijn geworden voor 
onze ogen, maar de brugwachter zorgt nog steeds goed 
voor de schippers en bestuurders. Het is een kwestie van 
vertrouwen dat de brugwachter ons in het oog heeft. Hoe-
zeer ik het beeld van die man of vrouw achter de ramen 
van het huisje ook mis, we worden niet alleen gelaten. 
Daar kan ik op vertrouwen. Op dezelfde wijze geef ik mij 
dagelijks over aan het volwassen begrip van de aanwezig-
heid van God; op afstand houdt Hij ook mij in het oog. 

Ds. Gerda Keijzer
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KERKDIENSTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

Zondag	 28 mei - rood - Pinkster, Zendingsdienst
10.00 uur	 St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte	 1e Zending Egypte - 2e Onkosten dienst

Zondag	 4 juni - wit - zondag trinitatis
9.30 uur        	Idskenhuizen - ds. Gerard Venhuizen
Collecte        	1e Diaconie, 2e Kerk

Zondag	 11 juni - groen
9.30 uur        	St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte        	1e Noodhulp dichtbij en ver weg, 2e Kerk

Zondag      	 18 juni - groen - 
	 Viering maaltijd van de Heer
9.30 uur       	Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte       	 1e Stichting Rescue Baby Gambia, 2e Kerk

Zondag        25 juni - groen
9.30 uur       	Tjerkgaast - mevr. Betty Posthumus
Collecte        	1e Wereldvluchtelingendag Colombia, 
	 2e Onderhoud orgels

Zondag      	 2 juli - groen 
9.30 uur       	Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte       	 1e Anna Schotanus, 2e Kerk

Zondag        	9 juli  - groen 
9.30 uur      	 St. Nicolaasga - ds. Gerard Venhuizen
Collecte       	 1e Diaconie, 2e Kerk

Zondag       	16 juli - groen - Ontmoetingsdienst
10.30 uur   	 (inloop 10.00 uur met koffie en thee) 
	 Idskenhuizen - Jannie van Koten en 
	 Linda Wind
Collecte      	 1e Hospice Heerenveen, 2e Onkosten dienst

Zondag       	23 juli - groen 
9.30 uur     	 Tjerkgaast - ds. Yvonne Slik
Collecte      	 1e World Vision, 2e Kerk

Zondag      	 30 juli - groen
9.30uur      	 Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte     	 1e Gez. diaconieën/Caritas, 2e Kerk

Alle diensten worden online uitgezonden en kunt 
u ook terugkijken via de website van onze kerk 

en via Youtube.nl, zoek op ‘op e noed’ 

Zondag 	 21 mei
9.30 uur	 pastor Geertje van der Meer
Collecte: 	 Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 	 28 mei - Pinksteren
9.30 uur	  ds. Aart Veldhuizen		
Collecte:	 Kerk in Actie Zending Egypte Bijbelcompetitie 		
	 stimuleert Bijbellezen / Eigen gemeente

Zondag 	 4 juni           
9.30 uur	 ds. Aart Veldhuizen			 
Collecte:	 Diaconie / Eigen gemeente
 
Zondag 	 11 juni
9.30 uur 	 ds. Evert van der Veen	 
Collecte:  	 Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 	 18 juni       
9.30  uur	 ds. Aart Veldhuizen
Collecte: 	 Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 	 25 juni
9.30 uur	 ds. Aart Veldhuizen 
Collecte:	 Kerk in Actie Colombia; Perspectief voor jonge 		
	 vluchtelingen uit Venezuela / Eigen gemeente

Zondag 	 2 juli - Viering Maaltijd van de Heer
9.30 uur	     ds. Aart Veldhuizen		
Collecte: 	 Kerk in Actie Indonesië; Pastorale en praktische 	
	 hulp voor migranten / Eigen gemeente

Zondag 	 9 juli  
9.30 uur	 ds. Gert Pennekamp
Collecte: 	 Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 	 16 juli
9.30 uur	 ds. Henk Steinvoort
Collecte 	 Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 	 23 juli
9.30 uur	 ds. Gerda Keijzer
Collecte: 	 Diaconie / Eigen gemeente

KERKDIENSTEN LANGWEER

Verder worden alle diensten online uitgezonden en 
kunt u ook terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl
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Datum	 Verzorgd door	 Voorganger	 Bijzonderheid

1 juni	 Scharsterbrug/Ouwsterhaule	 Ds. Wim Warnar

15 juni	 Op ‘e Noed	 Ds. Gerda Keijzer

6 juli	 Op ‘e Noed	 Ds. Gerda Keijzer

20 juli	 Op ‘e Noed	 Pastor Anneke Adema

MEI

za	 20	 Jakobus 3:13-18	 Wijsheid van boven	
zo 	 21	 Psalm 39	 Zie mijn verdriet
ma 	22	 Jakobus 4:1-10	 Nader tot God
di 	 23	 Jakobus 4:11-17	 Als de Heer het wil
wo 	24	 Jakobus 5:1-6	 Rampspoed voor rijken
do 	 25	 Jakobus 5:7-12	 Geduldig lijden
vr 	 26	 Jakobus 5:13-20	 Krachtig gebed
za 	 27	 Psalm 119:1-8	 De rechte weg gaan			 
		  Pinksteren
zo 	 28	 Psalm 119:9-16	 Echte vreugde
ma 	29	 Spreuken 23:1-11	 Vergeet niet wie je voor je hebt
di 	 30	 Spreuken 23:12-21	 Een open oor en geest
wo 	31	 Spreuken 23:22-35	 Waarheid, inzicht en wijsheid

Juni

do 	 1	 Spreuken 24:1-12	 De kracht van een wijze
vr 	 2	 Spreuken 24:13-22	 Sta telkens weer op
za 	 3 	 Spreuken 24:23-34	 Doe eerst je werk
		  Trinitatis		
zo 	 4	 Psalm 119:17-24	 Verlangen naar de wet
ma 	 5	 Spreuken 25:1-10	 Eer aan God en de koning
di 	 6	 Spreuken 25:11-20	 Kalme woorden
wo 	 7 	 Spreuken 25:21-28	 Zorg voor je vijand
do 	 8	 Psalm 119:25-32	 Onderwijs mij
vr 	 9	 1 Timoteüs 1:1-11	 De wet goed gebruiken
za 	 10	 1 Timoteüs 1:12-20	 Genade in overvloed		
zo 	 11	 Psalm 13	 Zie naar mij om
ma 	12	 1 Timoteüs 2:1-7 	 Als losgeld voor allen
di 	 13	 1 Timoteüs 2:8-15 	 Een heilige levenswijze
wo 	14	 1 Timoteüs 3:1-13        Waardige leiders
do	 15	 1 Timoteüs 3:14-4:10  	De juiste leer

vr 	 16	 Psalm 119:33-40	 Leven in uw gerechtigheid
za 	 17	 Matteüs 7:13–8:1	 Bouw op de rots		
zo 	 18	 Matteüs 8:2-13	 Een groot geloof
	ma 19	 Matteüs 8:14-22	 Hij neemt onze ziekten weg
di 	 20	 Matteüs 8:23-34	 Jezus heeft de macht
wo 	21	 1 Timoteüs 4:11–16	 Hou je aan de leer
do 	 22	 1 Timoteüs 5:1-16 	 De zorg voor weduwen
vr 	 23	 1 Timoteüs 5:17-25 	 Goede daden blijven niet verborgen
za 	 24	 1 Timoteüs 6:1-10        Tevredenheid is goud waard		
		  Augsburgse Geloofsbelijdenis
zo	 25	 1 Timoteüs 6:11-21	 De goede strijd
ma 	26	 Psalm 49	 God zal mij vrijkopen
di 	 27	 Matteüs 9:1-17	 Volg de bruidegom
wo 	28	 Matteüs 9:18-24	 Geloof redt
do	 29	 Matteüs 9:35–10:10	 Extra arbeiders
vr 	 30	 Matteüs 10:11-20 	 Als schapen onder de wolven

Juli

za 	 1	 Matteüs 10:21-33	 Schreeuw het van de daken		
zo	 2	 Matteüs 10:34 –11:1	 Neem je kruis op je
ma	 3	 Matteüs 11:2-19	 Goed luisteren
di 	 4	 Matteüs 11:20-30	 Kom allen bij Mij
wo 	 5	 Spreuken 26:1-12	 Over dwazen
do 	 6	 Spreuken 26:13-19	 Over luiaards
vr 	 7	 Spreuken 26:20-2	 Over kwaadsprekers
za 	 8	 Psalm 79	 Wij zijn uw kudde		
zo 	 9	 Spreuken 27:1-10	 Ware vriendschap
ma 	10	 Spreuken 27:11-18	 Wees wijs en verstandig
di 	 11	 Spreuken 27:19-27       Zorg goed voor je kudde
wo 	12	 Matteüs 12:1-21	 Heer over de sabbat
do 	 13	 Matteüs 12:22-32	 Innerlijke verdeeldheid
vr 	 14	 Matteüs 12:33-42	 Goede en slechte vruchten
za 	 15	 Matteüs 12:43-50	 Ware familie

KERKDIENSTEN DONIAHIEM

LEESROOSTER

Gezamenlijke diaconieën/Caritas
In de week voor de Pasen hebben de gezamenlijke diaconieën van de H. Christoffel in Sint Nyk, kerk Langweer, 

en de Prot. Gem. Scharsterbrug, Ouwsterhaule en Op ‘e Noed een Paasgroet in de vorm van een bloemstukje gebracht 
bij Doniahiem, Wilhelminaoord, Westersypen, Thomashuis en de lokaties van Maeykehiem in Langweer en Sint Nyk. 

Deze werden in dankbaarheid ontvangen.
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De weg van het gebed

Bij geloven, kerk, diensten, vergaderingen, pastoraat hoort 
gebed. Zo ervaren we dat. Op allemaal momenten worden 
we stil en spreken we woorden van gebed uit. We doen het 
veel en vaak, maar over het gebed zelf hebben we het niet 
zo vaak. Wie het er wel over heeft gehad, schoot me te bin-
nen, is K.H. Miskotte, hij schreef, lang geleden, maar nog 
altijd kostbare boekje, ‘De weg van het Gebed’. Eén van de 
eerste regels uit dat boekje is deze ‘het gebed is als dankzeg-
ging en aanbidding, als belijdenis en voorbede, als regel-
matig vragen en aanroeping in de nood, als stil verhaal van 
vrede en als kreet uit de diepte, het meest onvervreemdbaar 
kenmerk van het kerk-zijn’’.
Je moet het minsten twee keer lezen, voor zo’n zin een beet-
je bij je indaalt. Maar hoe goed en mooi gezegd toch. Want 
ja dat is….aanroeping, vragen, ….stil verhaal….kreet uit de 
diepte, maar ook dankzegging. Het brengt onder woorden 
en doet je beseffen hoe kostbaar het gebed is. We onder-
gaan het soms als ‘normaal’. Het hoort erbij. Maar het is en 
blijft toch iets heel bijzonders.
En hoe kan het je raken; woorden van gebed in een zon-
dagse dienst. 
En wanneer je heel persoonlijk, wat je bezig houdt, voor 
Gods Aangezicht legt. 
En wanneer je in het pastoraat, wat ter sprake kwam, ver-
woordt in een gebed.

Misschien, toch een idee om het er wat vaker over te heb-
ben. Wanneer je bij elkaar bent/komt, elkaar opzoekt. Om 
het met Miskotte te zeggen, een gesprekje over ‘de moei-
lijkheden en mogelijkheden van gebed’ Of gewoon ‘wat be-
tekent het voor je’. We zouden elkaar daar best eens mee 
kunnen verrijken.

Een hartelijke groet,
Ds. Aizo Wiebenga

Kapeldiensten

We zijn heel blij dat er doorgaans meer dan 
twintig bezoekers zijn voor de kapeldiensten. 
Dat is een heel mooi aantal. De kapeldiensten 
worden in de eerste plaats georganiseerd voor 
de bewoners van Doniahiem. Maar we zijn 
ook heel blij met belangstelling uit De Schar-
lijen en De Iendracht. Woont u daar en zou u graag de ka-
peldiensten willen bezoeken, aarzel dan niet: u bent van 
harte welkom. 

BBBB 

In de PKN kerk van Op ‘e Noed hebben we afgelopen sei-
zoen dekentjes gemaakt voor pasgeboren baby’s in Gambia. 
U kunt daar verder in Geschakeld over lezen. 
Maar een extra woord van dank voor de bewoners van Do-
niahiem die ook dekentjes hebben gehaakt en gebreid is 
wel op zijn plaats. Vele prachtig gekleurde dekens hebben 
wij van u gekregen. En die zijn intussen ook al naar het in-
leveradres gegaan. Dank zij uw bijdrage kunnen weer veel 
baby’s een dekentje krijgen.
Het is heel fijn om te merken dat bewoners van Doniahiem 
betrokken zijn bij de wereld om hen heen
Wij als BBBB groep van Op ‘e Noed  (Bakken, Breien, Bordu-
ren en Bijkletsen) zijn in ieder geval heel blij met uw geste. 
En de baby’s in Gambia niet minder. Hartelijk dank. 

De BBBB groep

DONIAHIEM, DE SCHARLEIJEN EN DE IENDRACHT

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Bericht van de werkgroep “jonge gezinnen”

Een half jaar geleden zijn wij met een aantal mensen om 
de tafel gaan zitten om de toekomst van onze kerk te be-
spreken. Het is zichtbaar dat de jeugd (en de ouders van de 
jeugd) geen aansluiting meer vindt bij de huidige diensten 
en liturgie. De insteek van onze gesprekken was even simpel 
als ook confronterend:

‘Gaan we de schouders eronder onderzetten om 
het tij te doen keren of leggen we ons erbij neer 
dat de kerk over 10 tot 15 jaar leeg staat?’

We hebben als groep besloten om het eerste te doen. Er 
zijn al een aantal gesprekken geweest en het enthousiasme 
groeit per keer!
Het is de bedoeling dat wij, met behulp van externe par-
tijen, zo’n acht bijzondere bijeenkomsten gaan organiseren, 

waarbij we de gebruikelijk dienstorde (liturgie) volledig an-
ders invullen en elke keer een speciaal thema voor jongeren 
en hun ouders hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat er nog 
steeds veel geloof is en behoefte om dat geloof te beleven 
met gelijkgestemden, vrienden en leeftijdsgenoten.
 
De basis is dat we naar de bijeenkomsten komen om ons 
geloof in God te sterken en het in ons dagelijks leven toe te 
passen. Het motto is: je komt, omdat de ander er ook is en 
zo samen het geloof te beleven. Samen in gesprek!

Onze inzet kost tijd en geld. Maar niets doen is geen optie 
meer. We hebben geen garantie dat onze aanpak het resultaat 
heeft wat wij in gedachten hebben, maar wij gaan ervoor!

Geloofstoerusting hoeft natuurlijk niet alleen in een kerk-
gebouw plaats te vinden, dit kan ook heel goed daarbuiten. 
Alleen waar en hoe ontmoet je elkaar dan? 
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Daarom zal onze start zijn in oktober waarbij wij met een 
bus zullen afreizen naar Krakau en van daaruit een bezoek 
zullen brengen aan Auschwitz. De gedachte achter deze reis 
is om (weliswaar op een divers vlak) verbinding te krijgen 
met de gezinnen van onze gemeente.

Daar worden wij geconfronteerd met jodenvervolging, ge-
schiedenis, geloof, de huidige oorlog en ook emotie, waar-
door er mooie gesprekken en onderlinge banden ontstaan. 
Dit zal de uitnodiging voor de volgende kerkelijke activitei-
ten veel gemakkelijker maken. We willen de gemeente in 
Langweer hier ook graag bij betrekken. Wordt vervolgd!

Luciënne Boelsma, Anna-Mirjam Hoekstra, Bernard Wind, 
Linda Wind, Jan de Jong, Gerda Keijzer en Alex van der Wal 

Muzikale fietstocht Fryske Marren 
zondag 4 juni

Diverse kerken, Scharsterbrug, Idskenhuizen, Langweer

Tijdens deze fietstocht wordt u getrakteerd op 3 klassieke 
concerten van professionele Fryske musici. Om deel te ne-
men aan de fietstocht moet u zich inschrijven. Dit kan door 
een mail te sturen naar: noorderwindmp@gmail.com

U kunt starten in Idskenhuizen of in Scharsterbrug. Eventue-
le voorkeur kunt u bij uw inschrijving doorgeven. Natuurlijk 
mag u ook met een ander vervoermiddel naar de verschil-
lende kerkjes komen. 

Musici:
Fardau van der Woude en Monique van de Ven
Monique van de Ven en Fardau van der Woude zijn begon-
nen als duo in 2020. Beiden docent en uitvoerend musicus. 
Toen er geen concerten meer waren, wilden zij blijven mu-
siceren. Voortkomend uit een eerdere samenwerking na-
men zij contact met elkaar op en gingen ze aan de slag. Al 
gauw kwamen ze erachter dat het muzikale samenspel erg 
natuurlijk verliep en konden zij een mooi repertoire opbou-
wen. Dit repertoire bestaat uit muziek waarin hun gedeelde 
passie voor het lied naar voren komt. Dit hebben zij mogen 
delen met publiek en hopen dit nog veel vaker te kunnen 
doen. (moniquevdven.nl) en (fardauvdwoude.nl)

SlagwerkFabriek
Een netwerk van creatieve & energieke slagwerkers uit 
Noord Nederland. Bij alle producties kijkt SlagwerkFabriek 
naar de omgeving en het publiek. Dit concert wordt ge-

speeld door de slagwerkers Stefan Kirschbaum en Johannes 
Terpstra. Deze twee slagwerkers zoeken altijd en verbinding 
met het publiek, jong en oud. Ze spelen in dit concert uit-
dagend slagwerkrepertoire en nemen u mee in een spette-
rende wereld van de Afrikaanse trommelkunst. Ook spelen 
ze op de marimba en de vibrafoon diverse bewerkingen van 
bekende composities van de grote meesters. Slagwerkfa-
briek@Facebook

Saxofoonkwartet SAKS 
De naam SAKS verwijst naar de Friese achtergrond van de 
musici. SAKS is opgericht in 2009 en inmiddels uitgegroeid 
tot een zeer professioneel, kleurrijk en veelzijdig kwartet.
Het kwartet heeft in de afgelopen jaren concerten verzorgd 
in binnen- en buitenland, werkte samen met verschillende 
orkesten, speelde op festivals en verzorgde muziek bij re-
cepties. Ook heeft het meegewerkt aan verscheidene opna-
mes. Sopraansax: Miriam Stoffelsma, Altsax: Jildou Renema, 
tenorsax: Sietske Trinks en baritonsax: Marrich Noordmans. 
www.saks4.com

Dit is een project van Noorderwind Muziekproducties en is 
mogelijk gemaakt door gemeente Fryske Marren en Stich-
ting Westermeer.

Zo 4 juni 2023	 14:00 uur tot 17:00 uur
Eerste concert 	 14:00 uur
Tweede concert 	15:15 uur 
Derde concert 	 16:30 uur

			   Kassa
Volwassenen	 € 17.50
Kinderen	 GRATIS
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Ik ben te gast bij Jan en Fenny de Jong, aan de Dwarsryd in 
Idskenhuizen. Wie Jan een beetje kent weet dat zijn grootste 
hobby en passie muziek is. Dat begon al lang geleden op de 
zondagsschool, die gehouden werd in het oude dorpshuis 
bij de haven in Idskenhuizen. Jan mocht solo zingen. Bak-
ker Van der Goot hield een microfoon voor zijn mond. Het 
geluid kwam uit de boxen achter hem en Jan schrok zich een 
hoedje. Inmiddels is hij niet bang meer voor een microfoon. 

Drie jaar ging Jan naar de muziekschool die toen nog in 
een oude school aan de Noed was gevestigd. Daarna mocht 
hij in 1969 naar Crescendo. Jan is nu nog steeds lid van het 
korps. De snelle rekenaar weet het al: 54 jaar is hij al lid! Hij 
begon met de bariton als instrument, daarna een ventiel-
trombone en nu speelt hij al weer jaren op de Es-bas. 

Zingen deed hij altijd al, maar het was voor Jan wel een 
vraag bij welk koor hij zich zou aansluiten. Uiteindelijk werd 
dat de The Lord’s Moor Singers.
Dat koor zong het genre dat Jan aanspreekt: liederen uit de 
christelijke traditie in een modern arrangement. Hij zingt 
deze liederen niet alleen met zijn stem, maar ook met zijn 
hart. De tekst en de melodie raken hem dikwijls zo diep, dat 
hij als het ware boven zichzelf uitzingt. Inmiddels zingen 
Jan en Fenny bij een ander koor uit Heerenveen, namelijk 
Perspectief. 

ZIjn keuze voor The Lord’s Moor Singers was in nog een an-
der opzicht een goede: hier leerde hij Fenny kennen. Toen 
ze gingen trouwen zong het koor en speelde het korps in de 
kerk. Als dat niet feestelijk is…?!

Jan heeft niet vaak gedacht om koor of korps op te geven 
voor een ander gezelschap. Dat komt omdat de repetities 
ook een sociaal gebeuren zijn. Je krijgt een band met de 
andere muzikanten en zangers. Menig vriendschap is tijdens 
het musiceren ontstaan. De contacten met de koorleden 
zijn soms heel intensief: lange tijd traden ze drie keer per 
maand op in een kerkdienst. De optredens hebben Jan ove-
rigens bijzonder goed gedaan. Hij kwam in allerlei kerken 
en dat verbreedde zijn visie op geloof en kerkzijn. 

Door muziek te maken groeide Jan ook persoonlijk. Hij was 
niet iemand die gemakkelijk praatte, maar door de contac-
ten met de andere blazers en koorleden leerde hij praten 
over zichzelf en ook over zijn geloof. Bovendien trainde hij 
zijn stem door zanglessen bij een zangpedagoog. 

De laatste jaren zingt Jan ook vaak tijdens kerkdiensten van 
onze beide gemeenten. Vooral in de coronatijd hebben we 
dikwijls op hem en ook op Alie Runia een beroep kunnen 
doen. Als de gemeente niet in de kerk mocht komen, of wel 
in de kerk was maar niet mocht zingen, dan hielden Alie en 
Jan de lofzang gaande. 

Jan vindt het mooi om nieuwe liederen te laten horen in 
de diensten. De gemeente leert de nieuwe liederen op deze 
manier gemakkelijker aan. Eén van de hoogtepunten van de 
laatste maanden waren de diensten voor de Omrop, waarin 
Jan speelde met het korps en zong met Alie. Hij heeft daar 
veel mooie reacties op gekregen. 

Naast al dat musiceren beleven Jan en Fenny ook veel ple-
zier aan hun boot, de Lyberwi. Die ligt in de haven van Ids-
kenhuizen en in de zomer brengen ze daar veel tijd op door. 
Daarnaast houden ze van reizen. Ze zijn al heel vaak in Ca-
nada en Amerika geweest. 
Sinds hij met pensioen is doet hij ook aan badminton, de 
hobby van Fenny. En dan is er nog dorpshuis De Stjelp: Fen-
ny en Jan werken daar als vrijwilliger. 

Bij al deze hobby’s lijkt me een agenda geen overbodige 
luxe. Deze pensionado’s zitten niet stil…..

De hobby fan:
Jan de Jong
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JAARPROGRAMMA ACTIVITEITEN

BBBB 

Het afgelopen seizoen is de B(akken), B(reien), B(orduren), 
B(ijkletsen)- groep in het kader van het Jaarprogamma ijve-
rig bezig geweest. Er zijn twee projecten aangepakt. 
Gonnie Mulder, Janke Bokma en Anneke  Adema hebben 
voornamelijk gewerkt aan het “glas in lood” project. De glas 
in lood ramen van de kerk van Tjerkgaast in stof verbeeld. 
Achtereenvolgens de Schepping van zon, maan en sterren. 
De duif als symbool van de Heilige Geest. De schepping van 
de mens. De symbolen van brood en vis. Het geheel is ge-
maakt van de lapjes die de gemeente bij elkaar gebracht 
zijn voor het eerste wandkleed. Het hangt in de koffiekamer 
in Idskenhuizen 

En er is volop gebreid en gehaakt: dekentjes en mutsjes voor 
ziekenhuis Essau District in Gambia Daar worden gemiddeld 
150 baby’s per maand geboren. En elke baby krijgt een de-
kentje. De moeders zijn er heel blij mee. Een Nederlandse 
verpleegkundige, Regina Bouman,  heeft deze actie opgezet 
onder de naam: Baby Rescue Gambia. 
Van de zijde van Doniahiem kwam er ook nog een fors aan-
tal dekentjes, die in dankbaarheid aanvaard werden. 

 
De dekentjes en mutsjes zijn intussen opgehaald door de 
vertegenwoordiger in Friesland (zie de foto hierboven). Ze 
zijn dus onderweg naar hun bestemming in Gambia.
Het waren weer heel plezierig bijeenkomsten dit seizoen. 
Als je samen aan iets bezig bent geeft dan een fijne sfeer 

en goede gesprekken. En als je dan nog een goed doel kan 
steunen heeft dat alles te maken met kerk zijn. 
Wordt volgend seizoen vervolgd. Uiteraard ook voor nieuwe 
deelnemers. 

De BBBB-groep, Jikke, Gonnie, Anneke, 
Janke, Tjitske, Tinie, Nel, Alie en Gerda

Odulphuspad

Zaterdag 15 april heb-
ben we weer met een 
aantal enthousiaste 
wandelaars een stuk van 
het Odulphus-pad gelo-
pen Het was mooi droog 
weer, al waaide het heel 
hard, maar we genoten 
van het Friesche land-
schap. 
We liepen van Sneek 
naar Boazum waar we 
een pauze hadden en 
later nog de prachtige 
oude kerk hebben beke-
ken. 
In de kerk van Boazum 
kregen we van een vrij-
williger een uitleg van 
alles wat in deze kerk 
te zien was. Jikke las 
daarna nog een prach-
tig stuk voor en daarna 
vervolgden we onze pel-
grimstocht dwars door 
de weilanden en onder 
of over afzettingen van 
draden heen waar ge-
lukkig geen stroom op 
stond. Jan was zo dapper 
dit eerst even te contro-
leren. We liepen richting 
Mantgum. Daar aange-
komen eindigde deze 
wandeling. 
We hebben 15 km ge-
lopen en zonder onge-
makken kwamen we 
allemaal weer veilig op 
ons eindpunt aan. 
Het is prachtig om dit zo 
met elkaar te mogen en 
kunnen doen. Voor dit 
seizoen zit het er weer 
op. 

Wandelgroep “Odulphus 
wandeling “
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Mr. Klaas Bunk vertelt over zijn 
werk als strafrechter

Op 21 maart heeft mr. Klaas Bunk in het Dorpshuis in Ids-
kenhuizen een lezing gegeven over zijn werk als strafrechter 
bij de rechtbank Noord-Nederland.
Nadat iedereen voorzien was van koffie of thee pakte Klaas 
Bunk een stoel en zette die voor in de zaal. Daarna begon 
hij, na een korte introductie over zichzelf, te vertellen over 
zijn werk. 
Mr. Bunk vroeg de aanwezigen daarbij om vragen vooral di-
rect te stellen, en zo zei hij: “Domme vragen bestaan niet”. 
Dat zette eigenlijk de toon voor het verdere verloop van de 
avond.  
Alle aspecten van het strafrecht passeerden vervolgens de 
revue en daarbij ging het uiteraard vooral over de rol van de 
rechter in het strafproces.
Wat vast weinig mensen weten is dat in een strafzaak één 

getuige geen getuige is; er moeten minstens twee getuigen 
zijn met hetzelfde verhaal anders wordt het niet meegewo-
gen in de zaak.
Ook was het interessant om te horen dat een rechter soms 
iemand vrij moet spreken omdat er geen deugdelijk bewijs 
is, terwijl hij wel bijna zeker weet dat diegene schuldig is. 
Zijdelings kwam ook de rol van de advocaat in het straf-
proces ter sprake. Soms begrijpen buitenstaanders niet dat 
een advocaat iemand die bijvoorbeeld een kind heeft ver-
moord, kan en wil verdedigen. Klaas Bunk verklaarde dat 
met te zeggen: “De advocaat verdedigt de dader maar niet 
de daad”.
Van tevoren had Klaas Bunk “gedreigd” dat als de bezoekers 
tijdens zijn verhaal geen vragen zouden stellen, hijzelf dat 
aan het eind van zijn verhaal zou doen!
Dat bleek dus helemaal niet nodig, door de informele sfeer 
en de eerdere opmerking van Klaas Bunk dat er geen dom-
me vragen bestaan, werd het een interactieve avond waarop 
ook de mensen in de zaal best veel aan het woord waren.
De ongeveer 40 belangstellenden hebben een boeiend in-
kijkje in de rechtspraak in Nederland gekregen en kijken 
vast allemaal met andere ogen en met (meer) bewondering 
naar het vak van strafrechter.

Anneke Koelewijn-van Peursem

BERICHTEN VAN INLIA

Niet meer bang hoeven zijn 
(als je een politieauto ziet)

Na 11 jaar heeft ze eindelijk haar verblijfsvergunning; Jean-
nie uit Congo. “Ik heb geluk”, zei ze in mei 2021, hoewel ze 
toen nog steeds geen verblijfsvergunning had. Maar ze had 
haar studie sociaal werk. Die is inmiddels afgerond. En nu 
mag ze aan het werk.

“Ik kan het eigenlijk nog niet geloven”, zegt ze. “Ik mag zijn.” 
11 Jaar lang zit ze in onzekerheid. Geen plannen kunnen 
maken, afwachten wat er over je beslist wordt. We publi-
ceren haar verhaal in 2021 als voorbeeld van een wantrou-
wende overheid die asielzoekers behandelt als leugenaars 
en de menselijke maat vergeet: onrecht in het vreemdelin-
genrecht.

Jeannie is vanaf haar twintigste hier. Vanwege gewelds-
uitbarstingen tegen haar volk, de Banyamulenge, in Oost-
Congo. De IND gelooft eerst haar identiteit niet, dan haar 
verhaal niet, dan niet dat ze niet terug kan naar Oost-Congo. 
De dienst moet keer op keer zijn fout erkennen, maar stelt 
vervolgens dat Jeannie in hoofdstad Kinshasa kan wonen. 

INLIA laat onderzoek doen naar de situatie daar. Kinshasa 
blijkt geen veilige plek. Jeannie start een nieuwe procedu-
re en wint. Zodra ze het hoort, belt ze INLIA: “Maar ik was 
eigenlijk verdoofd.” De jarenlange stress valt weg; een gek 
gevoel. Ook heel raar: niet meer bang hoeven zijn als je een 

politieauto ziet. “Alles voelt anders, alles.” 

Er komen plannen op: een eigen plek (nooit gehad). En aan 
het werk! Dagelijks mensen helpen. “Yes!” Dertig jaar is ze, 
nu haar nieuwe leven begint. “Maar ik hoef niet vanaf niks 
te beginnen. Ik kreeg mogelijkheden: studie, stage, een net-
werk. Zo blij mee.” Ze is INLIA dankbaar, niet enkel voor de 
hulp, het onderdak: “De mensen van INLIA zíen je, dát is het 
allerbelangrijkste.”
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Franciscus
Na mijn fietstocht die ik in 2014 maakte van Sneek naar 
Assisi waren we de afgelopen weken opnieuw in Assisi, het 
prachtige stadje in Toscane. Het is voor mij de vierde keer 
dat ik er was en dit keer met ons hele gezin en ik wil daar in 
dit kerkblad graag weer wat over vertellen.
Franciscus inspireert me. Hij maakt me ook nederig. Want 
ik leef wel degelijk in luxe en ontzeg me weinig. In onze 
tijd zou hij misschien lid zijn van Extinction Rebellion, start-
banen op Schiphol blokkeren en voortdurend zijn protest 
tegen rijkdom en verspilling laten horen en oproepen om te 
delen van wat je hebt. En zelf uiteraard het goede voorbeeld 
daarin geven. Dat maakt me bescheiden.
Als zoon van een rijke handelaar in lakens en gewaden 
maakt hij niks van de baan in het zeer goed lopende bedrijf 
van zijn vader. In plaats van de stoffen duur te verkopen, gaf 
hij zelfs zijn eigen kleren weg aan de armen. Het komt tot 
een breuk met zijn vader en hij kiest voor een leven dicht bij 
de armen. Hij bekommerde zich om het lot van melaatsen, 
zwervers en andere armen en leefde dicht bij de natuur. 
Volgens de overlevering hield hij ooit een preek voor de die-
ren. Boven Assisi vind je grotten waar hij geruime tijd heeft 
geleefd en waar nog altijd een altaar te vinden is waar hij 
te midden van de natuur de mis opdiende. Het is dan ook 
opvallend dat zijn gedenkdag (4 oktober) nog altijd gevierd 
wordt, zij het dan als dierendag. 

De betekenis van Franciscus van Assisi lees ik als een aan-
klacht tegen de mateloze rijkdom. Hij leerde de mensen uit 
zijn tijd dat het erop aan komt dat je deelt. En hij wilde de 
kerk dat ook duidelijk maken. De kerk van zijn tijd zag de 
grote invloed van Franciscus en ik kan me ook voorstellen 
dat ze er bang voor waren. Want juist de kerk bevatte zoveel 
pracht en praal. Het is dan ook een teken aan de wand dat 
Franciscus twee jaar na zijn dood (in 1226) al werd heilig 
verklaard en dat er toen direct ook al begonnen werd aan de 
geweldige Franciscusbasiliek in Assisi, waarin je hierboven 
een afbeelding ziet. De basiliek is schitterend, bevat de cryp-
te waar zijn lichaam begraven zou liggen (al is dat onzeker), 

daarboven de onderkerk en daarboven de bovenkerk met 
prachtige muurschilderingen over het leven van Franciscus 
die zich laten lezen als een dertiende-eeuws stripverhaal. 
Hoe prachtig ook: het lijkt erop dat de kerk van zijn tijd 
Franciscus snel omarmd heeft om zijn boodschap daarmee 
snel onschadelijk te maken en hem in te bedden in de rijk-
dom van de kerk. Dat blijkt al helemaal in de protserige Ba-
siliek in de benedenstad, waar een armenhuisje staat waar 
Franciscus met drie broeders in armoede gewoond zou heb-
ben en waar de kerk een joekel van een glamour and glit-
ter kathedraal overheen heeft gebouwd die zeer doet aan 
je ogen van het marmer en het goud. Als je daar rondloopt, 
dan denk je: hebben we als kerk wèl begrepen van wat Fran-
ciscus ons wilde leren? 
De huidige paus Franciscus nam als eerste paus zijn naam 
aan en van hem gaan inderdaad verhalen rond dat hij ook 
als paus in armoede is blijven leven en toen hij nog mo-
biel was geregeld in de nacht naar buiten ging om soep uit 
te delen aan daklozen. Want tussen de daklozen, daar was 
Franciscus te vinden. 
Wanneer je Franciscus echt ontmoeten wil, moet je dus As-
sisi uitgaan. Ga dan naar San Damiano. Dat ligt pal ten zui-
den onder de stad, het is te lopen (al is het steil). Daar zou 
Franciscus zijn roeping hebben ontvangen. En daar leefde 
Clara (een tijdgenoot van Franciscus, die eveneens van zeer 
voorname komaf was) op een manier zoals Franciscus dat 
voor ogen had. 
Dat doet me denken aan een citaat van Harvey Cox waarvan 
ik jaren geleden een serie prachtige boeken las die hij in de 
80’er jaren schreef. In een van die boeken (in welk boek kan 
ik niet meer vinden, hoe lang ik ook blader) zegt hij zoiets 
als: “Vroeger verlieten mensen de stad om op het platteland 
hun leven met armen te delen en zo God te dienen. Tegen-
woordig zouden mensen die de roepstem van God willen 
gehoorzamen en gerieflijke platteland moeten verlaten om 
in de stad in de achterbuurten hun bestaan met armen te 
delen.” Ik denk dat dat de beweging van Franciscus van As-
sisi zou zijn in onze tijd. Laten we in zijn naam in elk geval 
er werk van maken om daadwerkelijk klaar te staan voor 
mensen die het moeilijk hebben.

Rondom de diensten in Dorpskerk Langweer
In zo’n beetje de helft van de kerkdiensten ben ik de voor-
ganger. Hieronder lees je waar het in die kerkdiensten onge-
veer over zal gaan. 

28 mei - Verjaardagsfeest!
Pinksteren is het verjaardagsfeest van de kerk. De kerk wordt 
op 28 mei bijna 2000 jaar oud, omstreeks 2030 zal het zover 
zijn. Maar ook is de verjaardag van de kerk dit jaar nog geen 
rond getal, gaan we het verjaardagsfeest van de kerk ook dit 

VANUIT DE LEGEBUORREN
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jaar weer vieren! Net voorbij het jaar 30 kwamen de leerlin-
gen van Jezus in een zaal in Jeruzalem angstig bij elkaar en 
barstte de zaal waar ze zaten uit hun voegen door wat hen 
overkwam. En elke keer als je geïnspireerd wordt, gebeurt 
dat weer opnieuw. 
In de taal van de Bijbel is adem, wind en geest precies het-
zelfde woord. Je moet maar raden welke van de drie woor-
den er wordt bedoeld. Dat is mooi. Als de wind in de haren 
op een winderige dag, zo is de Geest van God. Als de adem 
die je zonder dat je het beseft telkens weer in en uitblaast, 
zo is de Geest van God. 

4 juni – met zijn drieeën!
Je maakt een plan om je tuin te gaan veranderen. Je tekent 
het ontwerp. Dan ga je bestellen: grond, zand, tegels, plan-
ten. En vervolgens ga je het uitvoeren: met de kruiwagen 
stort je het zand naar de goede plek; met een meetlint en 
lange lat maak je alles op de goede hoogte en goed water-
pas; vervolgens leg je de stenen neer en voeg je de voegen 
met cementzand waar geen goed onkruid meer door kan; 
je plant de planten in de perken die je hebt aangelegd. En 
als alles klaar is, zit je op het terras te genieten van wat je 
scheppende tot stand hebt gebracht. Achtereenvolgens ben 
je de ontwerper, de tekenaar, de kruier, de stratenmaker en 
de hovenier. En toch ben je éen en dezelfde persoon. 
De vroege kerk leerde ons dat het met God ook zo is. Deze 
zondag na Pinksteren staat in het teken van de drieëenheid, 
waarin de kerk altijd zei dat God op drie manieren naar ons 
toegekomen is: als de Schepper, als de Zoon en als de Geest. 
Nadenken over de drieëenheid is al snel theoretisch en dog-
matisch en zo zal ik dat ook niet gaan doen op 4 juni. Het 
kan namelijk ook anders: nadenken op welke momenten 
je iets van de hemel ervaarde. Want God verschijnt telkens 
weer op tal van verschillende manieren. 

25 juni – je wordt uitgezonden!
Deze zondag lezen we Matteüs 10:16-33. Het gaat over mis-
sie. De jonge leerlingen van Jezus worden erop uitgezonden. 
Ze moeten de mensen verkondigen dat het koninkrijk van 
de hemel nabij is. Jezus zegt er meteen bij dat het geen suc-
cesverhaal zal zijn. Het gaat over vervolging, uitgeleverd 
worden, gegeseld worden en noem maar op. Niet bepaald 
aantrekkelijk. Wat staat ons in onze tijd te doen? Hoe kun-
nen wij laten zien dat het koninkrijk van de hemel nabij is? 
Trouwens: is dat wel zo?

2 juli – gekomen om het zwaard te brengen? 
In deze dienst vieren we de Maaltijd van de HEER, Christus’ 
vredemaaltijd. Maar tegelijkertijd lezen we Matteüs 10:34-
42, waar staat dat Jezus niet gekomen is om vrede te bren-
gen, maar om het zwaard te brengen. Dat is een paradoxale 
uitspraak. Het zegt op zijn minst dat de boodschap van 
liefde niet zomaar vrijblijvend is, maar radicaal. Het vraagt 
namelijk een keus van je, een radicale keuze. Het kost wat. 
Maar misschien levert het pas dan wat op.

30 juli – dat Koninkrijk van U, wordt dat nog wat?
Gerard Reve eindigt met die zin zijn beroemdste gedicht 
‘Graf te Blauwhuis’. Vandaag lezen we in Matteüs 13:44-52 
drie kleine gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel. 
Ze gaan over een schat die gevonden wordt, of een parel. 
Maar ze gaan ook over weggeworpen worden en in de vuur-
oven verbrand worden. Opnieuw klinkt dus dat Jezus’ weg 

van het koninkrijk van de hemel volgen niet vrijblijvend is. 
Sterker nog: het is de enige weg. 

6 augustus – geven jullie ze maar te eten!
Dat krijgen de leerlingen vandaag van Jezus te horen in Mat-
teüs 14:13-21 als er duizenden mensen bij hen zijn geko-
men. De leerlingen moeten ze te eten geven. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit ook geldt voor ons. Wij moeten hen te eten 
geven die niets hebben. Hoe? Dat zullen we deze zondag ho-
ren. Wellicht kan Franciscus, waar ik hierboven over schreef, 
ons daarbij een weg wijzen.

13 augustus – Hij draagt het water onder zijn voeten
Ze zeggen dat alleen spoken over het water kunnen lopen. 
Dat denkt ook Petrus in Matteüs 14:22-33, tot hij het zelf 
probeert. Voor even lukt het om het kwaad er onder te hou-
den. Maar dan zakt hij weg. Hoe zakken we niet weg in alles 
wat er om ons heen gebeurt? 

Gastvoorgangers
Ik weet niet of ds Evert van der Veen eerder in Langweer is 
voorgegaan. Hij is officieel al met pensioen, maar daar is 
niets van te merken. Want na zijn pensioendatum werkte hij 
eerst drie jaar in Echtenerbrug toen daar geen eigen predi-
kant meer is en is hij momenteel tijdelijk in Sintjohannesga 
aan het werk. De andere gastvoorgangers van de komende 
maanden zijn bekend.

Toekomst Kerk Langweer – aflevering 1.

Als het woord ‘Toekomst Kerk Langweer’ valt, begint menig 
kerklid wat donker te kijken. Er wordt dan al snel gepiekerd 
hoe het verder moet nu op veel plekken en ook bij ons de 
kerkgang terugloopt. En inderdaad: we zijn ook aan het 
denken over de toekomst van onze Protestantse Gemeente 
rondom de Dorpskerk van Langweer. 
Zeker: de kerk zal straks anders zijn. Dat is logisch. Want 
nu zijn we kerk op de manier zoals de oudere generatie dat 
gewend is. Dus ook zoals ik het gewend ben, want ik be-
hoor ook tot de oudere generatie. Als de oudere generatie 
er niet meer is, of niet meer in staat is de kerk op de huidige 
manier voort te zetten, zal er dus iets nieuws ontstaan in 
Langweer of samen met andere gemeenten. 
Is dat erg? Die vraag heeft een dubbel antwoord. Het eerste 
is: ik vind het wel jammer, want ik houd erg van de vorm 
van kerkdiensten zoals we die nu hebben. Maar het tweede 
antwoord is: dat de kerk veranderen gaat, is niet erg. Het is 
van alle tijden dat er weer iets nieuws zal gaan ontstaan. De 
kerk is nooit geroepen om te blijven zoals de kerk is. Sterker 
nog: de Psalmen roepen zelfs op om onze kinderen zo toe te 
rusten dat zij het anders zullen doen dan wij en dat zij onze 
fouten niet opnieuw zullen maken. Praten over Toekomst 
Langweer mag dus gerust vol vertrouwen: zeker, het zal an-
ders zijn. En dan zonder onze huidige eenzijdigheden. 
En dan ook nog even dit: vrijwel alle kerken hebben het 
moeilijk. Dat is een cultureel gegeven. Alle verenigingen 
hebben het namelijk moeilijk en als een van de laatste ver-
enigingen geldt dit nu ook voor de kerk. Verbanden worden 
losser en dikwijls eenmalig of voor een korte tijd. Mensen 
binden zich niet meer langdurig aan verenigingen of ker-
ken, al wil men best korte tijd even wat doen. 
Een prachtig voorbeeld hiervan vertelde mijn jongere broer 
Gert me onlangs:
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Gert dacht dat hij nog altijd lid van de tennisvereniging 
was. Hij sprak met een vriend af  om weer eens te gaan 
tennissen en bij de tennisclub gekomen, ontdekten ze dat 
hun tennisvereniging al twee jaar was opgeheven. 

Dat mensen niet meer zo gemakkelijk voor het leven lid van 
een club of een kerk zijn en zich niet meer zomaar binden 
voor langdurige taken of wekelijks bezoek, betekent dat je 
je daar als kerk op aan zult moeten passen. Je moet dus 
zorgen dat je af en toe iets hebt dat mensen boeit en waar 
mensen echt een fijne ervaring beleven. En je moet tegelij-
kertijd beseffen dat de andere kerkdiensten tussen die hap-
penings niet door die mensen bezocht zullen worden. Voor 
veel mensen is een kerk een restaurant waar je best keer 
heen wilt gaan als er lekker eten te halen is. Dan moet je 
dus zorgen dat het boeiend is wat je met elkaar op bepaalde 
momenten doet.
De kerkenraad is deze maanden bezig om informatie te ver-
zamelen: wat doen ze elders? wat wordt er vanuit de litera-
tuur en door de landelijke kerk aan ideeën geopperd? In 
de zomer gaan we vragen aan toeristen of Kerk Langweer 
mogelijk iets voor toeristen kan doen en welke suggesties 
zij voor ons hebben. In het najaar gaan we bij Dorpsbelang 
langs en bij andere dorpsgenoten om hen te vragen waar-
voor zij Kerk Langweer belangrijk vinden voor ons dorp. We 
beleggen een gemeenteavond om te horen wat u belangrijk 
vindt. En we gaan in gesprek met jonge gemeenteleden die 
normaal niet op de gemeenteavond komen om hen te vra-
gen wat zij belangrijk vinden wat de kerk doet. Gaandeweg 
zal er zich hopelijk een nieuwe weg banen die we als ker-
kenraad vervolgens natuurlijk weer aan de gemeenteleden 
zullen voorleggen op een gemeenteavond. 
Je gaat hier ongetwijfeld meer over horen!

Toekomst Kerk Langweer – aflevering 2

In de kerkenraad geef ik elke keer informatie uit bestu-
deerde literatuur die van belang is voor ons nadenken over 
Toekomst Kerk Langweer. Ik ga die info ook steeds in het 
kerkblad zetten. Dit keer een korte samenvatting van het 
boek Samen Jong dat in 2022 uitkwam. In dat boek heeft 
de schrijfster Sabine van der Heijen met anderen geloofsge-
meenschappen die groeien onderzocht. 
Het blijkt dat geloofsgemeenschappen die in Nederland en 
Amerika groeien de volgende zes dingen doen:

1. 	gemeenten die groeien geven prioriteit aan jonge genera-
ties.

	 Het gaat om een cultuur, een manier van denken van 
de hele gemeente, waarbij in alles wat ze doen rekening 
wordt gehouden met jonge mensen. 

2. gemeenten die groeien nemen de radicaliteit van Jezus’ 
boodschap serieus 

	 De boodschap van Jezus is niet een smal verhaal met wat 
zoetige liefde, maar raakt ons hele bestaan. Het gaat om 
navolging. God is niet alleen maar iemand die wil dat je 
je fatsoenlijk gedraagt of die zorgt dat je gelukkig bent of 
in de hemel komt, maar iemand die vraagt om jouw vol-
ledige inzet voor medemensen. 

3. gemeenten die groeien hebben hart voor jongeren
	 Binnen die gemeenten die groeien zoekt men jongeren 

op om te leren wat hen bezighoudt. Vaak blijkt dat jon-

geren drie basisbehoeften hebben om te komen tot een 
eigen identiteit: 

	 • Wie ben ik - wat onderscheidt mij van anderen?
	 • Waar hoor ik bij - wie houdt van mij en van wie hou ik? 
	 • Waarom leef ik - en welk verschil maak ik?
	 Daarnaast hebben jongeren levensvragen als: waarom is 

er zoveel ellende en hoe word ik gelukkig? Vooral twinti-
gers hebben behoefte aan persoonlijke aandacht. En wat 
leuk is: 80% van de jongeren die meeleven met een kerk 
geven aan dat betrokkenheid bij de kerk hun stress ver-
laagt. 

4. gemeenten die groeien geven jongeren verantwoordelijk-
heid. 

	 Ze laten jongeren niet alleen maar een beetje meedoen, 
maar vertrouwen hen en geven hen de ruimte. 

5. gemeenten die groeien vormen een warme gemeenschap. 
	 Ze kijken om naar elkaar.
6. 	gemeenten die groeien zijn beste buren met mensen die om 

hen heen wonen. 
	 Ze ontfermen zich over mensen die het zwaar hebben. 

Als we vanuit deze zes stellingen kijken naar Dorpskerk 
Langweer dan is duidelijk dat we bepaald niet op alle pun-
ten goed scoren. Dat leidt tot de vraag: hoe kunnen we in 
contact met jongeren komen om van hen te leren? Ik denk 
dat dat de eerste stap is. Het is daarom dat we met jongeren 
in gesprek willen gaan over wat zij graag willen dat de kerk 
(eens) zou doen. En dat we hen net zoveel aandacht willen 
gaan geven als ouderen. Genoeg te doen dus!
Tegelijkertijd geldt dit: we moeten ons niet alleen op jon-
geren gaan richten omdat we zo graag willen dat de kerk 
blijft bestaan, omdat de jongeren de toekomst van de kerk 
zouden zijn. Welnee, dan zouden jongeren alleen maar een 
middel zijn. Nee, het gaat erom dat we als kerk wèrkelijk 
in jongeren geïnteresseerd zijn. Want het is natuurlijk veel 
te makkelijk om alleen maar te klagen over die jeugd van 
tegenwoordig. Want we zijn zelf ook ooit jeugd van tegen-
woordig geweest. En misschien is het wel zo dat wij hen als 
kerk wat in de steek hebben gelaten met ons bezig zijn met 
hoe wij vinden dat de kerk moet zijn. 
Dit boek geeft ons dus voldoende stof tot nadenken. Vol-
gende keer meer!

Aart Veldhuizen
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Verjaardagen van gemeenteleden 
in juni en juli 2023

12-06  Mevr. M. J. Hulleman-Trouw
	 Nieuwe Passeerdersstraat, 1016 XP  Amsterdam
24-06	 Dhr. Y. Jager. 
	 Stationsstraat 1 K52,  8521 JT St. Nicolaasga
04-07	 Mevr. T. Hoekstra-Klijnsma  
	 Buorren 28, 8525 EC  Langweer
05-07	 Dhr. J. Bles    
	 Wietske Tademalaan 6, 8501 GG Joure
16-07 	Mevr. M. de Jong-Bles  
	 Stationsstraat 1 K49, 8521 JT St. Nicolaasga

Huwelijksjubilea

Dhr. J. Bles - Mevr. K. Houwman  
Wietske Tademalaan 6, 8501 GG Joure
Zij waren op 23 mei jl. 65 jaar getrouwd.

Dhr. K. Beuckens - Mevr. J. Klijnsma   
Brédyk 14, 8525 ER Langweer
Zij vierden 26 mei hun 40-jarig huwelijksjubileum.

Voor de jarigen en de bruidsparen het volgende gedicht:

VERJAARDAGEN

Klein

Een beetje liefde
kan als een druppel water zijn
die een bloem de kracht geeft

zich weer op te richten.
Een beetje liefde

kan een mens genezen!
Een mens genezen

is hem helpen
de verloren moed terug te vinden.

Meer dan door je mond
zal de liefde spreken

door de zachtheid van je handen
de tederheid van je gelaat

en de aandacht van je hart!

Phil Bosmans

Sjoukje de Vries – de Haan
9 augustus 1940 – 10 maart 2023

Op de achterste bank van de Dorpskerk zat vrijwel elke zon-
dag Sjoukje de Vries. In mijn eerste jaren hier in Langweer 
zat ze er samen met haar man Tjitze. Met hem was ze in 
1964 komen wonen in het witte huisje op Dyken 9. Later ver-
huisden ze naar de boerderij op Dyken 13. Durk en Tineke 
werden geboren. Tjitze was meer een leider, Sjoukje meer 
een volger, iemand die zorgde voor ieder die langs kwam. 
In 2000 nam Durk met zijn Grietje hun plek op de boerderij 
over en verhuisden ze naar Lyts Dykje 40. In 2016 overleed 
Tjitze. Ondanks dit grote verdriet verstond Sjoukje de Vries 
de kunst om haar leven voort te zetten. En zo zat ze nog al-
tijd op zondagmorgen, maar dan in haar eentje, op de ach-
terste bank van de Dorpskerk. Zoals zoveel mensen raakte 
ze in de war en ze kreeg de diagnose Alzheimer. Door gewel-
dige inspanningen van haar kinderen en kleinkinderen kon 
ze blijven wonen in haar woning op Lyts Dykje.
Op donderdag 9 maart werd ze getroffen door een hersen-
bloeding. Een operatie bleek niet mogelijk omdat het te veel 
leed zou aanrichten en de uitkomst zeer waarschijnlijk heel 

slecht zou zijn. Op vrijdag 10 maart overleed ze in het zie-
kenhuis in Sneek. 
In de dankdienst voor haar leven las ik in de kerk het lied 
van de liefde (1 Korintiërs 13). Dat lied is als een verwijt ge-
schreven aan de gemeente van Korinte waar de liefde ont-
brak. Maar datzelfde lied klonk bij het afscheid van Sjoukje 
de Vries als een loflied op de liefde. Want zo was ze. Met 
maar een paar doelen: de boel bij elkaar houden en zorgen 
dat iedereen het goed en gezellig heeft. Die liefde van haar 
is een voorbeeld voor ons. Want geloof is prachtig. En hoop 
hebben is fijn. Maar de liefde is het meest. Haar kinderen en 
kleinkinderen wensen we sterkte toe om met de liefde van 
hun liefdevolle mem en beppe in hun hart verder te gaan. 

Aart Veldhuizen

Jelle Kraak
13 mei 1941 – 8 april 2023

Eigenlijk was de kerk te klein in de kerkdienst die we op 13 
april hielden na het overlijden van Jelle Kraak. In het mid-
den zat op de stoelen het koor Cantabilé waar Jelle het laatst 
zong. Ze zongen een prachtige zegen. En aan weerszijden 
en voorin en boven bij het orgel zaten dorpsgenoten. De be-
langstelling gaf aan hoe Jelle van betekenis is geweest voor 
de mensen die hem kenden. Vanwege de benoeming als 
bode op het gemeentehuis kwam hij met Sjoukje in Lang-
weer wonen. Sietze en Pieter groeiden hier op en zijn ook 
nog altijd betrokken bij Langweer. 
Geloof was ontzettend belangrijk voor Jelle. Het droeg hem. 

IN MEMORIAM
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En hij zong ervan. Dat zingen voedde hem ook weer en hij 
bleef het doen tot twee dagen voor zijn overlijden. 
Jelle wist dat hij zou sterven. Een week voor zijn overlijden 
had hij zijn kinderen en hun gezinnen bij elkaar in de huis-
kamer en had hij mij gevraagd om hem de handen op te 
leggen en hem te zegenen. Er werden ook op die dag warme 
dingen tegen elkaar gezegd. 
Jelle groeide naar zijn sterven toe, vond het moeilijk om 
Sjoukje en de kinderen los te laten, maar kon er toch mee 
leven. Hij was niet bang om te sterven. Zijn uitvaart had 
hij zelf geregeld. Wat er gezongen moest worden en welke 
gedeelten ik uit de Bijbel moest lezen had hij met Sjoukje 

allemaal uitgedacht. En het moest een troostrijke dienst 
worden, waarin ik de mensen moest vertellen wat een troost 
het geloof kan bieden. 
Zo namen we afscheid van hem in de Dorpskerk. Aanslui-
tend is met een grote kring van naaste familie en intiemste 
vrienden afscheid van hem genomen in het crematorium. 
Sjoukje gaat alleen verder, maar wel met haar kinderen om 
haar heen. We wensen haar veel sterkte toe en dierbare her-
inneringen. 

Aart Veldhuizen

Verslag kerkenraadsvergadering 
dinsdag 10 januari 2023

Afwezig m.k: diaken P. Brinksma
Opening: Voorzitter Reinoud de Boer opent de vergadering 
en heet allen welkom, in het bijzonder de ‘nieuwe’ kerkrent-
meesters Henk Westra en Marten Klaas Brinksma. Vervol-
gens geeft ds. een voorproefje van de diensten in februari 
samen met Op ‘e Noed en leest 1 Kon. Vs. 17: De Profeet 
Elia versus Achab en Izebel – de Koning en zijn vrouw -   die 
het land Israël volledig van God los dreigden te maken. “Wat 
zou Elia in onze tijd zeggen?” Hierover wordt van gedachten 
gewisseld.   
De agenda wordt vastgesteld; toevoeging vrijwilligersavond
Ingekomen Stukken: *Bedankjes bloemen en kerstatten-
ties.
* Brief mw. Rinny Pijpker: Zij heeft op 4 dec. afscheid geno-
men als ouderling en bedankt nu voor het in haar gestelde 
vertrouwen van de gemeente en de goede samenwerking 
met de kerkenraad.  
*mevr. S. de Hoop wil met haar ensemble optreden in de 
kerk. Akkoord!  
Notulen 22 november 2022: worden goedgekeurd en on-
dertekend.
N.a.v.: de lijst van de ‘Bokma-spullen’ in het museum Joure 
is digitaal aangeleverd. Het opruimen is uitgesteld. Intus-
sen wordt er wel gekeken waar de spullen eventueel terecht 
kunnen. 
Mededelingen predikant: Ds. vertelt iets over zijn werk in 
het ziekenhuis. Voortaan werkt hij maandag en dinsdag in 
het ziekenhuis, woensdag, donderdag en gedeeltelijk vrij-
dag is hij in Langweer.
Terugblik diensten: 
*Lessons and Carols’ op 18 dec. was een prachtige dienst; 
“Veel positieve reacties”. 
* Bij de Kerstnachtdienst om 11 uur waren minder mensen 
dan andere jaren, daarentegen zat de kerk vol na afloop van 
de Krystkuier om 10 uur. Het lijkt zo te zijn dat velen na 
de ‘krystkuier’ niet meer naar de kerstnachtdienst komen. 
“Misschien moet hierop geanticipeerd worden”. Ds. zal con-
tact opnemen met de organisatoren en bekijken wat de mo-
gelijkheden zijn. 
Vooruitblik diensten: In februari zijn er geen diensten in 
Langweer. Alle diensten zijn gezamenlijk in Idskenhuizen en 
worden uitgezonden op TV door Omrop Fryslân. Voorgan-
gers zijn Aart Veldhuizen en Gerda Keijzer. 

Diakenen: Alle kerstactiviteiten worden genoemd:  
•	40 kerststukjes bij 80+ers en zieken
•	Kerstmiddag
•	Er zijn 18 kerstpakketten gedoneerd voor de Voedselbank.
•	30.000 D.E.-punten gedoneerd ook voor de Voedselbank
•	Er is gedoneerd voor de Oekraïners. Velen waren terug-

gekeerd naar huis, maar waren door de verschrikkelijke 
omstandigheden in hun stad genoodzaakt weer terug te 
komen. 

Kerkrentmeesters: 
•	Het college heeft 2 nieuwe leden: Henk Westra en Marten 

Klaas Brinksma.
•	De jaarrekeningen van 2021 zijn door ziekte bij het K.K.A. 

nog steeds niet klaar. 
•	De Hoekstien wordt opgeknapt.
•	Er worden ook zonnepanelen aangebracht gezamenlijk 

met de buren.
•	De datum van de vrijwilligersavond moet nog vastgesteld 

worden; begin juni?	
Toekomst Kerk Langweer: 
Een speciale vergadering wordt nu gepland op di. 19 febr.  
Gemeenteavond is op 22 maart: Op de agenda o.a.: Toe-
komst kerk Langweer
Wat verder ter tafel komt: * Gastpredikant ds. Trouwborst 
vond de tekst “Wij zijn allemaal verschillend, maar wij wil-
len allemaal vrede” op de banner op de kerk heel mooi. 
* M. K. Brinksma maakt een groepsapp aan voor de kerken-
raad. Handig voor korte mededelingen.
Sluiting: Geertje Minnee leest voor lied 830 en daarna wenst 
de voorzitter allen wel thuis.

Kort Verslag bezinningsavond 
Kerkenraad Langweer op 21 februari 2023

Aanwezig: ds. Aart Veldhuizen, ouderling Geertje Min-
nee, diakenen Els Theel, Jetske de Jong en Pieter Brinksma, 
kerkrentmeesters Reinoud de Boer, Henk Westra en Marten 
Klaas Brinksma.        
Afwezig m.k.: ouderling Helma van Tongeren.
Toekomst Kerk Langweer. Wat zien we als hoofdtaken 
van Kerk Langweer? Waartoe zijn we als Kerk Langweer op 
aarde? 
Alle facetten en thema’s van de kerk en het gemeente zijn 
komen aan de orde op deze bezinningsavond, zoals voe-
ding, inspiratie, gebed, omzien naar elkaar en gebouwen. 
Waarmee gaan we door? Wat vinden we belangrijk of waar 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING
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gaan we meer aandacht aan besteden en zijn er ook zaken 
waar we mee kunnen minderen of zelfs stoppen? 
De uitkomsten van deze bezinningsavond zullen op de ge-
meenteavond 22 maart voorgelegd worden aan de gemeen-
te en nader besproken worden.
Voorzitterschap: 
De laatste jaren wordt gewerkt met een roulerende voorzit-
ter. Een vaste voorzitter zou wenselijk zijn.
Reinoud de Boer stelt zich beschikbaar als voorzitter, waar-

mee de vergadering unaniem akkoord gaat. Henk Westra 
en Marten Klaas Brinksma worden beiden tot vicevoorzitter 
gekozen.
Wat verder ter tafel kwam: 
Vrijwilligersuitje: Het kost veel moeite om een geschikte da-
tum te vinden op zaterdag, optie is nu vrijdag 16 juni.
Het kerkelijk huwelijk op 12 mei 2023 is aangevraagd door 
Arjen Bijl en Joyce Brinksma.

Opbrengst collectes februari en maart 2023

In verband met de gezamenlijke diensten voor Omrop Frys-
lan in Idskenhuizen
in de maand februari geen opbrengsten
05-03	 € 65,70	 KIA Palestina
12-03	 € 38,40	 KIA Binnenlands Diaconaat
19-03	 € 94,40	 Kerkdiensten Omrop Fryslan
26-03	 € 52,40	 KIA Bangladesh

Bijzondere Diaconale Collectes

28 mei Pinkstercollecte Kerk in Actie Zending 
Egypte Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om 
een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie 
van het Egyptische bijbelgenootschap lezen tienduizen-
den kinderen toch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een 
boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om 
de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten 
met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. 
Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen 
naar toe. Een feest van hoop!

25 juni Collecte Kerk in Actie Colombia  
Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela
Door de politieke en economische crises in Venezuela ste-
ken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens over, op 
zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jonge-
ren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. 
De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met 
steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat 
ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. De jon-
geren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding 
zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.

2 juli Collecte Kerk in Actie Indonesië
Pastorale en praktische hulp voor migranten 
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van 
de armste gebieden van Indonesië.Veel mensen die hier wo-
nen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar 
het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige mi-
granten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze on-
beschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van men-
senhandel. De Timorese kerk (GMIT) geeft voorlichting over 
veilige migratie, zet economische projecten op zodat men-
sen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische 
hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Mutaties

Binnengekomen:
Mevr. J. A. Riedstra van PKN Ginneken naar Legebuorren 33  
Langweer
Mevr. E.V. Lever van PKN Wageningen naar Lyts Dykje 20  
Langweer
Dhr. H.J. de Boer van Geref. Kerk Wierden naar Buorren 29a 

Langweer
Dhr. J. Kuperus van PKN op ‘e Noed naar Troelstraweg 15, 
Teroele

Overleden:
Mevr. Sj. de Vries - de Haan  op 17-3-2023
Dhr. J. Kraak  op  8-4-2023
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NIEUWS UIT DE GEMEENTE

Bankje Johannes Bast

Op 30 november 1940 heeft Langweerder Johannes Bast 
een bankje met mooi houtsnijwerk geschonken aan de 
toenmalige gemeente Doniawerstal ter gelegenheid van de 
ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis Oasingaleane 
17. Op de achterzijde van de rugleuning staat vermeld: “Ge-
schenk van den heer Bast te Langweer”.
Tot aan het opheffen van de gemeente Doniawerstal in 1984 
heeft dit bankje in de hal van het gemeentehuis gestaan. 
Daarna is het o.a. gebruikt in het VVV-kantoor aan de Bu-
orren tot het ook daar overbodig werd. Op verzoek van de 
Bast-Bakker Stichting in Langweer heeft de gemeente De 
Fryske Marren in 2022 besloten om dit bankje in eigendom 
over te dragen aan deze stichting. Het bankje is vervolgens 
door meubelmaker Pieter Marten Brinksma opgeknapt en 
iets verhoogd om het zitcomfort te verbeteren. Ook is het 
voorzien van een nieuw kussen.
In overleg met de Protestantse Gemeente Langweer is be-
sloten om dit bankje in de toekomst in de Dorpskerk te ge-
bruiken bij huwelijksvoltrekkingen en andere gelegenheden 
aangezien dit bankje prima past bij het fraaie houtsnijwerk 
van het interieur van de kerk. Na enkele omzwervingen is 
het bankje nu terug op de Oasingaleane. Op 12 mei 2023 is 
het bankje voor het eerst gebruikt bij het huwelijk van Arjen 
Bijl en Joyce Brinksma.                                          
De Bast-Bakker Stichting is blij met deze nieuwe bestem-
ming van het 83 jaar oude bankje, afkomstig van het echt-
paar Bast – Bakker dat Langweer een warm hart toedroeg 
en in 1954 genoemde stichting in het leven heeft geroepen 
die uit een legaat van het echtpaar financiële bijdragen kan 
verlenen aan projecten ter verfraaiing van het dorp Lang-
weer.

Missende kerkbladen

Op dit moment ben ik bezig de serie kerkbladen van Lang-
weer compleet te maken. De jaargangen lopen van 1942 tot 
2017. Het merendeel van de verzameling is bijgehouden 
door Trijnje Hornstra, een tante van mijn moeder Eelkje 
Klijnsma. Na haar overlijden kreeg wij de bladen in huis.
Sinds het overlijden van mijn moeder staan ze al weer 20 
jaar op zolder.
Het zou mooi zijn om de ontbrekende nummers erbij te 
krijgen. Mocht iemand mij met de volgende nummers kun-
nen helpen dan hoor ik dat graag!

2007 	 Februari
2009 	 April-november
2010 	 Mei
2011 	 Mei
2015 	 Mei
2016 	 Mei juni
2017 	 November-december
2018 	 Januari-september-oktober-november-december

theo78.dorus@yahoo.com

Wim Dijkstra

Orgelconcerten 2023

Stichting Orgelconcerten Langweer
organiseert ook dit jaar weer een reeks concerten op het 
fraaie 239 jaar oude van Dam orgel in de Dorpskerk. 

De aanvang is 20.00 uur.                         
Entree 8.00 euro.

15 juli   Geert Bierling (1956) uit Rotterdam

Hij studeerde de hoofdvakken orgel, piano en clavecimbel 
aan het Rotterdams Conservatorium en beiaard aan de Hoge 
School voor de Kunsten te Utrecht. Hij volgde masterclasses 
bij o.a. Ton Koopman en Jos van Immerseel. Op zijn acht-
tiende jaar werd hij vaste bespeler van het historische Bätz/
Witte orgel in de Oude of Pelgrimvaderskerk te Rotterdam 
Delfshaven.

Sinds 1990 is hij stadsbeiaardier van Rotterdam en kreeg hij 
in 1996 zijn aanstelling als stadsorganist van Rotterdam. In 
die functie is hij de vaste bespeler van het Standaart-con-
certorgel in de Burgerzaal van het Stadhuis (waar hij de con-
certserie ‘Muziek in de Burgerzaal’ programmeert) en het 
vier klaviers Flentrop orgel in Concertgebouw De Doelen.

Geert Bierling was tot 2014 als artistiek leider verbonden aan 
het Festival Rotterdamse Orgeldagen. Als clavecinist, organist 
en harmoniumspeler treedt hij regelmatig op als solist en in 
ensemble verband met musici van het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest, het New Trombone Collective en het Giudici 
Ensemble. Daarnaast is Geert Bierling ook actief als begelei-
der op orgel en harmonium van klassieke zwijgende films.

19 juli  Vincent de Ridder, Arnemuiden
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Vincent de Ridder (1997) kreeg vanaf zijn negende jaar zijn 
eerste orgellessen aan de Zeeuwse Muziekschool in Mid-
delburg, waar hij studeerde bij Jos Vogel. Vanaf september 
2017 studeert hij orgel aan het conservatorium in Rotter-
dam. In 2021 studeerde hij af voor de bachelor en sindsdien 
studeert hij voor zijn master

Verder heeft hij diverse masterclasses gevolgd, onder wie bij 
Wolfgang Zerer (Bach), Olivier Latry (Franck), Willem Tanke 
(Messiaen) en Sietze de Vries (improvisatie). Als kerkmusi-
cus is hij verbonden aan de Hillegondakerk in Rotterdam-
Hillegersberg.

2 augustus Age Freerk Bokma, Berlijn

Age Freerk Bokma ontving z’n eerste 
orgellessen van Jan Steven Wuitte. Hij 
studeerde vervolgens hoofdvak orgel 
bij Theo Jellema aan het (huidige) Prins 
Claus conservatorium te Groningen. Na 
het behalen van z’n bachelor-diploma 
vervolgde hij z’n studie aan de Univer-
sität der Künste in Berlijn bij Leo van 
Doeselaar en Erwin Wiersinga. Ook 
studeerde hij een semester o.a. oude 
Italiaanse en Spaanse muziek bij Paolo 
Crivellaro. in 2010 heeft hij zijn ‘Konzer-
texamen’ mit ‘Auszeichnung’ (cum Lau-
de) behaald. Tijdens z’n studie volgde 
hij regelmatig masterclasses in binnen- 
en buitenland bij o.a. Olivier Latry, Wolf-
gang Zerer, Ton Koopman en voor he-
dendaagse muziek bij Zsigmond Szathm 
Ry. Als concertorganist en begeleider is 
hij in verschillende Europese landen ac-
tief. Naast het spelen van het ‘klassieke’ 
repertoire heeft hij een ook grote inte-
resse voor 20e/21e eeuwse muziek.

16 augustus Peter van Dijk, Utrecht   

Peter van Dijk (1952, Groningen) stu-
deerde orgel, klavecimbel, kerkmuziek 
en muziekwetenschap in Utrecht en Am-
sterdam. Sinds 1970 woont en werkt hij 
in of vanuit de stad Utrecht.

Peter van Dijk geniet een grote internationale reputatie als 
organist, (gecertificeerd) orgeladviseur, masterclass-docent, 
voordrachthouder, muziekregisseur, jurylid bij concour-
sen en publicist. Zijn spel is op ruim 45 CD’s vastgelegd en 
hij schreef talrijke artikelen en enkele boeken over (orgel)
muziekgeschiedenis, 
uitvoeringspraktijk en 
orgelbouw(historie). 
nieuwbouw- en restau-
ratieprojecten in Ne-
derland (onder meer in 
samenwerking met de 
Commissie orgelzaken 
voor de PKN en met 
de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed)

ZOMER
CONCERT

ZATERDAGAVOND 24 JUNI OM 19.45 UUR
----•----

EN ZONDAGMIDDAG 25 JUNI OM 14.30 UUR 
----•----

Boerderij Fam. Kreek, (vh Nijpels) Dijken 2

INTERKERKELIJK 
KOOR 
LANGWEER

o.l.v. 
Ludwin 

Hiemstra

Muzikale medewerking wordt  
verleend door:  
• Paul Horjus – piano en zang
• Klarinet Quintet

Het kleurrijke programma: 
van:  muziek uit de 16e eeuw
via:  Bach, Händel, Purcell en Rutter
naar:  Pocahontas en True Colours  
 van Cindy Lauper
tot aan:  ‘From the time you say goodbye’… 

Kaarten per mail direct te bestellen op kaarten@koorlangweer.nl 

of kopen bij de Bakkerij Langweer (vanaf 22 mei) en aan de zaal

• Entree € 10,00 p.p. (tot 16 jaar gratis) 
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Kijk voor actuele informatie op www.koorlangweer.nl 

2023



17PG
 L

an
gw

ee
r

Predikant: 	 Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer.
	 aart.c.veldhuizen@gmail.com	 Tel. 06 - 107 021 65
Ouderling scriba:              Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer	 Tel. 0513 - 499 248
	 scriba@kerklangweer.nl			 
Overige ouderlingen:	 Helma van Tongeren-Waschkiewitz	 Tel. 06 - 110 923 17
Diaconie administratie:	 Jetske de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525ER Langweer	 Tel. 0513 - 499 738
	 diaconie@kerklangweer.nl 
	 Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85
	 Project Gezamenlijke Diaconieën en Caritas: “Thomashuis Sint Nicolaasga”
	 Banknummer: NL93.RABO.0370.6020.13
Overige diakenen:	 Els Theel-Handgraaf                            	 Tel. 0513 - 436 900
	 Pieter Brinksma	 Tel. 0513 - 499 310
Kerkrentmeesters:	 Voorzitter: Reinoud de Boer	 Tel. 06  -  372 745 03
	 Henk Westra, Legebuorren 61, 8525 GX Langweer	 Tel. 06 - 532 885 05
	 Marten Klaas Brinksma, Oasingleane 3, 8525 EL Langweer	 Tel. 06 - 108 502 22 
	 Ledenadministratie: 
	 Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer	 Tel. 0513 - 499 449
	 Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44
	 beheer@kerklangweer.nl 
De Hoekstien:	 Beheerder: Pietie Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer	 Tel. 06 - 129 569 47 
	 pietiewildschut@hotmail.com
Kosterpoule:	 Coördinatie: Marten Klaas Brinksma	 Tel. 06 - 108 502 22
Redactie kerkblad             Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuizen	 Tel. 0513 - 853 637
	 Geertje Minnee-Schalkers	 Tel. 0513 - 499 248
	 kerkblad@kerklangweer.nl	 Tel. 0513 - 431 407
Website 	 Els Theel-Handgraaf	 Tel. 0513 - 436 900
	 Aukje de Jong- de Jong	 Tel. 0513 - 853 637
	 Website protestantse gemeente te Langweer:  www.kerklangweer.nl
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Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

Verslag kerkenraadsvergadering 15 maart 2023 

Opening en vaststellen agenda 
Jan opent door een stukje te lezen met ons genaamd: Wat 
een haas van Pasen weet, uit het boek Varen naar diep wa-
ter van Hille Vlasman. Pasen betekent dat alles, ondanks al-
les, goed komt. Gods bevrijdingsplan laat zich niet keren. 
Daarna gaat Jan ons voor in gebed en hiermee is de ver-
gadering geopend. De agenda wordt zonder aanpassingen 
vastgesteld en vervolgd. 

Notulen KKR 12 januari 2023
N.a.v. hiervan vertelt Jan dat de Tsjûkemargroep weer bij 
elkaar geweest en dit was een goed overleg. Er is met el-
kaar gesproken over hoe het binnen de gemeenten rond de 
Tsjûkemar gaat en de problemen waar we tegenaan lopen. 
De notulen worden hierna zonder aanpassingen vastgesteld. 

Notulen GKR 8 februari 2023 – ter kennisgeving 
N.a.v. het verslag wordt nog eens bevestigd dat de diaconie 
tijdens de dienst de collecte zal toelichten maar alleen als er 
een bijzondere collecte is. Op die manier is de collecte weer 
meer een onderdeel van de liturgie. De ouderling hoeft al-
leen maar af te kondigen dat er collectes zijn voor diaconie 
en kerk. Als er geen bijzonderheden zijn blijft het hierbij en 
anders volgt er dus in de dienst een toelichting. Verder zijn 
er geen opmerkingen over de notulen, vaststelling zal in een 
volgende GKR plaatsvinden 

Actielijst 
De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. 

Ingekomen stukken 
Jannie geeft aan welke stukken zijn ontvangen en we be-
spreken enkele stukken inhoudelijk kort met elkaar. Een 
verzoek van een mevrouw die gebruik wil maken van het 
kerkgebouw in Tjerkgaast voor een lezing is afgewezen om-
dat de kerkenraad de activiteit niet passend vond. 

Mededelingen Moderamen 
Voortgang jonge gezinnen 
Jan komt nog even terug op het advies van de kerkrentmees-
ters waarbij zij akkoord gaan met het kostenplaatje voor de 
bijzondere diensten maar wel met het dringende advies om 
hierin de samenwerking te zoeken met Langweer. 
De werkgroep jonge gezinnen is weer bij elkaar geweest en 
hier ontstaat een mooie saamhorigheid wat een goed gevoel 
geeft. Voor de bijzondere diensten is een bruisend iemand 
nodig, een eventmanager met een kerkelijke achtergrond. 
De focus bij dit project ligt op de ouders, dan komen de 
kinderen misschien wel mee, maar zonder de ouders lukt 
het niet. 

Taakgroepen 
Pastoraat 
Er zijn geen mededelingen vanuit de ouderlingen. 

Diaconaat 
Met Pasen wil de diaconie een inzamelingsactie houden 
voor de deelkast in Sint Nicolaasga die bij de kledingbank 
van Sjoukje komt. Minder bedeelden kunnen hier kleding 
kopen of ruilen en in de kast komen houdbare levensmid-
delen en verzorgingsproducten. De inzameling gaat dus om 
producten voor de deelkast. Gemeenteleden kunnen op 
Paaszondag iets meenemen en in kratten doen. De kerken-
raad steunt deze actie. 

Kerkrentmeesters 
Hayo geeft aan dat de televisie in Sint Nicolaasga hangt en 
aan de overige apparatuur wordt gewerkt. De actie Kerkba-
lans heeft ongeveer 77.000 euro opgebracht. Dit kan nog 
iets veranderen maar de definitieve uitkomst zal naar ver-
wachting weer iets lager liggen dan vorig jaar. In alle ge-
bouwen is een energiescan gedaan en met name in de ou-
dere gebouwen in Sint Nicolaasga en Tjerkgaast moet wel 
iets gebeuren met isolatie. De verlichting kan overal worden 
vervangen door LED lampen. De kerkrentmeesters kijken de 
komende tijd naar de mogelijkheden n.a.v. de energiescan. 
Verder zijn de kerkrentmeesters erg verheugd dat de laat-
ste vacature ingevuld wordt door Oane Snijder als kerkrent-
meester. 

Jeugdraad 
Op 26 maart is er een gezinsdienst met muzikale medewer-
king. Ook loopt de voorbereiding voor het maken van de 
Palmpasenstokken voor de Palmpasendienst.

Rondvraag 
Jan stelt voor om op 18 april een KKR te houden i.p.v. een 
GKR gezien de agendapunten. Er speelt momenteel niets 
wat naar de GKR moet en als dat verandert kunnen we altijd 
nog een GKR houden. De aanwezigen zijn het eens met het 
voorstel. Verder zijn er geen vragen voor de rondvraag. 

Sluiting door Gerda 
Gerda sluit deze avond met ons door het lezen van een mooi 
gebed. 

Verslag kleine kerkenraadsvergadering 
18 april 2023

Opening en vaststellen agenda 
Jan opent de vergadering door een stukje te lezen uit Vaar 
naar diep water van Hille Vlasman. Twijfel begeleidt de 
mens, een leven lang. Het maakt je een speelbal van de ele-

TERUGBLIK
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menten en spoelt het zand onder je voeten vandaan. Ge-
loven blijft daardoor balanceren en twijfel kan ons in de 
weg staan. Twijfel niet en vraag God om vertrouwen. Daarna 
gaat Jan ons voor in gebed en is de vergadering geopend. 
We beginnen aan de agenda en er zijn verder geen aanvul-
lingen. 

Notulen KKR 15 maart 2023 
Het verslag wordt goedgekeurd maar n.a.v. worden enkele 
punten besproken. Het afkondigen van de collectes is nog 
niet helemaal duidelijk en wordt door de diakenen nog-
maals toegelicht. De kledingbank van Sjoukje heet Smûke 
Hoeke en is er voor iedereen. 
Verder zoeken we nog een intern vertrouwenspersoon. Op 
het breed moderamen van de classis is dit onderwerp be-
sproken en de regels voor het vaststellen van een extern 
vertrouwenspersoon hangen samen met het vragen van een 
verklaring van goed gedrag (VOG) aan ambtsdragers. Het zal 
nog wel even duren voor we daarmee verder kunnen dus we 
besluiten dit eerst alleen een interne vertrouwenspersoon 
aan voor onze eigen gemeente. Mogelijk kunnen Gerda en 
Aart dit voor onze gemeentes zelf doen want het is best wel 
een lastige functie om iemand in de gemeente voor te vin-
den. Gerda staat hier wel voor open en vindt dat deze taak 
er eigenlijk al bij hoort. 
Op de vraag of vertrouwensbreuken ook horen bij de visita-
tie is het antwoord: De ‘gewone’ visitatiecommissie bestaat 
in ieder geval niet meer. Hiervoor is de classispredikant in 
de plaats gekomen. Als hij constateert dat er sprake is van 
een groot probleem wordt buitengewone visitatie ingescha-
keld (Classicaal College voor de Visitatie).

Actielijst maart 2023 
De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. 

Ingekomen stukken 
Er waren niet veel stukken en Jannie licht deze kort toe. 

Voorstellen/mededelingen moderamen 	
Livestream Tjerkgaast 
De livestream in Tjerkgaast werkt nog niet goed en geeft 
een storing zodra de kerk vol zit. Om dit op te lossen zijn er 
twee mogelijkheden, glasvezel laten aanleggen of een an-
tenne plaatsen. Bij glasvezel hebben we maandelijks abon-
nementskosten en bij een antenne hebben we vrij hoge 
aanschafkosten waarbij de vraag nog is of het dan wel goed 
zal werken. We zouden er ook nog voor kunnen kiezen om 
niet live te streamen maar na de dienst de opname uit te 
zenden. Maar dat kan pas vanaf een uur of één ’s middags. 
De kerkrentmeester zullen alle mogelijkheden verder on-
derzoeken en komen dan terug met een plan.

Afspraken synode Corona
We hebben bericht ontvangen vanuit de synode dat de Co-
ronaregels officieel zijn opgeheven. Toch hebben we binnen 
onze kerk nog wel een paar regels overgehouden zoals een 
knikje i.p.v. een hand geven en het collecteren bij de uit-
gang. De kerkenraad vindt dat dit op deze manier wel goed 
voelt en laat het verder zoals het nu gaat. Maar als iemand 
een hand geeft is dat ook geen probleem. 

Afscheid preekvoorzieners
De huidige preekvoorzieners, Reitze en Hendriekje Sybesma, 

hebben aangegeven te willen stoppen met hun taak. Zij zul-
len het kerkdienstenrooster van 2024 nog maken maar stop-
pen per 1 januari 2024. Het is nodig om vervanging te vin-
den. Er is besloten dat er in overleg met de preekvoorzieners 
een functiebeschrijving gemaakt wordt die in het kerkblad 
komt. De huidige preekvoorzieners kunnen dit vast en zeker 
goed verwoorden en Jannie neemt voor dit stukje contact 
met hen op.

Uitvaartbegeleiding ouderling 
Binnenkort start er een cursus voor gemeenteleden die wel 
kerkelijke uitvaarten zouden willen begeleiden. Volgens 
Gerda is het belangrijk om naast de eigen dominee iemand 
binnen de gemeente te hebben die uitvaartdiensten kan 
leiden, omdat het aantal predikanten de komende jaren-
sterk terugloopt. Binnen onze gemeente heeft iemand be-
langstelling voor deze cursus en de kerkrentmeesters zullen 
een advies uitbrengen aan de kerkenraad over de financiële 
afspraken.

Vergaderingen stille week
In het verleden was de afspraak om geen vergaderingen te 
houden in de Stille Week en gevraagd wordt hoe we daar nu 
mee om willen gaan. De kerkenraad vindt dat dit overdag 
geen probleem is maar op de avonden doen we dit niet om-
dat we dan diensten hebben. 

Concert Dzvinochok (jeugdkoor Oekraïne)
Dit koor is 2012 bij ons geweest en het idee is om dat dit jaar 
weer te organiseren. Douwe Smit en Jan van der Meer heb-
ben contacten met dit koor. De jongens van toen zijn mo-
gelijk de mannen die nu actief zijn aan het front. We zullen 
dan wel gastgezinnen moeten vinden om de leden van het 
koor op te vangen maar wellicht kunnen we samen oppak-
ken met de gemeente in Langweer. We staan hier positief 
tegenover en Jan neemt dit verder op met Jan en Douwe.

Taakgroepen 
Pastoraat 
Er zijn geen zaken te melden vanuit het pastoraat. 

Diaconaat 
De diaconie is een avondje op bezoek geweest bij de dia-
conie van Langweer en kijkt terug op een hele waardevolle 
avond. Er is o.a. gesproken over statushouders, vluchtelin-
gen en stille armoede. We kijken samen wat de mogelijk-
heden zijn om mensen te helpen door te informeren bij de 
gemeente en bij de classis om hiermee tips en ervaringen op 
te halen. Het collecterooster van de diaconieën wordt vanaf 
volgend jaar gezamenlijk opgepakt en Langweer komt een 
keer bij ons kijken hoe wij ons collectegeld tellen. 
De activiteiten vanuit de gezamenlijke diaconieën (regio) 
nemen af en we willen in de volgende vergadering van deze 
groep voorstellen om dit op te heffen. 

Kerkrentmeesters 
Onlangs is voor alle kerken een energiescan gedaan en de 
kerkrentmeesters hebben een commissie samengesteld 
om aan de slag te gaan met de uitkomsten. Dit betreft met 
name de gebouwen in Tjerkgaast en Sint Nyk. 
Er is een aanvraag gedaan om het gebouw in Idskenhuizen 
te gebruiken voor een muzikale fietsroute (4 juni). Hier is 
akkoord voor gegeven. 
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Jeugdraad 
Er is een gezinsdienst geweest op 26 maart, de opkomst was 
wat weinig maar het was een mooie dienst. De dienst met 
Palmpasen was echt heel geslaagd. Voor 16 juli staat nog 
een gezinsdienst op de planning. 

Rondvraag 
Wico is niet aanwezig bij de volgende vergadering op 11 mei 
maar heeft vervanging geregeld. 
Greta geeft aan dat de glazen deur in Sint Nyk misschien kan 
worden voorzien van folie zodat de dominee en ambtsdra-
ger wat minder in het zicht staan. 
Gerda vertelt dat de voorbereidingen voor het organiseren 
van het Jaarprogramma zijn weer gestart. Ook is ze blij dat 
de diakenen een grotere rol bij het avondmaal hebben en 
dat zelf ook mooi vinden.
Jan en Gerda kennen iemand (via Cantabilé) die met een 
muziekgroep (Samoosara)  kerkdiensten verzorgt (Johan 
Cnossen). We zouden hen kunnen vragen als afsluiting van 
een seizoen of juist op Startzondag. Maar omdat de groep 
‘Jonge gezinnen’ plannen heeft voor de Startzondag, zullen 
we dit eerst met hen bespreken.   
Foar de Wyn heeft zich teruggetrokken voor de dienst van 7 
mei. Dit was een item uit het Jaarprogramma.  
Zaterdag 15 april is het minisymposium ‘Jong geloven’ dat 
door de Classis Fryslân is georganiseerd. Gerda gaat erheen. 
Het proces om een nieuwe classispredikant te zoeken / vin-
den is in een mooi stadium beland. Er moeten nog heel wat 
kerkordelijke ‘hobbels’ genomen worden, maar het meeste 
werk voor de sollicitatiecommissie zit erop.

Sluiting  
Wico sluit met ons de vergadering door het lezen van een 
mooi stukje. 

Palmpasen 2023

2 april was het Palmpasen! Vanaf 09.00 uur waren alle kin-
deren welkom in het Dorpshuis. Er kwamen 31 kinderen om 
een mooie palmpaasstok te versieren. Samen met hun ou-
ders en oma’s hebben ze mooie creaties gemaakt. In een 
rij gingen we met z’n allen al zingend door Idskenhuizen 
lopen. In de kerk zat de gemeente op ons te wachten. De 
gemeente zong samen met het Streekkoor uit Oudemirdum 
het bekende lied Hosanna voor de Koning! Alle onderdelen 
van de palmpaasstok werden door de kinderen uitgelegd. 
Na de tijd was er nog limonade. We kijken als leiding terug 
op een mooie palmpasenviering!

Inspiratiedag ‘Samen Jong’ 
zaterdag 22 april in de Westereen

De goedbezochte Inspiratiedag, ruim 120 deelnemers, bleek 
voor velen een inspirerende dag te zijn.
Naast de geplande activiteiten was er ook veel ruimte voor 
ontmoeting. En dan blijkt dat veel kerken worstelen met de-
zelfde problemen: hoe betrekken we al onze leden bij het 
kerkenwerk.
Achtereenvolgens waren de voorzitter van de classis ds. El-
len Peersmann, gastheer ds. Bernhard Terlouw, predikant 
van de PG de Westereen en jongerenwerker Arnold Wienen 
van de PG de Westereen te beluisteren. Na een korte pauze 
kwam ds. Wim Beekman aan het woord.
’s Middags was er mogelijkheid om een workshop te volgen.
In het Friesch Dagblad van 24 april stond een uitgebreid ver-
slag met foto’s.
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Ontmoetingsdienst

Op 16 juli is er weer een andersoortige dienst. Wij vinden het 
lastig er een naam aan te geven welke uitnodigend genoeg 
is voor iedereen.. We merkten dat de naam gezinsdienst veel 
mensen buitensloot en dat is jammer! Daarom noemen we 
deze dienst: ontmoetingsdienst! Omdat we elkaar graag wil-
len ontmoeten! 

Onze predikant Gerda Keijzer heeft af en toe al eens een bal-
lonnetje opgelaten in de zondagse dienst over een werkgroep 
die nadenkt over andersoortige vieringen op meer regelma-
tige basis. We hopen dat dit in het nieuwe seizoen vorm krijgt 
en hopen op draagvlak in onze gemeente. Zie ook uitleg van 
de werkgroep “jonge gezinnen” elders in dit blad. 

Een paar weken geleden hield classis Fryslân een bijeen-
komst in De Westereen over hoe we verjonging in de kerk 
zouden kunnen krijgen en wat daarvoor nodig is. En ook dat 
dit wat gaat kosten. Financieel… daar buigen de kerkenraad 
en kerkrentmeesters zich over, maar ook van mensen die 
erg van de traditionele liturgie houden.  

Op deze bijeenkomst werd een boek aanbevolen dat heet ‘SA-
MEN JONG’ en dat gaat over het bereiken van jongeren in de 
kerk. Er staat o.a. in beschreven wat belangrijk is voor jongeren:
-	 hun eerste behoefte is te ontdekken wie ze zelf zijn, zelf-

acceptatie en zelfwaardering: ‘wie ben ik?’
-	 de tweede behoefte is om ergens bij te horen, om beteke-

nisvolle relaties te hebben. ‘Waar hoor ik bij’ en ‘wie houdt 
van mij?’ 

-	 de derde behoefte is om van betekenis te zijn. Om een 
doel in het leven te hebben. ‘Waarom leef ik’ en ‘welk ver-
schil maak ik’. 

In de eerste en derde behoefte kan het christelijk geloof een 
grote rol vervullen. En in de tweede behoefte kan de ge-
meenschap van onze kerken van groot belang zijn. Jongeren 
hebben behoefte om gezien te worden. En aan belangstel-
ling naar hoe het met ze gaat. 

Ook kregen we een boekje waarin tips staan voor het organi-
seren van zulke vieringen. De beleving en de ontmoeting zijn 
voor jongeren het belangrijkste. De sfeer, het samen zijn en 
ook een persoonlijk praatje staan voorop. Om aan te sluiten 
bij wat jongeren leuk vinden is het van belang om muziek 
en thema’s te kiezen die dichtbij hun belevingswereld lig-
gen. Een hele andere dan die van de meeste kerkgangers. 
Dat deze vieringen daardoor minder aantrekkelijk zijn voor 
hen, is begrijpelijk. Maar hoe mooi zou het zijn wanneer zij 
de volgende generatie wil zegenen met hun aanwezigheid! 
Hetzelfde geloof als zijzelf hebben, wordt op een nieuwe 
manier aan jonge mensen doorgegeven. (Deze alinea is over-
genomen uit het boekje ‘de vaart erin’ van Gerlof Wiersma)

Wij hopen jou, jullie en u te ontmoeten in de ONTMOE-
TINGSDIENST op 16 juli!

Jannie van Koten, Ilse Hoekstra, 
Mirjam Smidstra en Linda Wind

Tsjerkepaad 2023

Van 1 juli t/m 9 september gaan onze kerken van Tsjerkgaast 
en Sint Nyk weer open. Steeds op zaterdagmiddag van 13.30 
– 17.00 uur. Thema dit jaar: Kerk als plaats van ontmoeting. 

Wij zijn blij dat er weer vrijwilligers zijn om als gastheer en 
gastvrouw de bezoekers te ontvangen. Helaas is dit niet ge-
lukt voor de kerk van Idskenhuizen. De deelnemende ker-
ken zijn te vinden op www.tsjerkepaad.nl . Deze website 
proberen we steeds zo actueel mogelijk te houden!

Ook worden er weer fietstochten georganiseerd in samen-
werking met gasten uit Ost Friesland (D). 
Op 1 juli is er een fietstocht in de omgeving van Workum. 
Ook is daar de mogelijkheid van een wandeltocht. 
Op 2 september is er de Kirchturmtour in de Krummhörn 
in Ost Friesland. Dan zijn wij te gast. Meer informatie is te 
vinden op www.tsjerkepaad.nl/activiteiten. 
Voor orgelliefhebbers is er een fietstocht op 29 juli langs ker-
ken in Wolvega en Steggerda. 
Op 16 september is de feestelijke afsluiting in de Hobbe van 
Baerdttsjerke te Joure. En vanzelfsprekend kunt u zelf op 
pad gaan en via onze website uitzoeken welke kerken u wilt 
bezoeken.

VOORUITBLIK
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Overzicht collecten Diaconie

 Datum	Doel	 Bedrag
 05-03	 Kerk in Actie: Christenen in Palestina	 88,90
 08-03	 Internationale vrouwendag Ghana	 135,40
 12-03 	 Binnenlands Diaconaat, 
	 omzien naar gevangenen	 114,30
 19-03	 Missionair werk in Nederland	 66,37
 26-03	 Kerk in Actie: Werelddiaconaat Bangladesh	 99,92
 02-04	 Kerk in Actie: Paas Challenge 
	 Jongeren en de Bijbel	 179.75
 06-04	 Schuilplaats Sneek	 123,92
 09-04	 Kerk in Aktie: Moldavië	 201,55
 16-04	 Diaconie	 72,45
 23-04	 Stichting Waterpas	 183,55

Opbrengst collecten 
Kapel Doniahiem tbv. Wilde Ganzen

9 maart	 54,35
23 maart	 40,10
6 april	 48,75

Deelkast bij de kledingbank in Sint Nicolaasga

De kledingbank is op 12 april jl. geopend aan de Boskrânne 
in Sint Nicolaasga.
Toen wij hoorden dat er ook een Deelkast kwam te staan, 
hebben we op 1e Paasdag tijdens de kerkdienst een inzame-
ling gehouden van houdbare, vochtbestendige producten, 
zoals bv blikken soep, groenten, peulvruchten en lichaams-
verzorging. Het leverde een mooie opbrengst op zodat de 
kast bij de opening mooi gevuld was.

De kleding kan 
men tegen een 
zacht prijsje kopen 
of soms zelfs rui-
len. Het is op dins-
dag- en donderdag-
middag open van 2 
tot 4 uur. U bent 
van harte welkom, 
ook voor een bakje 
en/ of kletspraatje.
Tijdens openings-
uren kunt u altijd 
producten voor de 
Deelkast brengen, 
voor hen die het fi-
nancieel niet breed 
hebben. Men zal u 
zeer dankbaar zijn.

Inzamelen gebruikte postzegels etc.

In de kerken van Idskenhuizen, Tjerkgaast en Sint Nyk staan 
bakken om gebruikte postzegels, ansichtkaarten, mobiele 
telefoons en cartridges in te leveren. De diaconie zorgt dat 
die bij de organisatie van Verre Naasten komt.
Dit is een missie-organisatie die in binnen- en buitenland 
het geloof delen.

VAN DE DIACONIE

Vacature
Preekvoorziener (m/v)

1 uur per week
(in januari en februari ongeveer 5 uren per week)

De preekvoorziener in de protestantse gemeente Op ‘e Noed is verantwoordelijk voor het maken van kerkdien-
stenrooster en het reserveren van voorgangers voor de diensten.

Taken:
- 	Het kerkdienstenrooster maken, in samenspraak met eigen predikant
- 	voorgangers of predikanten vastleggen voor de gastdiensten
- 	versturen van de formele uitnodiging van de gastdienst, ca twee weken voor de betreffende gastdienst
- 	eventueel doorspreken/-mailen van bijzonderheden voor de betreffende gastdienst
- 	het doorsturen van de liturgie aan de organist, het beamerteam, de Ouderling van Dienst, de lector van Dienst 

en de Ontmoeting

Kwaliteiten:
- 	Beschikken over de basisvaardigheden van Microsoft Office (Word, Excel en Outlook)
- 	Goede communicatieve vaardigheden

Interesse in deze vacature? Stuur voor 1 september een bericht naar  scriba@pkn-openoed.nl
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VANUIT IJSSELMUIDEN

Het complot van God 

Vandaag de dag moeten mensen scherp en alert zijn. Ze 
moeten zich geen knollen voor citroenen laten verkopen en 
kritisch zijn op wat er gebeurt in de wereld. 
Zo komt het dat sommige mensen vermoeden dat een be-
paalde groep mensen in het geheim samenwerkt om ande-
ren schade toe te brengen. De verdachten zijn vaak mensen 
die door hun beroep altijd al niet helemaal werden ver-
trouwd. De regering, wetenschappers, moslims, vluchtelin-
gen.

Complottheorieën komen vaak aan de oppervlakte na hefti-
ge gebeurtenissen. Zoals oorlog of tijdens de coronapande-
mie. Complotdenkers gaan er van uit dat wat ons overkomt 
geen toeval is, maar zorgvuldig wordt geregisseerd door een 
groep mensen die het op ons gemunt heeft. Bill Gates bij 
voorbeeld, maar ook onze eigen Jaap van Dissel of Mark 
Rutte zijn wel eens beschuldigd. 

Misschien ben ik naïef of op z’n minst te goeder trouw, maar 
ik ben geen complotdenker. Het komt niet in me op dat 
de mondiale elite samenwerkt om de Great Reset te laten 
plaatsvinden. Wat dit betreft ben ik een ongelovige. 
Áls ik geloof in samenwerking van personen om ons leven 
blijvend te beïnvloeden, dan is het vanwege de relatie tus-
sen Vader, Zoon en heilige Geest. Zij werken niet samen om 
ons kwaad te doen, maar om ons goed te doen. Vooral tij-
dens heftige periodes voel ik hun invloed op mijn leven. Wat 
er dan gebeurt is geen toeval, maar ingrijpen van God. Dat 
kan ik niet bewijzen. Maar ik geloof het en ben er blij mee. 

Zondag 4 juni is het zondag Trinitatis, de zondag van de 
Drie-eenheid. Dan vieren we het samenwerken van God die 
uiteenvalt in drie personen. Mijn geliefde theoloog Oepke 
Noordmans zei het zo: ‘Er is meervoud in God’. Als God de 
Vader sprak Hij en de aarde ontstond. Toen dat niet vol-
doende bleek om ons een goed leven te bezorgen stuurde 
Hij zijn Zoon die bij ons kwam. En toen Hij weer terugkeer-
de naar de hemel, kwam de Geest om ons te troosten en te 
inspireren. Hij spreekt, Hij komt en Hij troost. Dát noem ik 
nog eens samenwerken. Daar geloof ik in. 

Ds. Gerda Keijzer

 Taal

Onlangs ging ik voor in een kerkdienst waarin Johannes 21 
werd gelezen, over de leerlingen die na Jezus’ dood weer 
gaan vissen. En over Jezus, die op de oever staat en hen 
vraagt: ‘Hebben jullie al wat gevangen?’

Zo’n tekst gaat in de weken daarvoor dagelijks met me mee. 
Bij vlagen komen de woorden naar de oppervlakte en voeg 
ik iets toe aan mijn gedachten erover. Maar ook na de be-
wuste zondag raak ik de woorden niet zo snel kwijt, merkte 
ik. Ik zat die zondagmiddag in de tuin te genieten van een 
voorjaarszonnetje. Langs de brede sloot achter de tuin liep 
een jonge man met een hengel heen en weer, op zoek naar 
vis. En zonder er bij na te denken vroeg ik: ‘Heb je al wat ge-
vangen?’ De man mompelde iets onverstaanbaars en maak-
te zich uit de voeten. Waarschijnlijk zat hij helemaal niet te 
wachten op een vraag van een totaal onbekende vrouw en 
verstoorde ik zijn rust en concentratie alleen maar. Wat hij 
misschien niet wist was dat ik een bijbeltekst gebruikte en 
die aanpaste aan zijn situatie. 

Als gelovige mensen spreek je Nederlands en Frysk, maar 
ook de ‘tale Kanaäns’, de taal van de Bijbel. Dikwijls be-
schreef ik de kamer van mijn jongste zoon als een plek die 
‘woest en ledig’ was. In de hoop dat hij orde zou scheppen.  
En wie grapt er zo af en toe niet bij het zien van een lange 
wachtrij ‘De laatsten zullen de eersten zijn’.  En zou de ver-
wensing ‘Je kunt de boom in’ ontstaan zijn dankzij Zacheüs?

Taal…. Je spreekt dezelfde woorden, maar niet iedereen be-
grijpt altijd wat je zegt. Dat ondervonden ook de leerlingen 
na Pasen. Het moest eerst Pinksteren worden voordat ieder-
een begreep waar ze het over hadden. 

Tegen dat onbegrip lopen we nu ook nog regelmatig aan. 
De verhalen uit de Bijbel, de woorden en begrippen van het 
christelijke geloof zijn lang niet altijd meer bekend. Dat on-
begrip is er altijd al geweest. ‘Begrijp je wat je leest?’ vraagt 
Filippus aan een vreemdeling die in Jeruzalem een boekrol 
heeft gekocht en die onderweg naar huis in zijn reiswagen 
zit te lezen. Nee, de beste man snapt er niets van, totdat 
Filippus tekst en uitleg geeft. Dan beseft hij pas dat hij naar 
huis terugkeert met een grote schat aan wijsheid. 

Heb je al wat gevangen? Begrijp je wat je leest? Soms krijg je 
antwoord, soms niet. Maar aarzel nooit om een vraag te stel-
len. Als de wind waait en het vuur van de Geest aanblaast, 
kunnen onbegrijpelijke woorden en begrippen opeens ver-
staanbaar worden. 

Goede pinksterdagen! 

Ds. Gerda Keijzer
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Algemeen
In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk 
van de kerkrentmeesters. Dit gaat over het geld en goed van 
uw kerk: het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. en het 
geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerkgebou-
wen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht 
u/jij vragen hebben of is iets niet duidelijk: vraag het ons!

Gebouwen
Van alle drie de kerkgebouwen is een zogenaamde ‘Quick-
scan’ gemaakt wat betreft het energieverbruik en hebben 
we adviezen gekregen over mogelijkheden waarmee ener-
gie kan worden bespaard. We gaan de scan beoordelen en 
kijken welke investeringen we kunnen doen die financieel 
realistisch en haalbaar zijn.
Tevens zijn in alle gebouwen rookmelders en brandblussers 
geplaatst en is er voor elke gebouw afzonderlijk een vlucht-
plan gemaakt.
Aan de problemen rond het live streamen van de diensten 
vanuit Tjerkgaast wordt onophoudelijk gewerkt. Het heeft 
onze aandacht en blijven met onze technici werken aan een 
oplossing!

Pinkstercollecte 2023
Graag willen wij u attenderen op de bijgevoegde flyer van de 
Pinkstercollecte. De opbrengst van de Pinkstercollecte komt 
geheel ten goede aan het pastoraat in onze eigen gemeente. 
Het pastoraat dat erg belangrijk is: de zorg voor onze mede-
mens. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 
NL09.RABO.0126.1595.48  ten name van PG Op ‘e Noed o.v.v. 
Pinkstercollecte.
We bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Kerkrentmeesters
Konden we u in de vorige Geschakeld melden dat het Colle-
ge van Kerkrentmeesters bijna weer voltallig was, deze keer 
kunnen we melden dat we helemaal compleet zijn! De laat-
ste vacature is ook ingevuld en wel door dhr. Anne Snijder. 
We zijn erg blij met deze versterking en wensen ook hem 
een prettige tijd toe in het college. 

Wijkindeling
Wijk 1 Hayo Wind (1a) en Anne Snijder (1b)
Wijk 2 Johannes de Jong

Wijk 3 Sint de Boer (3a) en Hendriekje Sybesma (3b) 
Wijk 4 Hendriekje Sybesma (4a) en Geja van Koten (4b) 
Wijk 5 Jouke Kloosterman 
Wijk 6 Hiltje Hoekstra 
Wijk 7 Wico Koolstra

Om te weten wie u kunt benaderen -mocht dat nodig 
zijn- volgt hieronder de volledige wijkindeling.

Wijk 1a: De Buffer, Bovenkruier, Spoarbyls, It Perron, It 
Sein, Molier, Oer it Spoar, S. Hepkemaleane, Molenkap.

Wijk 1b: De Pit, De Rijlst, Heide, Huisterheide, Langwarder-
dyk, Scharleijen, De Twiich, Legemeersterweg.

Wijk 2: Gaastweg, Kade, jhr. FJJ van Eysingastraat, Wilhelmi-
nastraat, Kerkstraat, Westend, Wielwei, Lemmerweg, Tsjûke-
marwei, Finkeburen, Noed, Groenendal, Uranusstraat, Jupi-
terstraat, Neptunuslaan.

Wijk 3a: Tjerkgaast: Aldedyk, De Koai, De Stikels, Tro-
chreed, Gaestdyk, It Foarfjild, Riensleat, Spannenburgerdyk, 
Strjitwei

Wijk 3b: Scharsterbrug, Follega, De Lytse Brekken, Lang-
weer, Joure en andere gastleden

Wijk 4a: Van Burumstraat, Heemstrastraat, Marsstraat, Mer-
curiusstraat, Rengerstraat, Schonegevelstraat, Vegilinstraat, 
Voermanstraat, Venusstraat.

Wijk 4b: Baron van Hardenbroekstraat, Boskrânne, De 
Stamme, Kempenaerlaan, Kerklaan, Molewei, Saturnus-
straat, Schoolstraat, Schwartzenbergstraat.

Wijk 5:  De Bouwen, De Bast, De Tûke, Dobbeleane, Hout-
snip, De Fazant.

Wijk 6: Idskenhuizen: Bramerstraat, De Greiden, De Ikkers, 
Dwarsryd, Lytse Buorren, Mastersein, Stripedyk, Tsjerkewei, 
Lytse Mar, It Boerein, Troelstraweg.

Wijk 7: Doniahiem, De Iendracht, aanleunwoningen van de 
Scharleijen, en Stationsstraat.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

MUTATIES JUNI EN JULI 2023

Binnengekomen:
Vanuit Oosterzee, Mevr. Tj. Klompmaker-Brouwer, Stations-
straat 1 K50, 8521 JT, Sint Nicolaasga

Binnenverhuizing:
Mevr. J. Haven-de Glee, Bramerstraat 45, 8523 NG Idsken-
huizen naar Mercuriusstraat 10 , 8521 LR, Sint Nicolaasga
Mevr. F. Smit, K. de Vriezestraat 29 , 9741 AG Groningen naar 
Dierenriemstraat 75 , 9742 AB, Groningen
Mevr. T.T. Hoekstra, Gaastweg 8a , 8521 JC Sint Nicolaasga 
naar Bramerstraat 33 , 8523 NE, Idskenhuizen

Verhuisd naar elders:
Mevr. R.W.M. Douwenga, De Rijlst 8 , 8521 NH Sint Nico-
laasga 
Mevr. S. Douwes, Wielenlaan 29, 8526 GE Boornzwaag 
Dhr. J. Kuperus, Stripedyk 43, 8523 NC Idskenhuizen 
Dhr. C. de Wolff, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuizen 
Dhr. J. Smidstra, Gaestdyk 7, 8522 MV Tjerkgaast

Overgeschreven naar:
PKN Langweer: Dhr. J. Kuperus, Stripedyk 43, 8523 NC Ids-
kenhuizen
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Gezinsdienst 26 maart

Op zondag 26 maart was er weer een gezinsdienst in de kerk 
van Idskenhuizen. Een dienst voor jong en oud. Dit keer was 
het thema gebaseerd op de uitspraak van Jezus: “Wie zeg-
gen de mensen dat ik ben?”.

In de dienst kon iedereen zijn eigen mening daarover geven 
door een Mentimeter in te vullen. Mentimeter is een website 
op internet die een woordenspin maakt van alle woorden. 
Die woorden worden ingevuld via de telefoon die ingelogd 
is op de code van deze specifieke woordspin.
Ook was er deze dienst geen overdenking zelf geschreven 
maar keken we naar een filmpje van Youth Alpha. In dit 
filmpje met het thema: wie is Jezus kregen we uitleg over 
de verschillende thema’s uit Jezus zijn leven en hoe we dit 
kunnen toepassen in ons eigen leven.
De dienst werd compleet door de muzikale begeleiding van 
Like Sisters uit Sint Johannesga. 
Na de dienst is er nog uitvoerig gesproken over het thema 
met een hapje en een drankje.

Examens

Anders dan alle andere jaren maar de tijd van examens en 
afstuderen is weer geweest. Je hebt je best gedaan met leren 
en met het maken van de examens en nu heb je te horen 
gekregen of dat voldoende is geweest.

Voor iedereen die geslaagd is: gefeliciteerd!
Voor iedereen die een herkansing moet maken: heel veel 
succes!
Voor iedereen die niet geslaagd is: wat jammer. En alle 
clichés kunnen wel geschreven worden maar daar heb je 
helemaal niets aan. Succes met de keuzes die nu gemaakt 
moeten worden.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Bedankt

Lieve mensen van Op ‘e Noed, wat zijn er veel kaartje, be-
zoekjes, telefoontje, mailtjes geweest rond het overlijden 
van mijn lieve man, Meindert. En ook tijdens de condole-
ance zag ik vele bekende gezichten. Wat een warmte en me-
deleven hebben ik en mijn kinderen gevoeld. De warmte 
die er was en nog steeds is vanuit de gemeente Op ‘e Noed.  
Het verzacht het verdriet. Ik kan niet anders dan jullie uit 
de grond van mijn hart bedanken voor al die lieve belang-
stelling.

Hartelijke groet, ook namens de kinderen, 
Anneke Adema 

Bloemengroet vanaf 12 maart 2023.

12-03	 Gooitzen Wester
19-03	 Wim van der Wal
26-03	 Johannes Smidstra
	 Mevr. Jeltsje Jongstra-Pruiksma 
02-04	 Mevr. Haanstra-de Boer
09-04	 Familie Wijnia-Faber
          	 Paasstuk : Sjoerd en Vera de Vries
15-04	 Wiepie Dirksen
22-04	 Tjitske Sybesma
30-04	 Lien de Goede-Stakelbeek
07-05	 Bouwe de Hoop

JEUGD
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COLOFON GESCHAKELD
Redactie	
Alie Runia
Aukje de Jong-de Jong	
Gerda Keijzer
Geertje Minnee-Schalkers
		
Inleveren kopij    

Alie Runia
Lytse Buorren 19
Idskenhuizen
alierun58@gmail.com

Jan de Jong
Bramerstraat 25
jandejong727@gmail.com

Aukje de Jong-de Jong
(0513) 853 637,
It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuizen
aukjesint@gmail.com
 
Geertje Minnee-Schalkers
(0513) 499 248
kerkblad@kerklangweer.nl
	
Vormgeving
Anita Spijksma
anitaspijksma@gmail.com

Druk 
Flyer Print - Joure

Inleveren kopy 
maandag 10 juli 2023 

voor 12.00 uur!

Juni
5	 Mevr. A.D. Kuiper-Bergsma	
	 Dobbeleane 62, 8521 KR Sint Nicolaasga
5	 Mevr. M. Boschloo	
	 Bramerstraat 61, 8523 NJ Idskenhuizen
10	 Mevr. L. Visser-Reitsma	
	 Schoolstraat 15, 8521 KB Sint Nicolaasga
12	 Mevr. A. Nooitgedagt-Hettema	
	 Sietze Hepkemalaan 20 K 10, 8521 DH Sint Nicolaasga
12	 Dhr. J. van der Meer	
	 Heide 1, 8521 DE Sint Nicolaasga
12	 Mevr. E. Mink-Zijlstra	
	 Vegilinstraat 44, 8521 KV Sint Nicolaasga
14	 Mevr. H. Sijbesma-Kooistra	
	 Stationsstraat 35, 8521 JT Sint Nicolaasga
16	 Dhr. A. Brinksma	
	 It Perron 23, 8521 DP Sint Nicolaasga
16	 Mevr. H.M. Koster-de Vries	
	 Stripedyk 21, 8523 NB Idskenhuizen
17	 Dhr. R. Visser	
	 Schoolstraat 15, 8521 KB Sint Nicolaasga
18	 Mevr. C.M. Kunst-Liemburg	
	 Heemstrastraat 13, 8521 KG Sint Nicolaasga
30	 Mevr. G. Zijlstra-Visser	
	 Kerkstraat 9, 8521 JV Sint Nicolaasga

Juli
2	 Mevr. K. Keulen-Hoekstra	
	 De Oergong 57, 8521 GA Sint Nicolaasga
12	 Mevr. W.T. Kuijper-ten Hoeve	
	 Kempenaerlaan 18, 8521 KS Sint Nicolaasga
18	 Mevr. T. Boelsma-Schotanus	
	 De Oergong 27, 8521 GA Sint Nicolaasga
22	 Dhr. H. Sijbesma	
	 It Boerein 8, 8523 NX Idskenhuizen

VERJAARDAGEN 80-PLUSSERS
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Prot. gem. Op ’e Noed	 Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga
	 (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
	 info@pkn-openoed.nl, www.pkn-openoed.nl	
	 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op ’e Noed

Predikanten	 Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL IJsselmuiden	 06 - 826 949 98
	 stoel-keijzer@planet.nl
	 Ds. Aizo Wiebenga, Slufter 7, 8602 DA Sneek	 0515 - 439 565

Preses 	 Jan de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenhuizen	 (0513) 43 61 04
	 jandejong727@gmail.com

Scriba 	 Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen 	 (0513) 43 14 75
	 scriba@pkn-openoed.nl

Kerkelijk Bureau 	 (voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
	 Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga	 (0513) 43 10 89
	 pdirksen@kpnmail.nl

Kosters	 Idskenhuizen: contactpersoon: Wico Koolstra,  	 06 - 204 581 02
	 De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga , w_koolstra@hotmail.com
	 St. Nicolaasga: contactpersoon: Pieter Dijkstra,  	 (0513) 43 11 62
	 Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, pieter-renske@hotmail.com
	 Tjerkgaast: Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast	 (0514) 53 13 48
	 keesenbottje@outlook.com

Beheerder kerk Idskenhuizen	 Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen, 	 (0513) 43 14 75 
	 vankoten@home.nl

College van Kerkrentmeesters	 Voorzitter: Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 8521 DK  Sint Nicolaasga	 06 - 204 581 02
	 w_koolstra@hotmail.com
	 Penningmeester: Hiltsje Hoekstra-Kuperus	 06 - 504 689 41
	 facturen@pkn-openoed.nl
	 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op ’e Noed

Ouderlingenberaad	 Contactpersoon: vacant

Diaconie	 Voorzitter: Nel Pit, Oer it Spoar 2, 8521 DJ Sint Nicolaasga	 (0513) 85 09 76
	 nelpit@gmail.com
	 Penningmeester: Joke Pander	 06 - 363 014 18
	 IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op ’e Noed	

Jeugdwerk	 Contactpersoon: vacant	

Administratie begraafplaatsen	 Anita Spijksma en Wessel Spijker	 06 - 49 28 28 91
	 Postbus 44, 8520 AA Sint Nicolaasga, t.a.v. Begraafplaatsen	 (ook Whatsapp)
	 begraafplaats@pkn-openoed.nl, www.begraafplaatsen-openoed.nl
	 IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op ’e Noed

Geschakeld	 Contactpersoon: Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga	 (0513) 43 10 89
	 pdirksen@kpnmail.nl
	 IBAN: NL02.RABO.0334.7970.71 t.n.v. kerkblad Geschakeld

Ontmoeting	 Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuizen	 (0513) 43 24 98
	 alierun58@gmail.com

Beamteam	 Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga	 06 - 212 843 56
	 alexenkarin@delta.nl

ADRESSEN


