
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inleiding 
 
We zijn blij en ook wel een beetje trots dat we jullie weer 
een nieuw Jaarprogramma aan kunnen bieden met heel 
veel verschillende activiteiten. Voor wie wat met zijn 
handen wil doen zijn er activiteiten. Maar ook als je iets 
wilt leren, iets wilt horen, informatie wilt over het een 

ander, je ogen de 
kost wilt geven in 
een expositie, of 
gewoon een 
gezellige morgen, 
middag of avond wilt 
beleven: het is er 
allemaal in dit 
nieuwe seizoen.  
 
Kerk-zijn doe je niet 
alleen op zondag 
tijdens een 
kerkdienst. Je bent 
ook door de week 
kerk. Je vormt ook 
niet alleen met je 
eigen kerkleden een 
kerk, maar ook 
dorpsgenoten 
hebben een meer of 

minder sterke band met de kerk in het dorp. Als kerk ben 
je een aparte ‘club’ binnen de samenleving. Je hebt iets 
wat je bindt, namelijk je geloof in God, maar daarnaast 
maak je ook deel uit van de het dorp en de regio waarin je 
woont. Dus: kerk en wereld zijn niet gescheiden, maar 
leven samen.  
 
 
 



Dat is de reden waarom we jullie van harte uitnodigen om 
deel te nemen aan onze activiteiten, maar ook om je vrij te 
voelen om iemand mee te nemen die misschien geen 
directe band met de kerk heeft maar wel geïnteresseerd is 
in een bepaalde activiteit. Iedereen is welkom.  
 
Evenals vorig jaar werken Kerk Langweer en de 
Protestantse Gemeente Op ‘e Noed nauw samen tijdens 
de activiteiten van het Jaarprogramma. Daar zijn we blij 
mee, want samen zijn we sterk. We hebben elkaar nodig 
en bovendien is het ook goed en vruchtbaar om elkaar 
tijdens de activiteiten te ontmoeten. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Aart Veldhuizen 
Els Theel 
Gerda Keijzer 
Ilse Hoekstra 
Jannie van Koten 
Jikke de Jong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gebruikswijze 
Dit jaarprogramma rustig en zorgvuldig doorlezen. Na het 
lezen kun je een keuze maken voor één of meerdere 
activiteiten waar je aan mee wilt doen. Daarna kun je de 
bijgevoegde opgavelijsten invullen. 
 
 
De lijsten kunnen op 3 verschillende manieren ingeleverd 
worden: 
1. Wanneer er kerkdiensten zijn kun je het formulier 

op zondagmorgen meenemen en inleveren in de 
bussen die in de verschillende kerkgebouwen 
staan. 

2. Laat je opgave weten via de mail. 
 Voor Op ‘e Noed aan  
 scriba Jannie van Koten  scriba@pkn-openoed.nl  
 Voor Langweer aan  
 scriba Geertje Minnee scriba@kerklangweer.nl 
3 Bij één van de ouderlingen of één van de leden van 

de jaarprogrammacommissie door de brievenbus 
brengen. 

 
 
Voordat je het formulier inlevert verzoeken wij je om het 
volgende te doen: 
- Vergeet niet om jouw e-mailadres en telefoonnummer 
goed op het opgaveformulier te vermelden.  
 
- Noteer de datum van de activiteit goed. Ook als dit een 
activiteit betreft waar je niet voor op hoeft te geven. 
 
De uiterste inleverdatum is maandag 2 oktober 2023 
 
Alle data van de activiteiten zullen vermeld staan in het 
kerkblad en op de Ontmoeting. 
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1. Bingomiddag voor 70 plussers 
 
De balletjes worden rondgedraaid, de blaadjes met de 

getallen en potloden worden 
uitgedeeld en u kunt doorkrassen! 
Ja, we gaan BINGO spelen in de 
kerk! 
Het wordt lachen, gieren, brullen! 
Wie het eerst bingo heeft, mag een 
prijs uitzoeken. 
De vraag aan u is: wilt u 1 prijsje 
meebrengen wat u heel leuk vindt 
om weg te geven, én 1 prijsje wat u 
eigenlijk kwijt wil, bijvoorbeeld een 
reep chocola die u gekregen heeft, 

maar die u niet mag opeten wegens uw gezondheid of 
omdat u er niet van houdt. 
 
Natuurlijk hoort daar een hapje en een drankje bij en als 
afsluiting bieden wij u een eenvoudig buffet aan.  
 
Hoe groter de opkomst hoe meer lol met elkaar! 
 
Graag vóór 26 september aanmelden bij Nel Pit,  
nelpit@gmail.com of tel. 0513-850976. 
 
Datum : zaterdag 30 september 
Tijd  : 16.00 - 19.00 uur 
Plaats  : kerk Idskenhuizen  
Leiding : Diaconieën Langweer en Op ‘e Noed 
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2. Huiskring 
 
Vorig jaar is de Huiskring gestart 
met het boekje ‘Leef je geloof’, 
een boekje over de brief van 
Jakobus.  
Jakobus was niet iemand van 
moeilijke geloofsleer, maar bleef 
heel dicht bij de mens. Hij geeft 
adviezen over hoe je in de praktijk 
van het leven een volgeling van 
Jezus kan zijn.  
 
Omdat in het boekje telkens een 
nieuw onderwerp wordt 
aangesneden kun je dit jaar 
meedoen als je er vorig jaar niet 
bij was. Je bent welkom! 
 
Tijdens de kring bidden we ook 
voor de wereld om ons heen en 
voor onszelf.  
 
 
Datum : in overleg 
Tijd  : 14.00 uur 
Plaats  : in overleg met de deelnemers 
Leiding : Jan en Jeltsje van der Meer 
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3. Franciscus van Assisi 

 
Op 4 oktober vieren we dierendag. Dat is omdat 4 oktober 
de sterfdatum van Franciscus van Assisi is! Volgens 
overlevering preekte hij zelfs voor de vogeltjes. Hij 
bedacht ook het idee om met Kerst kerststalletjes te 
maken.  
Franciscus van Assisi is een zeer boeiende figuur die de 
kerk van zijn tijd ingrijpend wilde veranderen. Hij inspireert 
me erg en daarom fietste ik ooit van Sneek naar Assisi. 
Franciscus heeft ons ook in onze tijd erg veel te zeggen 
en daar wil ik je graag in meenemen! 
 
 
Datum : woensdag 4 oktober 
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : Aart Veldhuizen 
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4. Lezing 'De schilders van het Friese land' 

door Henk Dijkstra 
 
Henk Dijkstra is oud-directeur van het Fries Landbouw 
Museum en auteur van het boek bij de tentoonstelling met 
dezelfde titel. Hij komt ons vertellen over de manier 
waarop kunstschilders in de loop der eeuwen het Friese 
boerenleven en platteland hebben vastgelegd. Dat doet hij 
aan de hand van een PowerPointpresentatie van 
schilderijen, waarin de boer, het landschap, de dieren en 
de bedrijfsgebouwen worden belicht door de ogen van 
kunstenaars. De werken laten een grote variatie in 
kunstuitingen zien maar delen allemaal dezelfde liefde: de 
liefde voor het ‘heitelân’. 
 
Tot 1 november 
aanstaande is de 
tentoonstelling over dit 
onderwerp nog te zien in 
het Fries 
Landbouwmuseum. Het 
boek dat naar aanleiding 
van deze tentoonstelling 
werd geschreven is op 
deze avond verkrijgbaar. 
 
 
 
 
Datum : donderdag 12 oktober  
Tijd  : 20.00 uur 
Plaats  : kerk Idskenhuizen  
Leiding : Jikke de Jong 
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5. BBBB 

Bakken 
Breien 
Borduren 
Bijkletsen 
 
Afgelopen seizoenen 

is de Bakken Breien Borduren Bijkletsen club actief 
geweest. Voor Roemenië zijn dekens gehaakt, voor 
baby’s in Gambia mutsjes en dekentjes en er is een 
wandkleed gemaakt, geïnspireerd op de kerkramen in 
Tjerkgaast. 
 
En dat is met veel plezier gedaan. Het is meer dan 
handwerken. We wisselen patronen en recepten uit maar 
we praten ook over het project van het seizoen. En we 
wisselen aardige, bijzondere, speciale, soms ook 
ingrijpende dingen die gebeuren in het leven van onszelf 
of om ons heen uit. Dat gaat op een ongedwongen, 
aangename manier. Bonus is wel het eigengebakken 
lekkers wat er altijd is. Dus dit seizoen willen we weer aan 
de slag als BBBB club.  
 
Iedereen is welkom om ‘aan te haken’ bij de 
BBBB club. Het is het proberen waard. De 
eerste keer gaan we weer bekijken welk 
project we gaan doen. En dat beslissen we 
met elkaar. 
 
Eerste datum   : maandag 16 oktober  
Tijd   : 14.30 – 16.00 uur 
Locatie   : Kerk Idskenhuizen  
Leiding  : Anneke Adema 
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6. Kerk, Israël en Jodendom  
(serie Bijbelbijspijkeren) 

 
De 
Protestantse 
Kerk Nederland 
verklaart 
“onopgeefbaar 
verbonden te 
zijn met Israël” 
maar zegt er 
niet bij wat dat 
wil zeggen. 
Daar is dus 
heel veel 

discussie over, zeker in dit jaar dat de staat Israël 75 jaar 
bestaat. Gaat die onopgeefbare verbondenheid over de 
huidige staat Israël? Wil dat zeggen dat de kerk alles moet 
goedvinden hoe de staat Israël optreedt jegens de 
Palestijnen? Of gaat het over het feit dat Jezus een Jood 
was en de Bijbel een door en door Joods boek is? 
 
Ds. Alex van Ligten heeft Joodse wortels in zijn 
voorgeslacht. Hij heeft uitgesproken meningen over wat 
die onopgeefbare verbondenheid met Israël wil zeggen. 
Alex van Ligten is zijn hele werkzame leven (en daarna) 
bezig geweest met vertalen en hertalen en heeft daarbij 
altijd oog voor de Joodse herkomst van de Bijbelse 
geschriften. Zijn komst staat garant voor een avond waarin 
je op het puntje van je stoel zit. 
 
Datum : woensdag 18 oktober  
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : kerk Idskenhuizen  
Leiding : Alex van Ligten en Aart Veldhuizen 
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7. Odulphuspad 
 
Een pelgrimspad van 260 
kilometer loop je niet zo 
maar even. Daar heb je tijd 
voor nodig. We hebben al 
de nodige kilometers achter 
de rug, verdeeld over twee 
jaren. Dit seizoen gaat het 
lukken om ook de laatste 
etappes te lopen.  
Hoeveel zaterdagen we 
nodig hebben om het eindpunt van het pelgrimspad te 
bereiken weten we nu nog niet maar we starten op 
zaterdag 21 oktober. 
 
Zoals de laatste jaren lopen we ook nu tussen de 10 en 15 
km per tocht. Halverwege drinken we koffie. Dit doen we 
meestal in een kerk. Vaak is daar iemand aanwezig die 
ons uitleg geeft over het gebouw. Voordat we weer gaan 
lopen hebben we een kort liturgisch moment waarin 
iemand een gedicht of kort verhaal leest. Daarnaast 
beleven we onderweg veel gezelligheid aan de 
gesprekken met elkaar. We vormen een zeer divers 
wandelgezelschap, uit verschillende dorpen en met 
verschillende achtergronden. Dat maakt het nu juist zo 
leuk.  
 
Wil je meelopen? Je bent hartelijk welkom.  
 
Datum  : 21 oktober, 25 november, 

  20 januari en 2 maart 
Tijd   : 08.00 uur 
Verzamelpunt : Unitas, St. Nicolaasga 
Contactpersoon : Jan de Jong 
 



15 

8. Liturgisch bloemschikken  
 

Behalve liturgische 
schikkingen die meestal 
door de leden van de 
bloemengroep Op ‘e Noed 
worden bedacht en 
gemaakt, worden er op de 
ochtenden, waarvoor 
gemeenteleden zich 
hebben opgegeven, 
bloemstukjes gemaakt 
voor thuis. Dit gebeurt 
onder anderen in de 
periode voor Kerst en 
voor Pasen.  
 
Op deze manier bezig zijn 

met je handen vraagt creativiteit van de maker. Je bent 
bezig met je materiaal en met de anderen om je heen die 
ook aan het uitproberen zijn hoe hun werkstuk kleurrijk, 
mooi en evenwichtig wordt.  
 
Wie weet heb je na het maken van je eigen werkstuk wel 
zin om mee te werken aan de liturgische schikkingen. 
Maar dat hoeft natuurlijk niet.  
 
 
Datum : nader te bepalen met de deelnemers 
Tijd  : 09.30 uur 
Plaats  : kerk Idskenhuizen 
Leiding : Jeltsje van der Meer, Trienke Hoekstra,      

  Pietie Jouwsma en Greta van der Meer 
Prijs  : evt. materiaalkosten 
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9. Concert jongenskoor Dzvinochok  
 
Op 31 oktober komt het jongenskoor Dzvinochok uit Kiev 
naar Sint Nicolaasga voor een concert. 
Het jongenskoor is opgericht in 1967. Het heeft een 
enorme reputatie opgebouwd. Het niveau van het koor is 
hoog en het koor beheerst verschillende genres. Eén van 
de hoogtepunten uit het verleden was een concert met de 
Rolling Stones in Wenen. Het koor bestaat uit heel 
gewone tieners. 
Samen met de 
dirigent willen ze de 
liederen uit hun 
cultuur behouden en 
onder de aandacht 
brengen van een 
groot publiek. 
De oorlog in Oekraïne heeft grote impact op de koorleden 
en hun families. Een deel van hen is gevlucht naar elders 
in Europa, anderen naar rustiger gebieden in eigen land. 
Sommige leden hebben zich aangesloten bij de 
strijdkrachten en een deel is thuis in en rond Kiev 
gebleven. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd contact 
met elkaar te houden en fysiek of online te repeteren. 
Momenteel wordt er samengewerkt met het meisjeskoor 
Vognyk (Vuur). Daarmee is het momenteel een gemengd 
koor van circa 50 leden. 
 
Meer informatie volgt. 
 
 
Datum : dinsdag 31 oktober  
Plaats  : Nicolaaskerk, Sint Nicolaasga 
Leiding : Jan en Jeltsje van der Meer, Gerda Keijzer,  

  Aart Veldhuizen en Douwe Smit. 
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10. Ochtendkring 
 

‘Honderdtwintig jaar 
oud was Mozes toen hij 
stierf. Tot het laatst toe 
waren zijn krachten niet  
afgenomen en zijn 
ogen niet verzwakt’, 
staat er in 
Deuteronomium te 
lezen over Mozes. Zo 
zouden wij ook wel oud 
willen worden, maar de 
realiteit is vaak anders.  
 
Maar is ouder worden 

alleen maar kommer en kwel of heeft het ook mooie en 
goede kanten? Over die vraag gaan we het met elkaar 
hebben op de najaars-Ochtendkring voor gemeenteleden 
uit De Scharleijen en De Iendracht.  
 
In het voorjaar is er weer een ochtendkring. Het 
onderwerp daarvoor staat nog niet vast.  
 
 
Datum : donderdag 2 november  
Tijd  : 09.45 uur 
Plaats  : Wijkcentrum Doniahiem 
Leiding : ouderling Anneke Koelewijn  

  en Gerda Keijzer  
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11. Verzoening is een werkwoord. 
 
Conflicten zijn overal. Velen weten maar al te goed hoe 
moeilijk het is om daar weer uit te komen.  
Aart vertelt eerst over verzoenen als Bijbels begrip. 
Klassiek wordt altijd gezegd dat Jezus kwam om de 
mensen met God te verzoenen. Dat heeft oude wortels. 
Maar even oude wortels heeft de gedachte dat Jezus’ 
lijden en sterven ons mensen wil aanvuren om ons met 
elkaar te verzoenen. 
 
De hoofdmoot van de avond zal het gaan over verzoenen 
als mogelijkheid in vastgelopen systemen. Een familie, 
vereniging, kerk of een bedrijf is 
een systeem, waar gaandeweg 
dingen kunnen zijn vastgelopen. 
Er is veel over bekend hoe dat 
werkt. Wat zou een route 
kunnen zijn om eruit te komen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum : dinsdag 14 november  
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : kerk Idskenhuizen  
Leiding : Aart Veldhuizen 
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12. Vlootpredikant Gert Pennekamp te gast!  
 
“Het belang van Geestelijke 
Verzorging voor militairen en 
hun thuisfronten is momenteel 
belangrijker dan ooit”. Dat zegt 
ds. Gert Pennekamp die 
namens de PKN als Geestelijk 
Verzorger werkzaam is bij de 
Koninklijke Marine. Hij wil graag 
uitleggen waarom hij dat vindt. 
Bovendien wil hij zijn 
ervaringen tijdens zijn 

uitzendingen en vaarperioden graag met ons delen. Maar 
ook meer fundamentele vragen gaat hij niet uit de weg.  
 
Wat betekent het om werkzaam te zijn in een 
geweldsorganisatie als defensie? Wat doet dat met je? 
Hoe blijf je, ook in mentaal en spiritueel opzicht, heel? Wat 
is de impact op de achterblijvers, de thuisfronten van 
uitgezonden militairen? Welke taak/rol is er voor dominees 
bij de krijgsmacht weggelegd? Welke kansen en 
uitdagingen zijn er?  
 
Het belooft een interactieve avond te worden, met veel 
beeldmateriaal. Van harte aanbevolen! 
 
 
Datum : dinsdag 21 november 
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : kerk Idskenhuizen 
Leiding : Aart Veldhuizen 
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13. Inzicht in polarisatie 
 
Vrouwen tegenover mannen, burgers tegenover de 
politiek, boeren tegenover burgers, moslims tegenover 
niet-moslims, enzovoort, enzovoort. Het wij-zij-denken zit 
diep in onze samenleving verankerd. Maar we zijn er niet 
gelukkig mee…  
Maar welke rollen spelen wijzelf daarin? Polariseren we 
zelf ook? En wat zijn de mogelijkheden om het denken in 
tegenpolen te doorbreken?  
Eén manier om er mee om te gaan is om je bewust te 
worden van de werking en de vaste patronen die horen bij 
zwart-wit denken. Dat geeft je inzicht in wat er gebeurt bij 
polarisatie en dat kan heel handig zijn om de valkuilen die 
bij polarisatie horen te omzeilen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum : woensdag 29 november  
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : kerk Idskenhuizen  
Leiding : Gerda Keijzer 
 
 



21 

14. Kerststalexpositie 
U weet wel dat wij de 
laatste jaren rondom de 
kerstdagen een heuse 
kerststal in de hal van de 
kerk van Idskenhuizen 
hebben staan. En niet 
zo’n kleintje ook, royaal 
uitgeleend en opgesteld 
door Jan en Christien 
Dijkstra.  
Wat zou het mooi zijn 
om naast deze grote 
kerststal nu eens een 

expositie te organiseren van kleine kerststallen die jij 
wellicht in je bezit hebt.  
Kerststallen zijn er van hout, steen, plastic, keramiek, 
karton, gehaakt, uitgeknipt uit papier, enzovoort, 
enzovoort.  
 
In een weekend van advent kun je je kerststal brengen en 
stellen we de stalletjes ten toon in de kerk van 
Idskenhuizen. 
 
Meer informatie volgt. 
 
Datum  : zaterdag 2 december 
Tijd   : ‘s middags 
Plaats   : kerk Idskenhuizen 
Organisatoren : Anneke Adema, Tjitske van Koten  

  en Gerda Keijzer 
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15. Filmavond: Demain tout commence 
 
Samuel leidt een rustig leven zonder 
verantwoordelijkheden in het zuiden van Frankrijk waar hij 
niet al te hard werkt. Op een dag krijgt hij het nieuws van 
een van zijn ex-vriendinnen dat 
hij de vader is van een paar 
maanden oude baby en ze laat 
het meisje, Gloria bij hem achter. 
Samuel ziet de 
verantwoordelijkheid niet zitten 
en vertrekt halsoverkop naar 
Londen in de hoop de moeder te 
vinden om het kind terug te 
brengen. Maar zijn zoekactie 
heeft geen succes. 
 
Acht jaar later woont hij samen 
met Gloria in Londen waar ze 
onafscheidelijk geworden zijn en 
een nieuw leven opgebouwd 
hebben. Op een dag duikt de moeder van Gloria weer op 
en eist haar dochter terug maar Samuel is niet van plan op 
deze eis in te gaan. 
 
 
Datum : vrijdag 8 december 
Tijd  : 20.00 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : Aart Veldhuizen  
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16. Kerstviering voor oudere gemeenteleden 

van 70 jaar en ouder 
 
Wat zal het mooi zijn om met een grote groep 
oudere gemeenteleden een middag gezellig 
samen te zijn. Om rondom de kerstboom naar 
een kerstverhaal te luisteren en kerstliederen 

te zingen met mooie muziek. 
 
Ook zal er volop gelegenheid zijn 
om de onderlinge contacten weer 
aan te halen zodat de verbinding 
ontstaat die bij onze kerkelijke 
gemeenschap zo belangrijk is. 
 
Natuurlijk wordt de inwendige mens 
niet vergeten en we gaan u 
verwennen met lekkere hapjes en drankjes.  
 
Datum : zaterdag 16 december 
Tijd  : 16.30 – 19.00 uur 
Plaats  : kerk Idskenhuizen 
Leiding : Diaconie 
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17. Twee verschillende Bijbelse kerstverhalen  
(serie bijbelbijspijkeren) 
 

 
De wijzen uit het Oosten en de Herders komen niet in één 
Bijbelverhaal voor. Vanuit onze Kerstvieringen denken we 
van wel maar dat klopt niet. Je vindt het Kerstverhaal 
zowel in het Evangelie van Matteüs als in dat van Lukas 
en beiden vertellen het heel verschillend. Deze avond 
maken we kennis met Matteüs en Lukas en gaan we 
ontdekken waarin ze verschillend zijn en waarom ze elk 
een eigen versie van het Kerstverhaal vertellen! 
 
 
Datum : dinsdag 19 december 
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : Aart Veldhuizen 
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18. Alles over het levenseinde. 
 

 
In het Antoniusziekenhuis werken consulenten palliatieve 
zorg. Als een patiënt en de naasten geconfronteerd 
worden met het levenseinde kunnen zij begeleiding bieden 
bij een inventarisatie van de situatie, het bespreken van 
wensen en grenzen en het opstellen van een proactief 
plan. Iedere situatie is weer anders, dit vraagt nabijheid en 
maatwerk!  
De consulenten palliatieve zorg zijn onderdeel van het 
Palliatief Adviesteam waarin diverse disciplines 
vertegenwoordigd zijn om gezamenlijk het behandelteam, 
de huisarts en de thuiszorg te adviseren. Van hen hebben 
we Karin van der Molen uitgenodigd om te vertellen wat 
hun werk is en hoe bijvoorbeeld ook huisartsen hen voor 
mensen die thuis wonen en stervende zijn kunnen 
inschakelen. Samen met Aart zal ze ook ingaan op 
palliatieve sedatie (wat is dat? wanneer?) en euthanasie. 
Het zal gaan over ‘leven toevoegen aan de dagen’ in 
plaats van ‘dagen toevoegen aan het leven’. 
 
Datum : dinsdag 9 januari 2024 
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : Karin van der Molen en Aart Veldhuizen 
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19. De bibliotheek die Bijbel heet  
(serie Bijbelspijkeren) 

 

Vanavond krijg je te horen dat de Bijbel een bibliotheek is 
met heel verschillende boeken. De bibliotheek die Bijbel 
heet bestaat uit een flink aantal ‘planken’ waarop de 
boeken in groepen gerangschikt staan.  
Ook maak je kennis met de talen waarin de Bijbel 
geschreven zijn en vertel ik over het ambacht van 
vertalen.  
Met deze informatie in je achterzak kun je voortaan beter 
de weg in de Bijbel vinden. 
 
Datum : dinsdag 16 januari  
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : Aart Veldhuizen 



27 

20. Zaterdagmiddaggezelligheid 
 
Opnieuw staat deze activiteit op de 
agenda. Niet omdat we niets anders 
kunnen bedenken, zoals blijkt uit het 
aanbod, maar enkel omdat het ieder 
jaar weer een succes is samen te 
komen in ’t Spantsje te Tjerkgaast.  
 
Afgelopen jaar zaten we met velen 
rond de tafel. Er werden mooie 
gedichten en anekdotes voor 
gedragen wat vervolgens genoeg 
gespreksstof opleverde.  
 
Jullie zijn allemaal weer van harte 
uitgenodigd voor de gezelligheid, een hapje, een drankje, 
een bordje soep en een broodje, in dorpshuis ’t Spantsje 
te Tjerkgaast! En passen we met elkaar niet rond de bar, 
dan gaat de tussenwand open, ruimte zat.  
 
Wanneer u een bijdrage wilt leveren door een gedicht voor 
te dragen, een anekdote te vertellen of muziek te maken, 
wordt dat gewaardeerd.  
 
 
Datum : zaterdag 20 januari 
Tijd  : 17.00 – 20.00 uur 
Plaats  : Dorpshuis ’t Spantsje, Tjerkgaast 
Leiding : Jikke de Jong 
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21. Abraham  
(serie ‘Bijbelbijspijkeren’) 

 
Je hebt Abraham Lincoln, 
Abraham Kuyper, Vader 
Abraham (Pierre Kartner), de 
opblaasabraham die voor je 
deur staat als je 50 wordt en….. 
de aartsvader Abraham. Zijn 
leven wordt beschreven in het 
eerste Bijbelboek Genesis. Hij 
is een mens die anders durft te 
leven, out of the box durft te 
denken, nieuwe wegen durft in 
te slaan.  
 
We belichten in twee avonden 
een paar episoden uit zijn 
leven. We gebruiken daarbij de 
inzichten van een Joodse 
rabbijn, Jonathan Sacks. Hij 
laat een nieuw licht schijnen 

over het leven van Abraham. Het boek hoeft u niet te 
kopen. We gebruiken er slechts een paar bladzijden van.  
 
 
 
Datum : dinsdag 30 januari  
Tijd  : 13.30 -15.00 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : Gerda Keijzer 
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22. Met Hebreeuws aan de slag  
(serie Bijbelbijspijkeren) 

De Joodse 
TeNaCH (ons 
oude testament) 
is geschreven in 
het Hebreeuws. 
Dat is een heel 
andere taal dan 
de onze. Het is 
boeiend om met 
die vreemde taal 
bezig te gaan en 
wat meer over te 
leren en het zelf 
ook een beetje 
te kunnen lezen.  

In een aantal korte bijeenkomsten gaan we met 
Hebreeuws aan de gang en dat is erg leuk om te doen. Je 
leert de Hebreeuwse letters en je leert langzaam 
Hebreeuws lezen. Na vijf of zes bijeenkomsten kun je met 
hulp de eerste paar verzen van het scheppingsverhaal 
(Genesis 1) lezen en een eigen ‘vertaling’ maken. Je 
ontdekt gaandeweg dat vertalen nooit helemaal precies 
kan en dat een vertaler dus altijd keuzes moet maken.  
 
De eerste keer kun je proeven of het wat voor je is. Een 
eventuele vervolgdatum wordt in overleg gepland. 
 
Datum : dinsdag 6 februari 
Tijd  : 19.30 – 20.30 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : Aart Veldhuizen 
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23. Orgelconcert door Jan Steven Wuite 
 
In 1953 is Jan Steven geboren in Luinjeberd. Op zijn 14e 
kreeg hij zijn eerste orgelles nadat hij een orgelconcert 
had bezocht in de Grote kerk van Zwolle. 
Aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle studeerde hij 
orgel en koordirectie. In 1978 werd hij docent orgel aan de 
muziekschool Haledo, tegenwoordig “Toanhus” (Joure, 
Lemmer en Sint Nicolaasga). In 2019 is hij na 41 jaar 
gestopt met lesgeven en is hij nog organist van de kerk in 
Langweer (sinds 1978), de grote kerk in Vollenhove  
(sinds 1975) en de Christoffel parochie in Joure en  
Sint Nicolaasga (sinds 1993). 
 
Jan Steven zal ons verrassen met verschillende stukken 
op het orgel. 

 
Datum : zondag 11 februari 
Tijd  : 16.00 uur 
Plaats  : kerk Idskenhuizen  
Leiding : Jikke de Jong 
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24. Wijkavonden  
 
In het afgelopen seizoen heeft de Protestantse Gemeente 
Op ‘e Noed wijkavonden gehouden. Leden van de 
afzonderlijke wijken kwamen bij elkaar in de kerk van 
Idskenhuizen. Naar 
aanleiding van een simpele 
vraag ‘Wat ligt er bij jullie 
op tafel’ hadden we 
zomaar een mooi en 
inspirerend gesprek met 
elkaar. Koffie met iets 
lekkers erbij, later een 
hapje en een drankje. Een 
fijne ontmoeting.  
 
Het is ons goed bevallen 
en we willen daar een 
vervolg aan geven. 
Natuurlijk met een andere vraag aan het begin, maar die 
houden we nog even geheim.  
 
Maar hoe gaat het met ouderen die liever niet op de avond 
nog van huis willen? U leest het op de volgende pagina.  
 
 
Datum :  verschillende data in het voorjaar van 2024 
Tijd  :  19.30 uur  
Plaats  :  kerk Idskenhuizen 
Leiding :  wijkouderlingen 
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25. Groothuisbezoek 
 

We kunnen ons voorstellen dat 
ouderen uit alle wijken het fijn 
vinden wanneer zij op een morgen 
of middag elkaar kunnen 
ontmoeten.  
 
We nodigen u dan ook van harte 
uit voor een ‘groothuisbezoek’.  
Dat houden we in het ‘huis’ van de 
kerk in Idskenhuizen.  
 
Aan u zullen we dezelfde 
gespreksvraag stellen als aan de 
deelnemers aan de wijkavonden. 

We zijn er zeker van dat die vraag ook in uw groep een 
mooi gesprek oplevert.  
 
Als u zich opgeeft kunt u in het voorjaar een uitnodiging 
van ons verwachten.  
 
Plaats  : kerk Idskenhuizen  
Leiding : wijkouderlingen 
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26. Geloofsverdieping voor diakenen 
 
Voor diakenen van 
Langweer en Op ‘e 
Noed. 
 
Diakenen hebben van 
oudsher een belangrijke 
taak tijdens de viering 
van het Avondmaal. Hun 
taak gaat verder dan het 

snijden van het brood en het uitdelen van de bekertjes 
wijn. De diakenen van Op ‘e Noed bijvoorbeeld zijn ook 
liturg in een dienst waarin de Maaltijd van de Heer gevierd 
wordt. Zij lezen dan met de voorganger een deel van het 
Tafelgebed.  
Hoe ziet zo’n Tafelgebed er eigenlijk uit? Wat zijn de 
elementen die er in voor moeten komen? Is er maar één 
Tafelgebed of kunnen we kiezen? Waarom spreken we 
eerst de voorbeden uit en dan pas het Tafelgebed? Wat is 
de functie van de avondmaalscollecte?  
Allemaal vragen waarop we niet direct een antwoord 
paraat hebben. Na deze avond hopelijk wel.  
 
 
Datum : in overleg met de diaconie  
Tijd  : 19.30 uur 
Plaats  : kerk Idskenhuizen  
Leiding : Gerda Keijzer 
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27. Filmavond: The way 
 
Tom Avery, een oogarts uit Californië, krijgt op een dag 
het bericht vanuit Frankrijk dat zijn zoon Daniel bij een 
storm in de Pyreneeën is 
overleden. Hoewel de relatie 
tussen hen nooit echt goed 
was, besluit Tom toch naar 
Frankrijk te reizen, waar hij 
ontdekt dat Daniel was 
begonnen met de 
pelgrimsroute naar Santiago 
de Compostela. Tom heeft 
nooit begrepen waarom zijn 
zoon die tocht wou afleggen. 
Op zoek naar antwoorden 
en het lichaam van zijn zoon 
trekt Tom naar Saint-Jean-
Pied-de-Port, waar hij begint 
aan dezelfde pelgrimsroute. 
Onderweg wordt hij onderworpen aan de gevaren van een 
lange wandeltocht, maar ontmoet hij ook enkele 
lotgenoten. 
 
 
Datum : vrijdag 23 februari 
Tijd  : 20.00 uur 
Plaats  : Dorpshuis de Stjelp, Idskenhuizen  
Leiding : Gerda Keijzer  
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28. Tussen kunst en kitsch 
 
Al vele decennia lang is tussen kunst en kitsch een van de 

meest bekeken programma’s van 
de Nederlandse televisie. 
Iedereen heeft het programma 
vast wel eens gezien, in dit 
programma brengen mensen hun 
oude, mogelijk waardevolle 
objecten mee naar een locatie. 
Op deze locatie worden deze 
objecten getaxeerd door experts 

die vertellen of het om kunst of kitsch gaat. 
 
Op zaterdag 2 maart nodigen wij Jan Potijk uit om ook bij 
ons eens te kijken naar onze waardevolle voorwerpen.  
 
Interesse om je objecten te laten taxeren? Neem 
maximaal 3 objecten mee en kom tussen 14.30 uur en 
16.00 uur langs. 
 
 
Datum : zaterdag 2 maart 
Tijd  : 14.30 – 16.30 uur 
Plaats  : Kerk Idskenhuizen 
Leiding : Anneke Koelewijn 
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29. Getallen in de Bijbel 
(serie ‘Bijbelverhalen’) 
 
Als in de Bijbel een getal wordt genoemd, dan moet je je 
oren gaan spitsen: 40, 3, 12, 7, 5, 2, 666, 1000, 144.000 
zijn weliswaar getallen zoals wij die gebruiken voor 
rekensommen en tellingen, maar in de Bijbel wordt er 

vaak iets anders 
mee bedoeld.  
3 dagen zat Jona 
in de vis, 40 jaar 
zwierf het volk 
Israël door de 
woestijn, 5 broden 
en 2 vissen 
werden een 
maaltijd voor 
duizenden 

mensen, er waren twaalf leerlingen en 666 is het getal van 
‘het beest’. Je hoofd duizelt ervan. Hoog tijd om er samen 
eens in te duiken.  
 
 
Datum : dinsdag 5 maart 
Tijd  : 13.30 -15.00 uur 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Leiding : Gerda Keijzer 
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30. Nassau in Fryslân 
 
De Friese NASSAUS:  
De graven van Nassau-Dietz werden twee eeuwen 
stadhouder van Fryslân. Hoe kon dat?  
De eerste stadhouder was 
Willem Lodewijk, Us Heit. De 
laatste was Maria Louise, 
Marijke Meu, en haar zoon. 
Daartussen waren er enkele 
opmerkelijke stadhouders, 
zoals Willem Frederik.  
 
Bearn Bilker, voorzitter van 
Stichting Nassau en Friesland, 
vertelt deze avond over de 
Nassaus, de stadhouders en 
hun vrouwen, maar ook over Friesland in die dagen en hij 
maakt het verhaal boeiend door tal van anekdotes. Het 
was geen eenvoudige opgave voor de Nassaus om 
Friesland te besturen, er was sprake van diepe dalen, 
maar ook van vorstelijke momenten! 
 
 
 
Datum : donderdag 14 maart 
Tijd  : 19.45 uur 
Plaats  : kerk Idskenhuizen  
Leiding : Jikke de Jong 
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Tot ziens 

op één van de 

activiteiten 


