
Als een ander iets ergs over-
komt, dan wil je troosten. Dat 

is mooi. Alleen: hoe doe je dat? 
Troosten is niet iets zeggen waar-

door de ander weer verder kan, 
want je kunt verdriet van de ander 

niet wegnemen door iets te zeggen. Dat 
wil je wel graag, want je wilt de ander 

graag opbeuren en dat is lief. Maar het werkt 
niet. Hieronder geef ik een voorbeeld uit mijn jeugd en een 
extreem voorbeeld om dat duidelijk te maken:

Een alledaags voorbeeld uit mijn jeugd: Mijn broer komt 
huilend de trap af. Zijn relatie is uit. Mijn moeder vangt hem 
op in de gang, slaat haar armen om hem heen en wiegt hem 
zachtjes. Ik meen als zijn oudste broer hem te moeten troos-
ten met deze woorden: “Ach joh, ze was ook twee jaar ou-
der.” Mijn woorden helpen hem niet. Hij kijkt me boos aan. 
Mijn opmerking dat zijn vriendin twee jaar ouder was, 
hielp bepaald niet. Hoewel ik dat zinnetje als troost be-
doelde, zeg ik er eigenlijk mee dat hij geen echte reden 
had om verdrietig te zijn. Dat doen troostwoorden altijd 
en daarom werken ze vrijwel altijd verkeerd. Hoe het ver-
der ging? De verkering van mijn broer met zijn vriendin 
is weer aangegaan en ze zijn inmiddels 35 jaar getrouwd 
en liepen afgelopen zomer samen naar Santiago de Com-
postela.

Een extreem voorbeeld: in de herfstvakantie liepen we met 
50 mensen uit ons midden in Auschwitz. Stel je voor dat je 
met behulp van een tijdmachine even naar Auschwitz in de 

winter van 1944 wordt geflitst. Je voelt direct hoe banaal 
het zou zijn als je daar een troostwoord uit zou spreken. 
Troosten is mooi, als je het maar niet met woorden doet. 
Woorden die troosten zijn er niet. Maar hoe troost je dan? 
Door nabij te zijn, laten merken dat je geschokt bent 
door wat de ander overkomen is. Het Bijbelse woord voor 
troosten is afkomstig van een woord dat ‘diep ademen’ 
betekent. Er komt geen woord aan te pas. Je gaat naast de 
ander zitten en ademt diep in wat de ander zegt. Je zucht 
mee. Je voelt het in je binnenste en je weet niet wat je 
zeggen moet. Alleen dat werkt, want voor even is de ander 
dan niet alleen.
Jesaja schrijft in Jesaja 40: “Troost, troost mijn volk, zegt 
jullie God.” Vroeger dacht ik altijd dat het volk daarmee 
troost werd aangezegd, dat God troost kwam brengen voor 
het volk. Maar dat staat er niet. Er staat een gebiedende 
wijs, een opdracht: “Jullie moeten mijn volk troosten!”. 
Jij moet troosten dus. En dat doe je door mee te voelen 
wat de ander voelt. Zo viel vrijwel de hele wereld Israël 
bij in de afschuw om wat Hamas aanrichtte op 7 oktober, 
waar zo’n 1200 gewone mensen werden afgeslacht. Het 
raakte ons in ons binnenste, in onze buik. Van Jezus wordt 
gezegd dat hij met ontferming bewogen werd als hij oog 
in oog stond met ellende. Letterlijk staat daar dan dat Je-
zus tot in zijn(!) baarmoeder bewogen werd. Moeders we-
ten hoe dat voelt. En net zo voel ik verwantschap met de 
Palestijnen nu Israël keihard terugslaat, Palestijnen die al 
tientallen jaren moeten leven in een land waar apartheid 
aan de orde van de dag is. Al dat geweld doet me nog ster-
ker beseffen dat wij mensen zomaar als beesten tegenover 
elkaar kunnen komen te staan. Ik heb de Bijbelverhalen 
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nodig om ervoor te zorgen dat het beest in mij het niet 
van mij wint. Vanwege die kracht van de Bijbelverhalen 
ben ik dominee geworden, om ze in te zetten om jou te 
helpen voorkomen dat het beest in jou het van jou wint.

Komende zondag herdenken we allen die in het afgelo-
pen jaar zijn overleden. Dat gaat met een brok in de keel. 
Woorden van troost zouden alleen maar schade aanrich-
ten. Maar wat we wel kunnen doen, doen we: eenvoudig 
samenzijn, een kaars aansteken, de namen noemen en 
een Bijbelverhaal lezen waarin we onze situatie herken-
nen. Dat troost. De weken daarna vieren we Advent, op 
weg naar Kerst, naar het wonderlijke verhaal van Gods ko-
men in deze wereld. Let wel: God komt niet in ons midden 
als een oplossing voor al onze problemen, dat wordt vaak 
veel te gemakkelijk gezegd. God komt niet als doekje voor 
het bloeden, maar God komt in ons midden om het leven 
met ons te delen, om de lucht in te ademen waarin wij 
leven. Als onze trooster dus. 

Zo gaat Hij met ons mee op onze weg.

Aart Veldhuizen

Zondag 26 november - wit - Eeuwigheidszondag
9.30 uur     Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte     1e Diaconie, 2e Kerk

Zondag      3 december - paars - 1e advent 
 A Festival of  Lessons & Carols m.m.v. Cantabilé
9.30 uur    Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte     1e Kinderen in de knel, 2e Onderhoud orgels

Zondag      10 december - paars - 2e advent
 ‘Dienst rondom de kerststallen’
9.30 uur     Idskenhuizen - ds. Aart Veldhuizen
Collecte     1e Diaconie, 2e Kerk

Zondag      17 december - paars - 3e advent/ 
 Heilig Avondmaal
9.30 uur     St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte     1e Noodhulp Israël en Gaza, 2e Kerk

Zondag      24 december - paars - 4e advent
9.30 uur     Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte     1e Kinderen in de knel, 2e Kerk

Zondag      24 december - paars - kerstnachtdienst
20.30 uur    Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte     1e Kinderen in de knel, 2e Kerk

Maandag   25 december - wit - Kerst
10.00 uur   Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte     1e Kinderen in de knel, 2e Kerk

Zondag      31 december - wit 
9.30 uur     Tjerkgaast - pastor Anneke Adema
Collecte     1e Diaconie, 2e Kerk

Maandag    1 januari - wit - Nieuwjaar
10.00 uur   St. Nicolaasga (Doniahiem) - ds. Gerda Keijzer
Collecte     1e Wilde Ganzen, 2e Kerk

Zondag      7 januari  - wit 
9.30 uur    St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema
Collecte     1e Diaconie, 2e Kerk

Zondag      14 januari  - groen 
9.30 uur     Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte     1e Binnenlands Diaconaat, 2e Kerk

Zondag      21 januari - groen - Oecumenische Dienst
9.30 uur  St. Nicolaasga (RK kerk) - ds. Aart Veldhuizen
Collecte     1e n.n.t.b., 2e n.n.t.b.

Alle diensten worden online uitgezonden en 
kunt u ook terugkijken via de website van onze 

kerk en via Youtube.nl - zoek op ‘op e noed’ . 

KERKDIENSTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA
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Zondag 26 november - Herdenking overledenen
 M.m.v. ‘Cantabilé’, o.l.v. Rinny Pijpker   
 Koffiedrinken na de dienst
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Zondag  3 december - 1ste advent - Viering Maaltijd   
 van de Heer
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen 
Collecte: Adventscollecte Kerk in Actie Oeganda/ 
 Eigen gemeente                

Zondag  10 december - 2de Advent
9.30 uur Pastor Linda Wind  
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Zondag  17 december - 3de Advent
9.30 uur ds. L. Cnossen
Collecte: Adventscollecte Kerk in Actie Binnenlands 
 Diaconaat / Eigen gemeente

Zondag  24 december - 4de Advent
 M.m.v. Muziekgroep ‘Concordia’  
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen  
Collecte: Kerk in Actie Kinderen in de knel Oekraïne /   
 Eigen gemeente

Maandag  25 december - 1ste Kerstdag
10.00 uur ds. Aart Veldhuizen 
Collecte: Diaconie  / Eigen gemeente
 
Zondag  31 december - Oudjaar
19.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

Zondag  7 januari
9.30  uur ds. C. Corporaal
Collecte: Kerk in Actie Colombia / Eigen gemeente

Zondag  14 januari
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte:  Kerk in Actie Nederland samen tegen armoede 
 / Eigen gemeente

Zondag  21 januari - Dienst Raad van Kerken in 
 R.K. Kerk te St. Nyk       
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen

KERKDIENSTEN LANGWEER

Alle diensten worden online 
uitgezonden en kunt u ook terugkijken 

via www.kerkdienstgemist.nl

Datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheid
 7  december Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. Gerda Keijzer 

 19  december Op ‘e Noed Ds. Aizo Wiebenga Kerstviering in de grote zaal

 21  december Op ‘e Noed Ds. Aizo Wiebenga 

 11  januari Langweer Ds. Aart Veldhuizen H. Avondmaal

 25  januari Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. Wim Warnar 

 31  januari Op ‘e Noed Ds. Aizo Wiebenga Gedachtenisviering in de grote zaal

KERKDIENSTEN DONIAHIEM

NovemberNovember

za  25 Matteüs 25:14-30 Welkom bij het feestmaal
zo  26 Matteüs 25:31-46 Jullie deden het voor Mij
ma  27 Openbaring 15:1-8 U alleen bent heilig
di  28 Openbaring 16:1-11 De offerschalen
wo  29 Openbaring 16:12-21 Het is voorbij!
do  30 Jesaja 63:1-6 De wraak van de HEER
 

decemberdecember
vr  1 Jesaja 63:7-14 Gods ontferming en grote liefde

za  2 Jesaja 63:15–64:2 Scheur de hemel open
  Advent  I  
zo  3 Jesaja 64:3-11 Wij zijn het werk van uw handen
ma  4 Openbaring 17:1-8 Het grote Babylon
di  5 Openbaring 17:9-18 Het lam zal overwinnen
wo  6 Openbaring 18:1-8 Gevallen is Babylon
do  7 Openbaring 18:9-24 Al je rijkdom voorbij
vr  8 Openbaring 19:1-10 Zuiver, stralend linnen
za  9 Openbaring 19:11-21 Trouw en betrouwbaar
  Advent II  
zo  10 Psalm 35:1-10 U bevrijdt de zwakken
ma  11 Psalm 35:11-28 Van uw roem wil ik zingen

LEESROOSTER
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di  12 Openbaring 20:1-10 De eerste opstanding
wo  13 Openbaring 20:11-15 Het boek van het leven
do  14 Psalm 123 Wees ons genadig
vr  15 Jesaja 65:1-7 Met uitgestoken handen
za  16 Jesaja 65:8-16 Alle ellende vergeten
  Advent III 
zo  17 Jesaja 65:17-25 Een jubelende stad
ma  18 Psalm 80 Kom en red ons
di  19 2 Samuël 5:1-5 David gezalfd
wo  20 2 Samuël 5:6-16 De Davidsburcht
do  21 2 Samuël 5:17-25 Heer van de doorbraak
vr  22 2 Samuël 6:1-11 Bang voor de HEER
za  23 2 Samuël 6:12-23 Dansen voor de HEER  
  Advent IV 
zo  24 2 Samuël 7:1-16 Een huis voor God
  Eerste Kerstdag 
ma  25 2 Samuël 7:17-29 Een eeuwig koningshuis
  Tweede Kerstdag 
di  26 Psalm 96 Zing voor de HEER
wo  27 Openbaring 21:1-8 God zal bij ons wonen
do  28 Openbaring 21:9-27   Het nieuwe Jeruzalem
vr  29 Openbaring 22:1-11 Ik kom spoedig
za  30 Openbaring 22:12-21 Kom, Heer Jezus!
  Oudjaar 
zo  31 Psalm 45 Een liefdeslied

JanuariJanuari
  Nieuwjaarsdag, de achtste kerstdag
ma 1 Psalm 99 
di 2 Maleachi 3:1-5 
wo 3 Maleachi 3:6-12  
do 4 Psalm 72 
vr 5 Jesaja 60:1-9
  Driekoningen oftewel Epifanie 
za 6 Jesaja 60:10-22 
  De zondag van de doop van de Heer
zo 7 Marcus 1:1-13 
ma 8 Jesaja 61:1-11 
di 9 Jesaja 62:1-12 
wo 10 Romeinen 12:1-8 
do 11 Romeinen 12:9-21 
vr 12 Romeinen 13:1-10 
za 13 1 Samuel 1:1-8 
zo 14 1 Samuel 1:9-18 
ma 15 1 Samuel 1:19-28 
di 16 1 Samuel 2:1-11 
wo 17 1 Samuel 2:12-26 
do 18 1 Samuel 2:27-36 
vr 19 1 Samuel 3:1-10 
za 20 1 Samuel 3:11–4:1a 
zo 21 Marcus 1:14-20 

JAARPROGRAMMA ACTIVITEITEN

Odulphuspad 21 oktober 2023Odulphuspad 21 oktober 2023

Het weer leek niet al te best, op de zaterdag van onze eerste 
wandeltocht van dit seizoen, maar het viel onderweg reuze 
mee. Het zonnetje kwam er zelfs bij. 
We startten de tocht in Mantgum. Meestal drinken we hal-
verwege de route koffie in een kerk, maar de kerk in Jorwert 
was niet beschikbaar. Jan de Jong had voor ons geregeld dat 
we koffie konden drinken (met appeltaart!) in het ‘Wapen 
van Baarderadeel’, een bruin dorpscafé (inclusief pluchen 
kleedjes op tafel) tegenover de kerk in Jorwert. Het ging spe-
ciaal voor ons open deze morgen. 

Aan het eind van de morgen kregen we toch nog een bui-
tje motregen. Maar het einde was al in zicht: Hoptille. Hop-

tille is een gehucht van 
een paar huizen rond 
een brug. Volgens Roel 
Kok (altyd goed foar 
in fraach oer it Frysk) 
is de betekenis van 
het woord ‘tille’ ‘vaste 
brug’. Zo hebben we 
ook weer wat geleerd. 

We zien al weer uit naar 
de volgende wandel-
dag. 

Hartelijke groeten van 
de wandelaars

Concert Jongerenkoor OekraïneConcert Jongerenkoor Oekraïne
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Op 31 oktober was het jongenskoor Dzvinochok, aangevuld 
met het meisjeskoor Vognyk, te gast in Sint Nyk. In een volle 
Nicolaaskerk gaven zij een concert. 
Wat een stemmen! En zó zuiver! We hebben genoten! 

Bij de uitgang was een collecte. De opbrengst daarvan wordt 
door het koor bestemd voor de revalidatie van gewonde sol-
daten. Deze collecte bracht maar liefst € 2.452,70 op!! 

De jongeren verbleven in de Zeilschool Neptunus in Idsken-
huizen. De volgende morgen bezochten zij drie basisscholen 
in Sint Nyk, Langweer en Scharsterbrug. Daar ontmoetten 
de zangers de leerlingen. De kinderen, juffen en meesters 
kregen ook nog zangles van de dirigent. 
Die avond waren de koorleden te gast in het gebouw van 
de Watersportvereniging Sint Nyk, waar het Shantykoor ‘De 
Headammers’ een concert gaf voor hen. Het was een ont-
spannen avond voor de Oekraïense koorleden. 
De volgende dag vervolgden ze hun tournee door Nederland 
en wij genieten nog na van al het moois dat we gehoord 
hebben. 

Handwerken voor Gambia Handwerken voor Gambia 

Het derde seizoen van de BBBB club (Bakken, Breien, Bor-
duren en Bijkletsen) is weer van start gegaan. Op een aantal 
maandagmiddagen wordt er ijverig gewerkt in de consisto-
rie van de kerk in Idskenhuizen. 
Op maandag 6 november was Leny Breed in ons midden. Zij 
en haar familie hebben al sinds 2006 contact met families 
in Gambia. Zij ondersteunen die families met goederen en 
ook financieel. Elke familie bestaat uit 40 à 50 personen.  In 
Gambia zijn grote verschillen tussen arm en rijk. Het maand-
inkomen van een arme familie is ongeveer € 50,-. Maar een 

zak rijst kost €20,--. Hulp is dus noodzakelijk. Van de op-
brengst van rommelmarkten enz., hebben Leny en haar fa-
milie schoolgeld voor de kinderen betaald. Maar ook werd 
de opleiding tot naaister van één van de meisjes betaald. Dit 
voorjaar gingen er 83 dozen met hulpgoederen naar Gam-
bia. Wat de families zelf niet kunnen gebruiken, geven zij 
weer door aan ande-
ren.
Wij vroegen Leny waar 
we haar mee zouden 
kunnen helpen. Ant-
woord: De families in 
Gambia kunnen alles 
gebruiken. Dekentjes 
voor kinderen, een 
sprei, sjaals (want het 
kan er behoorlijk koud 
zijn als het donker is), 
mutsen voor baby’s, 
kinderen en volwas-
senen en sokken voor 
baby’s en volwasse-
nen.  
Gonnie Mulder toverde ter plekke een fleecedeken, getooid 
met pompeblêden, uit haar tas, die nu in de doos met onze 
spullen voor Gambia zit. Alle handwerkers hadden al idee-
en. Sommigen hadden al een begin gemaakt aan een deken-
tje en ter plekke werden er ontwerpen gemaakt voor nieuwe 
dekens. 
Zoals Leny zei: Alles kunnen ze gebruiken. Bent u nu ie-
mand die graag handwerkt, en misschien wel een paar sok-
ken wilt breien, een sjaal of muts of dekentje,  maar niet op 
maandagmiddagen met ons mee handwerkt, dan kunt u uw 
werkstuk bij een van ons melden, telefonisch of per mail (zie 
adressen hieronder). Wij zorgen dan dat het aan het eind 
van het seizoen bij Leny en haar familie komt. 
Wij gaan er weer tegenaan dit seizoen!

Anneke Adema 0650868890 annekeadema@hotmail.com
Tjitske van Koten 0622827490 vankoten@home.nl
Gerda Keijzer  0682694998 stoel-keijzer@planet.nl

Liturgisch bloemschikkenLiturgisch bloemschikken

De liturgische bloemstukken die deze ochtend gemaakt zijn 
hebben betrekking op de actuele toestand in de wereld bijv. 
gebrokenheid, vrede, verbondenheid, gebed.
De dorre bladeren enz. in de natuur geven al vergankelijk-
heid weer.
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KerststallenexpositieKerststallenexpositie

Groot, klein, klassiek, modern, voor volwassenen en voor 
kinderen, gemaakt van hout, plastic, gips, textiel, gekocht in 
de winkel of zelfgemaakt met (haak-)naald en draad: kerst-
stallen zijn er in allerlei vormen, maten en materialen. 

Lange tijd was een kerststal voorbehouden aan katholieke 
gezinnen, maar tegenwoordig heeft de kerststal zijn intrede 
gedaan in de huizen van allerlei mensen, kerkelijk of onker-
kelijk. Het is net zo gewild als de kerstboom. 

In de eerste adventsweek staat er een bonte verzameling 
kerststallen opgesteld in de protestantse kerk van Idsken-
huizen. Die kunt u daar bewonderen. U kunt er ook een 
kopje koffie of thee drinken, met wat lekkers erbij. 

Misschien heeft u ook wel een kerststal thuis. Zou u die 
een weekje willen uitlenen voor de expositie? We horen het 
graag van u. We ruimen dan een plekje in voor uw kerststal. 

Aanmelden bij: 
Anneke Adema, annekeadema@hotmail.com of 06 50 86 88 
90
Tjitske van Koten, vankoten@home.nl of 0513 431 475
Gerda Keijzer, stoel-keijzer@planet.nl of 06 82 69 49 98

De kerststallen kunnen gebracht worden op 
donderdag 30 november en vrijdag 1 december 
van 14.00-17.00 uur en van 19.00-20.00 uur

De expositie is te zien op:
Zaterdag 2-12 van 10.00-17.00 uur 
Maandag 4-12 t/m vrijdag 8-12 van 15.00-17.00 uur
Wo, do en vr van 19.00-20.00 uur
Zaterdag 9-12 van 10.00-17.00 uur

Adres kerkgebouw: Bramerstraat 12, 8523 NE Idskenhuizen 

Op zondag 10 december wordt de expositie afgesloten met 
een dienst ‘rondom’ de kerststallen. Voorganger: Ds. Aart 
Veldhuizen.

Huisarts in het Gasthuis: het kwam op haar pad Huisarts in het Gasthuis: het kwam op haar pad 

Ze kwam verpleegkundige Astrid tegen toen die zich na een 
ongelukje meldde bij de dokterspost. Huisarts Gineke de Ja-
ger draaide daar net een dienst. Verpleegkundige en arts 
raakten aan de praat en zo kwam Gineke achter het bestaan 
van het INLIA Gasthuis Groningen. Ze had er nog nooit van 
gehoord, maar nu is ze er al twee jaar huisarts. 
Ze was nieuwsgierig naar hoe de medische zorg aan asiel-
zoekers in nood geregeld is in Nederland. Daarnaast was De 
Jager eerder al op Lesbos geweest om hulp te verlenen. Ook 
iets dat zomaar op haar pad kwam, via een mail van Stich-
ting Bootvluchteling. Die mail arriveert precies op het juiste 
moment want ze heeft net even geen werk. “Ik had een gat 
in de agenda en daar was grote nood, dus ben ik gegaan.”
Recht op medische zorg
Ze komt te werken in het beruchte Moria-kamp, waar over 
de tienduizend mensen in erbarmelijke omstandigheden 
verkeren. “Het is zo triest wat je daar ziet. Mensen die op 
de vlucht zijn, soms al heel lang, en dan uiteindelijk in zo’n 
kamp belanden. Dat raakt je.” 

Iedereen heeft recht op medische zorg, dat is het principe 
dat Gineke de Jager in de praktijk wil brengen. Op Lesbos en 
in Groningen. En: “Het is vanuit het vak van huisarts beke-
ken ontzettend interessant om met veel verschillende men-
sen te werken, voor mijzelf is het ook een verrijking.” 

Lichamelijke klachten door stress
De gasten bij INLIA komen uit uiteenlopende culturen. Toch 
is het ook een groep met specifieke eigen problemen. “Ze 
zijn daar gekomen omdat ze geen uitzicht hadden op een 
toekomst, soms al heel lang. In het Gasthuis werken ze 
daaraan, maar dat kan ook best een tijd duren. Gebrek aan 
perspectief veroorzaakt stress en stress veroorzaakt lichame-
lijke klachten.”
Sommige klachten zijn te behandelen, andere niet. “En daar 
wordt het soms lastig, want dan komen de cultuurverschil-
len om de hoek. Mensen uiten zich heel anders dan Neder-
landers. Door een Nederlandse bril bekeken, kun je al snel 
een oordeel hebben en het bijvoorbeeld theatraal vinden. 
Maar dat zijn echt cultuurverschillen.” Mensen uiten zich 
anders, maar de behoeften zijn gelijk, weet dokter De Jager: 

BERICHTEN VAN INLIA
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“Iemand met stress wil net als ieder ander gezien worden.”
In het Gasthuis heeft de grote groep jonge mensen vaak 
klachten aan rug, nek, schouders, armen, benen. Gelukkig 
komt er geregeld ook een fysiotherapeut.  naar het Gasthuis. 
Daarnaast zitten er veel oude(re) mensen met suikerziekte 

en klachten die daaruit voortvloeien. Ook is kanker een be-
langrijk dossier in het Gasthuis. Er is maar 1 keer spreekuur 
per week, is dat wel voldoende? Voor nu redden we het er-
mee, zegt De Jager.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Zangdiensten Wyckel en SlotenZangdiensten Wyckel en Sloten

Op initiatief van de Protestantse Gemeente te Wyckel en de 
Protestantse Gemeente te Sloten wordt er elke maand een 
zangdienst georganiseerd. Er worden tijdens deze diensten 

bekende liederen gezongen, meestal uit de bundel “Sjong 
foar de Hear”, die samengesteld is door de gemeentes.  
In Wyckel worden de zangdiensten gehouden in de Vaste 
Burchtkerk en in Sloten in de Grutte Tsjerke. U bent van 
harte welkom.

Datum Locatie  Tijd Voorganger  Organist 
 26  december 2023 Sloten 09.30 uur ds. J.M. Peschar (eigen predikant) 
 19  februari 2024 Wyckel 19.30 uur ds. P. Hulshof, Jubbega Dirk Coenen, Urk
 1  april 2024 Wyckel 09.30 uur ds. J.M. Peschar Dirk Coenen, Urk
 20  mei 2024 Wyckel 09.30 uur ds. J.M. Peschar Dirk Coenen, Urk
 16  juni 2024 Wyckel 19.30 uur dhr. Jan de Boer, Urk Dirk Coenen, Urk
 7  juli 2024 Wyckel 19.30 uur ds. J.M. Peschar Dirk Coenen, Urk
 22  september 2024 Sloten 19.30 uur ds. J.M. Peschar 
 20  oktober 2024 Wyckel 19.30 uur dhr. Jan de Boer, Urk Dirk Coenen, Urk
 26  december 2024 Sloten 09.30 uur ds. J.M. Peschar 

REISVERSLAG POLEN – AUSCHWITZ

In het kader van ‘Verbinding’ is van 23 t/m 26 oktober zijn 
we met een groep van zo’n 50 mensen op reis geweest naar 
Polen. De groep bestond uit zowel jongeren als volwassenen 
uit Sint Nicolaasga, Idskenhuizen, Langweer en Lemmer. 
Zondag 16 oktober maakten we al kennis met elkaar. We de-
den een aantal kennismakingsspellen, werden geïnformeerd 
over de reis en het programma en door samen te eten leer-
den we elkaar al een beetje beter kennen. 
Op maandag 23 oktober vertrok de bus om 19.00 uur 
vanaf de sporthal in Sint Nicolaasga naar Krakau in 
Polen. Vanuit het thema ‘verbinding’ ontstond het 

idee om deze indrukwekkende reis met elkaar te maken. Na 
een lange en gezellige busrit, met hier en daar een dutje, 
kwamen we rond 10.00 uur aan in het hotel in Krakau. Vanaf 
het hotel hebben we onder leiding van een gids een stad-
wandeling gemaakt in het centrum van de stad, die op de 
werelderfgoedlijst van Unesco staat. In kleinere groepen de-
den we ondertussen allerlei hilarische foto-opdrachten.
We sloten de dag vroeg af met een diner in het hotel, want 
de volgende dag stond de bus al om 6.00 uur klaar om naar 
Auschwitz en Birkenau te vertrekken. Na een busrit van ruim 

anderhalf uur arriveerden we bij de ingang van concen-
tratiekamp Auschwitz. Een Nederlandse gids gaf ons 
een rondleiding door het kamp; door de gebouwen 
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met verschillende functies en langs indrukwekkende foto’s 
en verzamelingen. Hij vertelde bevlogen en gedetailleerde 
verhalen over de gebeurtenissen in het kamp. We waren er 
stil van.
Aan het einde van de ochtend bezochten we een Nederlands 
paviljoen in het kamp waar een tentoonstelling te zien was 
over de geschiedenis van de Joodse bevolking in Nederland 
en hun situatie in de oorlog. Op de wanden stonden de tallo-
ze namen geschreven van de Nederlanders die in Auschwitz 
omgekomen zijn. Daarmee kwamen de in-
drukken nog harder binnen. 
Na dit indrukwekkende bezoek aan 
Auschwitz vervolgden we de reis naar 
vernietigingskamp Birkenau. We lie-
pen door de barakken en zagen de 
kleine bedden, de rijen gaten in beton 
die als toilet dienden, de beugels voor 
het vee nog in de balken geslagen. We 
werden de gaskamers ingeleid en in 
stilte beseften we ons wat een angst de 
mensen destijds hebben moeten door-
staan. We stonden stil bij het internatio-

nale monument voor de slachtoffers van het fascisme. Terug 
in de bus deelden we de verhalen en indrukken met elkaar.
Als afsluiting van deze intense dag zijn we ’s avonds opnieuw 
naar het centrum van Krakau afgereisd, waar we met elkaar 
gegeten en gepraat hebben. We genoten opnieuw van de 
prachtige stad en haar verlichte monumenten en kathedra-
len. Eenmaal terug in het hotel werd er nog lang nagepraat 
over de indrukken van deze bijzondere dag.
Na een heerlijk ontbijt vertrok de bus donderdagochtend 26 
oktober weer vroeg voor de terugreis naar Sint Nicolaasga. 
De lange busreis werd de ideale gelegenheid voor de no-
dige pubquizzen, bingo’s en meezingliedjes, maar ook voor 
mooie gesprekken en heel veel ‘wille’.
Rond middernacht arriveerden we bij de Doniahal. Onder 
luid applaus werden de buschauffeurs én de organisatoren 
bedankt. 
Zondag 12 november zijn we opnieuw bijeen gekomen, om 
elkaar weer te ontmoeten, om bij te praten. De fotorepor-
tage van Arie Bruinsma en de filmreportage van Alex van der 
Wal riepen opnieuw stilte en tegelijk veel verhalen op. 
We kijken dan ook terug op een indrukwekkende en zeer ge-
slaagde reis!
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EFKES BYPRATE TROCH DE  BCC    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
       

Chr. Bibliotheek voor Blinden en slechtzienden        

Peuterbijbel
Enige maanden geleden heeft de CBB in samenwerking met 
het Nederlands -Vlaams Bijbelgenootschap een bijzonder 
product gemaakt: een voelbare kleuterbijbel. Bestemd voor 
(groot) ouders en kinderen met een visuele beperking. Nog 
niet eerder is een kinderbijbel in deze vorm geproduceerd.
De acht verhalen in deze peuterbijbel zijn te lezen en te be-
luisteren in braille, groot letter en in gesproken vorm. 
De afbeeldingen zijn voorzien van reliëf en beeldbeschrijvin-
gen. Zie ook de video op 
https://youtube,comwatch?v=wuPw6-NL

Deze bijbel is te bestellen via www.leesbutler.nl of de klan-
tenservice van de CBB klantenservice@cbb.nl Kosten € 30,-; 
door giften kon de prijs laag worden gehouden. 

Basis audio speler (BAS)
De CBB is al een poosje bezig met het ontwikkelen van een 
eenvoudig te bedienen speler, zodat iedereen – ook doe digi-
taal minder vaardig zijn – gesproken lectuur kan beluisteren.  
Door het insteken van een leeskaart met QR code maakt BAS 
via internet contact met de gekozen krant, kerkblad of boek 
en speelt deze af.
De eerste testfase is achter de rug en de verwachting is dat 
BAS begin volgend jaar beschikbaar is.

Informatie
Als u meer wilt weten over de mogelijkheden bij de CBB om 
leesbeperkingen zoveel mogelijk op te heffen: kijk dan op de 
website www.cbb.nl, bel met mij tel. 0582880038 of met de 
klantenservice tel. 0341565477. Ik ben ook graag bereid om 
door een “10 minuten verhaal”of een PP presentatie u meer 
te vertellen over de CBB.
Wilt u de CCB helpen de kosten voor de doelgroep laag te 
houden? Wordt dan donateur en dit kan eenvoudig door via 
de genoemde website u aan te melden.
Pieter Kooistra consulent voor de CBB in Fryslân.
 

17 december a.s. 
Kerk Idskenhuizen 

17.00 uur- 19.30 uur
In kerstsfeer

Voor alle leeftijden

Neem wat eten mee (bv pan soep, pasta, stamppot, salade) 
dan gaan we dat samen delen. Voor drinken wordt gezorgd.
Neem een eigen team (± 4) mee als je dat lukt.. Zo niet, geen 
punt; dan zijn er genoeg mensen waar we teams mee ma-
ken.

Wat is de bedoeling van deze Pubquiz?
In eerdere kerkbladen is er al een paar keer geschreven over 
het verlangen om banden met gemeenteleden die we niet 
zo vaak meer ontmoeten aan te halen. En ook met niet-ge-
meenteleden hopen we dat. 

We hebben daarvoor Hester Zoutman aangetrokken en we 
hebben een reis naar Auschwitz en Krakau georganiseerd. 
Lang niet iedereen kon mee; veel mensen die we hebben 
benaderd hadden geen mogelijkheid om vrij te krijgen -met 
name die werken in de zorg-; ook waren er die zolang niet 
in de bus konden zitten; of ze hadden al iets gepland in de 
herfstvakantie; of ze hadden de reis al eens eerder gemaakt... 

Deze reis zien we als een soort aftrap van allerlei evenemen-
ten en vieringen voor het komende jaar. Bestemd voor ieder-
een! Niet alleen voor de groep die mee is geweest.
Natuurlijk willen we graag meer mensen bereiken. We willen 
graag iets bieden wat onderlinge verbinding en betrokken-
heid vergroot. Door samen dingen te doen en te ervaren. 
Met kerst- en sfeerverlichting, warmte, wat eten en drinken 
en elkaars gezelschap, is gezelligheid op deze zondagnamid-
dag gegarandeerd!

Ken je anderen die mee willen doen? Maak een eigen groep-
je! Ben je alleen of met een paar: wij maken een groep voor/ 
met jullie. Stuur een berichtje of bel naar 1 van ons voor 
opgave of info: 

Alex van der Wal  06-21284356
Bernard Wind  06-1031213
Anna Mirjam Hoekstra  06-15681617 
Lucienne Boelsma  06-53353984
Linda Wind  06-38908876
Hester Zoutman  06-25058898

PUB
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PG LANGWEER

Achter mijn bureau zit ik de kopij voor dit blad te schrij-
ven. Ik sluit dit keer maar een foto bij van de plek waar 
ik zit. Hier bereid ik de kerkdiensten voor, schrijf ik de ko-
pij voor het kerkblad en de maandelijkse column voor het 
dorpsblad. Hier doordenk ik de dingen die gedaan moeten 
worden en voer ik geregeld een gesprek. De stoelen zijn van 
mijn grootouders afkomstig (uit 1920) en zijn net opnieuw 
bekleed. Ik ben er blij mee! 
Elke ochtend start ik achter mijn bureau met een klein half 
uurtje Hebreeuws waarin ik met een Bijbeltekst bezig ben. 
Dat half uurtje inspireert me voor de dag, een preek of me-
ditatie. 
Op donderdagmiddag en vrijdag voer ik in deze kamer ge-
regeld gesprekken met collega’s die ik begeleid in de dingen 
waar zij tegenaan lopen. Op maandag t/m donderdagmor-
gen ben ik meestal voor Kerk Langweer aan het werk, op-
nieuw vanuit deze kamer. Nu ik niet meer op een andere lo-
catie werk, voelt deze kamer voor mij naast het kerkgebouw 
steeds meer als de ruimte waar ik inspiratie op doe en waar 
ik me na bezigheden elders weer terug kan trekken om de 
dingen te doordenken. 

Auschwitz-reis
In de herfstvakantie gingen Selma en ik met 48 andere vaak 
jongere mensen uit onze dorpen in een bus naar Krakow 
voor een bezoek aan Auschwitz. Het was indrukwekkend. 
Naast alle indrukken is het ook bijzonder om te merken hoe 
snel je door zo’n reis met elkaar een band krijgt. Verbinding 
is zo snel zoek in onze wereld waar we allemaal onze eigen 
dingetjes hebben. Hulde voor het initiatief dat door de voor-
bereidingscommissie is genomen om deze reis te organise-
ren en fijn dat zoveel jonge mensen meegingen! Als groep 
willen we graag delen van onze ervaringen. Daarom vind je 
elders in dit blad een verslag van deze bijzondere reis.

Meeleven
In de afgelopen weken overleed Yfke Anna van Berkum. Yfke 
woonde lange jaren met Sipke Bosma in Langweer/Dyken 
op ‘Watersport de Hoek’. Ook al ging zij in Sneek wonen, ze 
bleef het ‘libbensmaatsje’ van Sipke Bosma. Elke avond om 
20 uur belde ze met hem en bij ziekte of revalidatie trokken 
ze gewoon weer even bij elkaar in huis om de ander bij te 
staan. In het crematorium namen we met elkaar afscheid 
van haar. Op hun verzoek mocht ik daar wat dingen zeggen 
over haar leven wat ik verbond met het steeds terugkerende 
refrein in het scheppingsverhaal ‘en God zag dat het goed 
was’. We wensen Sipke Bosma en hun kinderen Doeke Bosma 
en Jannie de Jong sterkte om zonder Yfke verder te gaan. 
Verdriet is er ook bij Sint en Aukje de Jong nu Sint voorgoed 
verhuisd is naar Doniahiem. Wat is het verdrietig dat het 
door de ziekte van Sint niet lukt om bij elkaar te blijven. 
Heel veel sterkte voor jullie beiden!

Vertrek Pastoor Hoogma
In de Raad van kerken ontmoeten de voorgangers, en enkele 
gemeenteleden/parochianen van Langweer, Ouwsterhaule-
Scharsterbrug, Op ‘e Noed en de parochie elkaar een paar 
keer per jaar. Pastoor Remco Hoogma, de jonge enthousiaste 
pastoor van Sint Nyk, heeft per 1 oktober zijn werkzaamhe-
den neergelegd in overleg met de bisschop en bezint zich 
over zijn verdere toekomst. Het is erg jammer voor collega 
Hoogma dat de energie uit hem wegliep en we wensen hem 
een goede bezinningsperiode en een hernieuwde invulling 
van zijn leven toe. 
Voor de parochie is het vertrek van hun pastoor een hele 
zorg in een tijd dat het zo moeilijk is om nieuwe priesters/
pastores te vinden. De parochie heet voluit de Heilige Chris-
toffel Parochie en strekt zich uit tot Bakhuizen, Balk, Joure, 
Lemmer, Sint Nicolaasga, Sloten, Woudsend en alle plaatsen 
die daartussen liggen. Dat grote werkveld moeten nu pastor 
Annie Schothorst en priester De Zwart met zijn tweetjes be-
werken en dat is een enorme opgave. Alle goeds gewenst!

Nieuw komen wonen?
Langweer is een geliefde plek om te wonen. Dat merken we 
niet alleen zelf nu wij hier vijf jaar wonen, maar we merken 
het ook van anderen die van elders naar Langweer verhui-
zen. Geertje Minnee probeert hen die hier zijn komen wonen 
op te zoeken namens de kerk. Wanneer je het fijn vindt dat 
ik ook een keer bij je langs kom om nader kennis te maken, 
kun je dat gerust doorgeven aan Geertje of rechtstreeks aan 
mij. 
Er gaan bij ons in Langweer wat dingen anders dan in an-
dere Protestantse Gemeenten. Zo komen we niet bij je langs 
de deur om geld voor de kerk (we doen niet mee met Actie 
Kerkbalans), maar zijn we natuurlijk blij met je financiële 

VANUIT DE LEGEBUORREN
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bijdrage! Dat geldt ook voor een bijdrage aan de kosten voor 
het kerkblad, dat gratis bij jou en bij alle andere Langweer-
ders wordt bezorgd. Belangrijker is echter dat je je thuis gaat 
voelen in Langweer en in onze kleine  protestantse gemeen-
te. Als Kerk Langweer willen we present zijn in het dorp en 
nabij zijn in vreugde en verdriet. Daarom maken we geen 
onderscheid tussen hen die wel en hen die niet lid van de 
kerk zijn. We zijn maar met weinigen, dus ook als je mee wilt 
doen ben je van harte welkom!

Gedachteniszondag
Eens per jaar gedenken we allen die in ons dorp het afge-
lopen jaar zijn overleden. Hun namen staan geschreven op 
witte stenen op een plateau voor in de kerk. Ooit gebeurde 
het gedenken in veel hervormde en gereformeerde kerken 
op Oudjaarsavond. Gaandeweg is dat verschoven naar de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit jaar is dat op 26 
november. De katholieke traditie gedenkt al eeuwen haar 
doden op 2 november (Allerzielen) en er zijn diverse protes-
tantse gemeenten dit tegenwoordig ook doen op de eerste 
zondag van november, maar wij houden het voorlopig nog 
op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Er wordt door Pieter Brinksma een uitnodigingsbrief rond-
gebracht naar nabestaanden van overleden dorpsgenoten. 
Medewerking wordt verleend door Cantabile onder leiding 
van Rinny Pijpker en Sietze Kraak bespeelt het orgel. Naast 
het noemen van de namen is er voor ieder die dat wil de 
gelegenheid om naar voren te komen om ook zelf een kaars-
je aan te steken en stil te staan bij het overlijden van een 
geliefde. Iedereen is uiteraard van harte welkom en neem 
maar gerust iedereen mee. Na afloop drinken we koffie met 
elkaar in de Hoekstien. 

Advent I, II en III
De kerstkring begint op 1e advent. Op 1e advent, 3 decem-
ber, ben ik de voorganger. Ik wil lezen uit Jesaja 40, dat gaat 
over de troost waar de overdenking op de omslag van dit 
kerkblad ook al een beetje over gaat. Georg Friedrich Händel 
laat dit bijbelvers klinken als de opening van The Messiah en 
ik wil dat in beeld en geluid te laten zien/horen in de kerk. 
Op 2e advent, 10 december, is Linda Wind uit Tjerkgaast de 
voorganger. Linda is actief in de commissie die voor Op ‘e 
Noed en Langweer de reis naar Auschwitz organiseerde en 
werkt elders als kerkelijk werker. Op 17 december is ds. Cnos-
sen onze voorganger.

Advent IV
Op de ochtend van 24 december hebben we een bijzondere 
kerkdienst. Medewerking wordt namelijk verleend door Fan-
fare-orkest Concordia uit Gaastmeer onder leiding van Hans 
van Esschoten. In dat Korps speelt Henk Westra en hij vond 
hen bereid om bij ons te komen musiceren. Zij nemen de 
begeleiding van alle liederen voor hun rekening en maken 
ook muziek op andere momenten in de dienst. 
We gaan met elkaar in stemmen heel Lukas 1 lezen. Dat zijn 
alle verhalen die in Lukas voorafgaan aan de geboorte van 
Jezus en dat zijn er een heel aantal. Ze gaan over de zwan-
gerschappen van Elisabeth en Maria en alles daar omheen. 
Saai wordt het nergens, want het is een ontzettend boeiend 
gedeelte dat we bovendien in stemmen gaan lezen. 

Kerstavond
Vanuit het dorp wordt er opnieuw een Krystkuijer georgani-

seerd. De voorbereidingen zijn in volle gang en als kerk doen 
we daaraan mee. We vinden het namelijk een goed idee om 
samen als dorp en kerk Kerst te vieren en niet als Kerk in ons 
eentje naast wat er vanuit het dorp wordt georganiseerd. De 
Kerstwandeling begint om 19:00 uur bij de Haven en eindigt 
later op de avond in de kerk. Met elkaar gaan we alle scenes 
van het Kerstverhaal langs. Dorpsgenoten spelen allerhande 
rollen en zingen in het Engelenkoor. Henk Veldhuizen bege-
leidt hen op de piano.
Het is de bedoeling dat je een kerstwens meeneemt en die 
aan de grote Kerstboom hangt die bij de Haven wordt neer-
gezet. Met die kerstwensen en ons snakken naar Kerst gaan 
we het Kerstverhaal in met iedereen die op Kerstavond die 
beweging mee wil maken. Voor ons komt de Kerstwandeling 
dus in de plaats van de Kerstnachtdienst. 

Kerstmorgen
De stal waar de Kerstwandeling gisteravond eindigde staat 
nog in de kerk. We gaan in een grote kring (of kringen) voorin 
in de kerk zitten en scharen ons rond de Kerststal. Ik sta stil 
bij de betekenis van de kerststal en we knielen als het ware 
net als de herders neer voor de kribbe. De kerkdienst op 
Kerstmorgen begint om 10 uur.

Oudjaarsdienst
31 december valt dit jaar op een zondag. Daarom is er geen 
ochtenddienst maar komen we ’s avonds voor de Oudjaars-
dienst bij elkaar om half 8 in de Dorpskerk. Ik lees het kerst-
verhaal uit Matteüs waar het net wat anders wordt verteld 
dan in het ons zo bekende Lukas 2. Er zijn geen herders en 
geen kribbe en het wordt ons verteld vanuit het perspectief 
van Jozef. Zomaar opeens komt in zijn leven de boodschap 
dat Maria zwanger is en dat dat kind dat haar groeit uit God 
is. Met dat verhaal van het afdalen van God in onze wereld 
gaan we het nieuwe jaar in. 

Kerkdiensten in januari
Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel genoeg. 
Op 7 januari is ds Corporaal uit Bolsward de voorganger. Ds 
Corporaal is sinds een paar jaar met pensioen en is al vaker 
in Langweer voorgegaan. 
Op 14 januari ben ik de voorganger. Deze dienst staat in 
het teken van afscheid en bevestiging ambtsdragers. Pieter 
Brinksma legt in deze dienst zijn ambtswerk als diaken in 
onze gemeente neer. Hij doet dat na vele trouwe jaren en het 
is hem van harte gegund. In diezelfde dienst wordt Geertje 
Ferdinands bevestigd tot diaken. 
Ook op 28 januari ben ik de voorganger. 

Raad van kerkendienst 21 januari
Eens per jaar organiseert de Raad van Kerken een gezamen-
lijke kerkdienst in de grote Katholieke Kerk van Sint Nyk. Dit 
keer ben ik de voorganger. De dienst wordt voorbereid door 
een commissie bestaande uit mensen uit de protestantse ge-
meenten Langweer, Ouwsterhaule-Scharsterbrug, Op ‘e Noed 
en de katholieke parochie. Meer informatie over deze dienst 
volgt ongetwijfeld later.

Gemeenteavond
Het is een goed gebruik om in het voor- en najaar een ge-
meenteavond te organiseren. Die in het najaar is komen te 
vervallen. Daarom houden we een gemeenteavond op dins-
dagavond 23 januari. Meer informatie daarover volgt later.
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Activiteitenprogramma
Het is nu al een aantal jaren dat we de activiteiten als Lang-
weer en Op ‘e Noed samen aanbieden. En dat blijkt heel goed 
te werken. Sterker nog: tot onze blijdschap is de opgave voor 
de activiteiten en de deelname aan activiteiten groter dan 
ooit tevoren! Dat is fijn, het voldoet overduidelijk aan een 
behoefte!
Het is bijzonder dat we zóveel kunnen aanbieden. Even een 
paar krenten uit de pap:
• 29 november geeft Gerda Keijzer inzicht in polarisatie. 

Het tegen over elkaar staan van meningen en mensen lijkt 
steeds sterker toe te nemen. Hoe houd je je daarin staande? 
Of beter nog: hoe doorbreek je dat? Gerda en ik bezochten 
een studiedag daarover en zij las het boek dat de cursus-
leider hierover geschreven heeft. Aanvang 19:30 uur in de 
kerk van Idskenhuizen.

• Zaterdagmiddag 2 december is er een kerststallenten-
toonstelling in de kerk van Idskenhuizen. Heb je zelf een 
mooie kerststal dan kan die daar ook ten toon worden ge-
steld. De kerststallen blijven staan in de week daarna en op 
zondag 9 december houd ik in de kerk van Idskenhuizen 
tussen die kerststallen een kerkdienst die specifiek over de 
kerststallen zal gaan. In Langweer doen we dat op 25 de-
cember bij de Kerststal van het Kerstspel.

• Vrijdagavond 8 december draaien we in de Hoekstien de 
film Demain tout commence. De aanvang is 20:00 
uur. Ik ken de film nog niet, maar heb er veel goeds over ge-
hoord! Uiteraard is iedereen welkom en de toegang gratis.

• Dinsdagavond 19 december, aanvang 19:30 in de Hoek-
stien, ga ik in op de beide Kerstverhalen die er in de 
Bijbel staan. Lukas en Matteüs vertellen elk een heel ander 
verhaal en de wijzen uit het Oosten en de herders bij de 
kribbe komen dus niet in hetzelfde verhaal voor. We gaan 
met elkaar op zoek naar wat Lukas en Matteüs heeft be-
wogen om hun versie van het Kerstverhaal op hun eigen 
manier te vertellen. 

• Dinsdagavond 9 januari organiseren we een avond in de 
Hoekstien over ‘alles rondom het levenseinde’. Ik 
verzorg die avond samen met Karin van der Molen die pal-
liatief consulent is in het ziekenhuis in Sneek. Allerlei vra-

gen komen aan de orde, zeg maar: hoe verloopt het proces 
naar het sterven en wat is daarin belangrijk. Samen met 
mij zal Karin ook ingaan op stoppen met eten en drinken, 
palliatieve sedatie en euthanasie. Het zal gaan over ‘leven 
toevoegen aan de dagen’ in plaats van ‘dagen toevoegen 
aan het leven’. Ik wil voor deze avond (net als voor de an-
dere avonden) nadrukkelijk ook reclame maken onder alle 
dorpsgenoten, want deze avond is bij uitstek voor iedereen 
bedoeld die met zulke vragen rondloopt.

• Op dinsdagavond 16 janauri ga ik vanaf 19:30 uur in de 
Hoekstien met je naar de Bijbel kijken. De Bijbel is best 
een ingewikkeld boek, of eigenlijk een bibliotheek. Hoe 
is die Bijbel opgebouwd en hoe vind je daar de weg? En je 
maakt kennis met de talen waarin de Bijbel zijn overgele-
verd.

• Zaterdag 20 januari van 17:00 – 20:00 is er in het dorpshuis 
’s Spansje in Tjerkgaast ‘zaterdagmiddaggezellig-
heid’.

• Dinsdagmiddag 30 janauri staat Gerda Keijzer van 13:30-
15:00 uur in de Hoekstien met je stil bij het leven van 
Abraham aan de hand van Joodse uitleggers. Zéér aan te 
bevelen!

• Op dinsdagavond 6 februari van 19:30-20:30 ga ik in de 
Hoekstien met een groep mensen die zich al hebben op-
gegeven Hebreeuws doen. We maken kennis met die 
Bijbeltaal die totaal anders is dan alle andere talen die je 
(wellicht) kent. En we spreken af – als het naar meer smaakt 
– op welke momenten we hier een vervolg aan geven. Ik 
denk daarbij aan een serie bijeenkomsten van ongeveer 
een uur zo eens per 14 dagen. Ooit gaf ik Hebreeuws aan 
liefhebbers op een Middelbare School en mijn ervaring is 
dat je na vijf of zes bijeenkomsten met wat hulp de eerste 
paar verzen van het scheppingsverhaal kunt lezen. Je gaat 
daardoor nog meer van de rijkdom van bijbelverhalen zien.

Tenslotte
De donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken. Het is inder-
daad donker en niet alleen in de natuur. Verlangend naar het 
licht gaan we verder. Veel licht gewenst!

Aart Veldhuizen

Gemeenteleden die 80 jaar of ouder mogen worden Gemeenteleden die 80 jaar of ouder mogen worden 

09-11-2023  Mevr. S. Blekkenhorst-Pasma.
 Oasingaleane 29, 8525 EN Langweer.
21-12-2023 Mevr. A. Regeling.
 De Molier 11, 8525 EX Langweer.
09-01-2024 Dhr. J.Brinksma.
 Appelhof 53, 8525 GL Langweer.
19-01-2024  Dhr. H. Blekkenhorst.
 Oasingaleane 29, 8525 EN Langweer.

HuwelijksjubileumHuwelijksjubileum

0p 12 december 2023 hopen Oane en Klaasje Mink-Kroes 
te gedenken dat zij 60 jaren geleden in het huwelijksbootje 
zijn gestapt.  Legebuorren 89, 8525 GX Langweer.
De jarigen en familie Mink willen we van harte gelukwensen 
met de volgende woorden:

VERJAARDAGEN

Geloven is geluk

Geloven is geluk; is een gave van de Heer,
om, niet begrijpend, toch te blijven hopen;

in vast vertrouwen achter Hem te lopen
al zie je zelf geen spoor, geen voetpad meer.

Geloven is geluk. ’t Bestaat soms in één woord:
Rabbouni! Meester! Niets meer te verlangen;

dan uit Zijn mond de zegen te ontvangen
die je beschermt tot dóór de nauwe poort.

Geloven is geluk. Maar elk geluk is teer
je kunt het door gebrek aan zorg verspelen.

Alleen als je ’t met anderen wilt delen
bemerk je vol verwond’ring: het wordt méér!
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VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING

Verslag kerkenraadsvergadering 27 juni 2023Verslag kerkenraadsvergadering 27 juni 2023

Afwezig: diaken Pieter Brinksma en kerkrentmeester Marten 
Klaas Brinksma  
Opening: Voorzitter Reinoud de Boer heet allen welkom. 
Ds. geeft daarna een inkijkje in het boek van de theoloog 
Thomas Halik: ‘Namiddag van het christendom’. 
Agenda wordt vastgesteld met enkele toevoegingen.
Ingekomen stukken: 
Uitn. afscheid classispredikant ds. Wim Beekman, en bevesti-
ging ds. Riemer Praamsma op 3 sept. in Franeker, 13 uur. Ds. 
Aart Veldhuizen en Geertje Minnee gaan erheen.
Notulen 23 mei 2023 worden goedgekeurd.
N.a.v.: *Er zijn nog steeds problemen met de beamer. Er 
wordt aandacht aan besteed.
*  De kosten overschrijving d.m.v. QR-code bedragen 20 cent, 

maar gever kan aangeven of hij dit zelf wil betalen. De QR-
code zal nu ook steeds op de papieren liturgie afgedrukt 
worden.

*  Kerkenpad: Er zijn genoeg vrijwilligers, kerk is open zater-
dagmiddag, 1 juli tot en met 9 sept 

Mededelingen predikant:
* Voor de ‘Krystkuier’ wordt aan een nieuwe tekst gewerkt. 

Wordt vervolgd!
* Van 31 okt tot 2 november komt er een jongenskoor uit 

Oekraïne optreden in R.K. kerk in St. Nyk. 
* Alle gemeenteleden, gastleden en betrokkenen zullen 

email of brief ontvangen met de kennisgeving van urenuit-
breiding van ds. Aart Veldhuizen tot 70 % per 1 sept. 2023. 

Terugblik diensten: 
Pinksteren, er waren veel gasten in de kerk. Deze keer geen 
koor, In plaats daarvan werden de aanwezigen d.m.v. het kie-
zen van één van de kaartjes, waarop de goede gaven van de 
geest (Galaten 5) stonden vermeld, op een interactieve ma-
nier uitgedaagd om over zichzelf na te denken en ermee aan 
de slag te gaan.
Ouderlingen:
 De Gezamenlijke Startzondag met Op `e Noed op 24 septem-
ber wordt aan gewerkt, alle leden zijn via e- mail op de hoog-
te gebracht. Om kwart voor 10 is er inloop met koffie/thee. 
Kliederkerk in de Hoekstien, kinderen gaan meteen aan de 
slag in groepjes samen met ouders en Aart Veldhuizen. Dienst 
in de kerk met Gerda Keijzer en muziekgroep ‘Entheos’. Af-
sluiting samen met de kinderen en daarna broodjes eten in 
de Hoekstien.
Diakenen: 
*  Mogelijkheden zijn bekeken om makkelijker en goedkoper 

collectegeld te storten, maar alle alternatieven gaven ook 
veel gedoe, dus blijft men voorlopig doorgaan op de oude 
manier. 

*  De kerstviering voor 55plussers is op wo 13 dec 2023.
*  Diakenen hebben de avondmaalschalen voor de wijn van 

Op `e Noed te leen om zondag a.s. uit te proberen. Het ziet 
er mooi en praktisch uit en allen zijn nu al enthousiast. Als 
het goed bevalt, is er permissie om 2 schalen met 1 deksel 
en 50 glaasjes te bestellen.

Kerkrentmeesters: 
*  Concept jaarrekening 2022 is klaar. Voorziening onderhoud 

valt erg hoog uit. (Hoekstien)
*  Klokkenstoel Dijken wordt opnieuw gerestaureerd in sa-

menwerking met de St. Klokkenstoel Dijken. 
*  SKGB draagt hier zorg voor, ook voor de eventuele subsi-

dies.
*  Begroting 2023 diaconie en kerkrentmeesters zijn inge-

diend. Men gaat nog in gesprek met KKA, want het klaar-
maken van de jaarrekeningen duurt steeds erg lang.

*  Dhr. Henk Blekkenhorst heeft jaren de website beheerd en 
stopt er nu mee. Een bedankje hiervoor heeft hij al ont-
vangen. Er zal gekeken worden voor een nieuwe website. 
Onder de PKN? Wordt vervolgd!

Toekomst Kerk Langweer: 
Het resultaat van de enquête onder de gasten is nog te wei-
nig, we wachten nog even af. 
Wat verder ter tafel komt: 
De tafel in de hal staat eigenlijk in de weg en is ook niet mooi 
te noemen. Misschien een katheder of 2 stuks. Tafel wordt 
ook gebruikt voor het tekenen van het condoleanceboek. Dus 
aandacht hiervoor! Wordt vervolgd!
Sluiting: Henk Westra sluit deze avond af met een gedicht 
over “Het Leven”.

Verslag kerkenraadsvergadering 19 september 2023Verslag kerkenraadsvergadering 19 september 2023

Afwezig: kerkrentmeester Reinoud de Boer
Opening: Waarnemend voorzitter Henk Westra heet allen 
welkom.  Vervolgens wordt gezongen het ‘onze Vader” in het 
Fries: “God fan fier en hein ús Heit”
De agenda wordt vastgesteld.
Ingekomen stukken: 
*  Pieter en Uilkje Brinksma-Mink: Uitnodiging voor hun 

55-jarig huwelijksfeest op 27 september. 
* Positieve beoordeling jaarrekening 2022 en begrotingen 

2023 van diaconie en kerkrentmeesters.
Notulen 27 juni 2023 worden goedgekeurd.
*  N.a.v.: een e-mailtje naar de leden: de leeftijd voor de 

Auschwitzreis is omhoog geschroefd.
*  Tafel in de hal blijft nog even staan.
*  De € 100 voor Nikki’s Place, afscheidscadeau voor Wim 

Beekman, zal direct overgemaakt worden.
Mededelingen predikant:
* Uitleg over de gang van zaken Gezamenlijke startzondag 

met PG Op `e Noed op 24 september, Thema: “We vieren 
samen dat we leven”. E-mail naar de leden met info.

* Concert Oekraïens jongenskoor 31 okt. in R.K.-kerk. Ge-
vraagd financiële bijdrage. Akkoord!

Terugblik diensten: 
* Vastgesteld wordt dat de kerk goed bezocht werd door de 

(vaste) vakantiegangers. 
* Er zijn de laatste tijd veel problemen met de computer. 

Men is er nog niet achter waar het probleem precies ont-
staat, alles is al nagelopen. Er wordt weer aan gewerkt

Vooruitblik diensten:
*  Zondag 26 november, laatste zondag kerkelijk jaar (gedach-

tenisdienst) m.m.v. ‘Cantabilé’.  
* Zondag 24 dec dienst m.m.v. muziekgroep ‘Concordia” uit 

Gaastmeer, ‘s avonds Krystkuier, , eindigt in de kerk. Er is 
dus geen kerstnachtdienst. 25 dec. kerstmorgen is er weer 
een dienst.

* Op 15 oktober, viering Maaltijd van de Heer graag weer in 
de kring vooraan in de kerk. 
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Ouderlingen: 
* Het pastoraat is besproken. *Geertje Minnee zal de nieuw 

ingekomen leden gaan bezoeken. 
* Er waren in de zomer 4 sterfgevallen achter elkaar. Velen 

waren op vakantie, dus de diensten moesten waargeno-
men worden; de bediening van de beamer en de bedie-
ning in de Hoekstien. Het was wat hectisch, maar het is 
allemaal goed gegaan, dankzij de inzet van vrijwilligers.

Diaconie: 
*  Gezamenlijke diaconieën is opgeheven, € 1800 van de re-

kening is gedoneerd aan” Het Thomashuis”, restant ging 
naar de Edwinstichting. Er blijft wel contact met diakenen 
van Op ’e Noed.

*  Waarom was er geen collecte was voor slachtoffers in Ma-
rokko en Libië? De tijd was te kort en de diaconie heeft 
zelf een bedrag overgemaakt. 

* Op 19 okt. Is er van de Fryske Marren in Balk een net-
werkbijeenkomst ‘Armoede en schulden’. Jetske de Jong 
en Geertje Minnee gaan erheen.

* Diaken Pieter Brinksma vertelt dat hij stopt als kerken-
raadslid. Op 14 jan. 2024 zal het afscheid zijn. Dochter 
Geertje Ferdinands zal hem opvolgen. Pieter blijft be-
schikbaar voor kleine taken.

Kerkrentmeesters: 
*  Zij wijzen op de mogelijkheden bij de PKN om vrijwilligers 

die langdurig werk hebben verricht voor de kerk te onder-
scheiden. 

*  De erfenis van Durk Bokma is verkocht voor € 1 aan de 
St. Vrienden van het kerkgebouw. Er is ook een nieuw be-
stuur voor de stichting bestaande uit mevr. Elly Uithoven 
(oud-lid) en de kerkrentmeesters. Er is afscheid genomen 
van het oude bestuur. De opbrengst van de te veilen spul-
len van Durk Bokma (museum Joure) komt nu volledig ten 
goede van de stichting.

*  Nieuwe verlichting om de kerk is klaar. Na klacht van een 
omwonende wordt het verbeterd. Verlichting kerk gaat 
om 23 uur uit en verlichting toren om 24 uur. Alle verlich-
ting is LED.

*  De rekeningen op de banken ASM en ING zijn opgezegd. 
Minder gedoe met mutaties!

*  Het automatisch luiden van de klokken op vaste tijden 
wordt aan gewerkt.

Toekomst Kerk Langweer: 
Vervolgtraject wordt besproken. Voor ideeën willen we in-
formatie ophalen over waar men in Langweer behoefte aan 
zou hebben. Besloten wordt dat ds. een stukje schrijft voor 
het Dorpsblad met de uitnodiging aan dorpsgenoten en le-
den van Plaatselijk Belang om in gesprek te gaan.
Website: 
Er is een vast sjabloon van de PKN. De websitebeheerders 
geven de voorkeur aan De PKN voor de nieuwe website. Er 
zal eerst gesnuffeld worden. Wordt vervolgd!
 Wat verder ter tafel komt:
*  Mooi resultaat Kerkenpad: 141 bezoekers (2022: 85) Open 

Monumentendag 95 bezoekers.
*  Ds. is bij alle 35-minners in de gemeente langs geweest 

n.a.v. de reis naar Krakau. 
Rondvraag:
Pieter Brinksma leest ter afsluiting een gedicht over de 
herfst en de voorzitter bedankt allen.

GEMEENTEAVOND 
op dinsdag 23 januari 2024.
Noteert u deze datum alvast.

Agenda en verdere info ontvangt u later 
via een e-mail of brief.

Opbrengst Collectes Augustus/September 2023Opbrengst Collectes Augustus/September 2023

   6  augustus   €   137,25     
 13  augustus €   137,35  KIA Zomerzending Ghana
 20  augustus €     68,60    
 27  augustus €     87,00  
   3  september €   102,85  KIA Israël 
 10  september €     64,70
 17  september €   115,16   KIA Myanmar  
 24  september €   228,02    Stichting Leergeld  

Bijzonder Diaconale CollectesBijzonder Diaconale Collectes

3 December Adventscollecte Kerk in Actie 
Oeganda
Nieuwe kansen voor straatkinderen
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kin-
deren op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde 
omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen 
risico op
uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese 
organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met 
familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen 
daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook 

doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen 
naar de stad trekken.

17 December Adventscollecte Kerk in Actie 
Binnenlands Diaconaat
Hulp en perspectief  voor mensen zonder papieren
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migran-
ten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeids-
migranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure 
in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. 
Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken 

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN
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en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen 
zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke 
initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en 
scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen.

24 december Kerstcollecte Kerk in Actie 
Kinderen in de knel Oekraïne
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door
Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan 
de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht 
van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. On-
danks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen 
ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral 
voor hun kinderen. Door de jarenlange contacten met Oe-
kraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele 
land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en 
psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïen-
se gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat 
ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getrof-
fen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ou-
ders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk 
in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde 
schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

14 januari 2024 Collecte Kerk in Actie
Nederland samen tegen armoede
Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een mil-
joen mensen kan de eindjes nauwelijks aan
 elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan 
kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op 
tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt be-
streden door het inzamelen van voedselpakketten voor de 
Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie sa-
men met Schuldhulpmaatje om mensen te helpen uit schul-
den te komen of te voorkomen dat ze daarin terecht komen.

INZAMELACTIE DE-WAARDEPUNTEN INZAMELACTIE DE-WAARDEPUNTEN 
VOOR ONZE VOEDSELBANK VOOR ONZE VOEDSELBANK 

 
Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen 
profiteert van een beter wordende economie. Duizenden 
gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de 
Voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen 
met een wekelijks voedselpakket.  
 
Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat 
deze mensen een moment van ontspanning kunnen gebrui-
ken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pakketten. 
Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt 
zeer gewaardeerd. 
 
Voedselbank De Utjouwer te Joure schiet daarom te hulp 
met het inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten.  De 
door u ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor 
pakken koffie. Deze pakken worden gedoneerd aan de 
Voedselbank. 

Geef uw D.E.-waardepunten zijn waarde en stel deze ter be-
schikking aan de Voedselbank!  
Uw waardepunten, bij voorkeur in een enveloppe en geteld 
in pakjes van 100 of 1000, kunt u gedurende de hele maand 
december kwijt in de brievenbussen van Jetske de Jong 
(Bredyk 4), Pieter Brinksma (Oasingaleane 18) of  Els Theel 
(Foekjesteech 12).
Bent u niet in de gelegenheid om het zelf te brengen dan 
willen we het met plezier bij u thuis ophalen. Neem dan 
contact op met Jetske de Jong tel: 0513-499738.

Diaconie kerk Langweer en de 
Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

KERSTPAKKETTENACTIE 2023KERSTPAKKETTENACTIE 2023

Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organi-
seert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie.  Zo willen wij 
als gezamenlijke kerken mensen die in armoede of onder 
het sociale minimum leven een steuntje in de rug geven met 
een kerstpakket.

Daarom vragen wij u om het volgende:
Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat 
u het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons. Een an-
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VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

MutatiesMutaties

Binnengekomen:
Mevr. C. van Riel van Marken naar Oasingaleane 6 Langweer
Mevr. E. Hogeterp van Sint Nicolaasga naar Legebuorren 97 
Langweer
Verhuisd:
Mevr. A. Bouwman-Würster naar Doniahiem, Stationsstraat 
1 k35 Sint Nicolaasga
Mevr. Y. Silvius-Mulder naar  de Werf, Sluisdijk 30 Joure

 
Dit is onze nieuwe werkkleding voor gebruik in “de Hoek-
stien,” gekocht bij Lof der Zotheid in Joure. 
We zijn er blij mee; staat goed en zit lekker om in te werken
.  

Groet, Liesbeth, Alie en Pietie

 Kerstviering
Uitnodiging voor 

55+ dorpsgenoten

Woensdag 13 december 2023
Aanvang 16.30 uur in de Hoekstien

Ook dit jaar gaan wij in een gezellige ontspannen 
sfeer weer aandacht geven aan de beleving van Kerst-

mis met als afsluiting een gezamenlijke maaltijd.

U bent van harte welkom!

U kunt zich aanmelden tot zaterdag 9 december 
12.00 uur bij:

Jetske de Jong   ,  tel. 0513-499738
Els Theel,             tel. 0513-436900
Pieter Brinksma, tel. 0513-499310

of
 per e-mail naar diaconie@kerklangweer.nl

Deze middag wordt u aangeboden door de diaconie 
van de dorpskerk Langweer. Na afloop wordt er een 
collecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd is 

voor de voedselbank in Joure.
                                    

Als het vervoer naar de Hoekstien een probleem voor u is, 
belt u dan even met Pieter Brinksma! Tel: 0513-499310

dere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te stellen of 
houdbare levensmiddelen in te leveren. 
Veel gezinnen uit onze voormalige gemeente Skarsterlân 
kunnen we daarmee een klein lichtpuntje bezorgen.

Op zaterdagmorgen 16 december 
van 10.00 - 11.00 uur kunt u uw 

Kerstpakket of  houdbare levensmiddelen 
inleveren in de dorpskerk van Langweer.  

Als u niet in de gelegenheid bent om het kerstpakket te 
brengen neem dan contact op met Pieter Brinksma, tel: 
0513-499310 dan komt hij langs om het op te halen.
Als u na 17 december een kerstpakket krijgt en dit alnog 
beschikbaar wilt stellen, dan kunt u contact opnemen 
met Gerben van Houten,  secretaris Solidair Skarster-
lan(06-42391992)
Wij zien u graag en hopen op uw steun.
Namens Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

Wilt u het werk van de Stichting financieel steunen, dan 
kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer NL81 
RABO 0326 1495 54 t.n.v. Stichting Diaconale werkgroep so-
lidair Skarsterlân. 

Het IKL nodigt u uit voor het kerstconcert 
op zaterdag 16 december.

Het gaat een mooi concert worden. 
Het koor zal werken uitvoeren van

bekende en minder bekende componisten.

Medewerking wordt verleend door 
een trompettist en een sopraan (solo).

Aanvang 20.00 uur. 
Toegangsprijs 10 euro, 

Jongeren tot 12 jaar 5 euro.
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29 november gaan we als seniorengroep weer 

gezamenlijk eten in De Hoekstien
Deze keer gaan we er een klein Sinterklaasfeestje van maken

We beginnen ‘s middags 5 uur met een kopje koffie en wat lekkers erbij. 
Daarna gaan we een verhalen bingo met elkaar spelen met leuke prijsjes

We sluiten de middag af met een heerlijke maaltijd en ook deze keer ontbreekt het toetje niet

De kosten zijn 10 euro p.p.
Het eerste kopje koffie wordt u aangeboden De andere consumpties zijn voor eigen rekening

Opgave tot en met 26 november bij: 
Wimmie Snijder, Tel 499581  -  Rinny Pijpker, Tel 499307  -  José Kok, Tel 499203

In de omgeving van Jeruzalem staat een oude os op stal. 
Er wordt goed voor hem gezorgd. Vroeger heeft de oude os 
altijd hard moeten werken. Hij moest dagelijks de ploeg 
trekken. Dat was zwaar werk. De ploeg moest met ijzeren 
punten diepe gleuven in de akker maken. En als er niet ge-
ploegd hoefde te worden, moest de os de ossenkar trekken. 
Uitgeput werd hij elke avond op stal gezet. Dan at hij zijn 
maag rond en zorgde hij dat hij goed sliep, want morgen 
moest hij weer aan het werk. 
Dat is allemaal lang geleden. De os is oud geworden. Hij 
staat op stal, met naast hem de ezel. De os zucht diep. En 
nog een keer.
“Is er wat?” vraagt de ezel.
“Ja”, zucht de os, “ach, ik weet het niet. Jij kan er ook niks 
aan doen. Ik heb er gewoon niet zo’n zin meer in. De dagen 
duren lang. Het is hier stil. Er komt nooit iemand bij mij op 
bezoek. Ik heb geen kinderen gekregen. Ook geen partner. 
Ik ben altijd alleen gebleven. Ik heb helemaal niemand.”
“Maar je hebt mij nu toch weer?” vraagt de ezel.
“Ja, dat is waar”, zegt de os, “Maar weet je, ik had ook graag 
iemand voor mezelf gehad. Want zo is dat bij jou wel. Jij 
hebt mij, maar jij hebt ook mensen die speciaal voor jou 
komen. Ik niet. Heel mijn leven ben ik onvruchtbaar geble-
ven, zo noemt men dat. En nu sta ik hier op stal, op mijn 
oude dag.”

Er rolt een traan over de wang van de os.
De ezel zwijgt. Hij weet dat het beter is om nu even niets te 
zeggen. Verdriet kun je niet wegpraten. Verdriet mag er ook 
zijn. Maar hij vindt het wel rot voor zijn vriend. 
Na een lange stilte heropent de ezel het gesprek:
“Wat is het toch apart dat wij elkaar hier weer tegen zijn 
gekomen, vind je niet? Weet jij trouwens nog van toen?”
“O ja”, zegt de os, “lang geleden, heel wat jaar geleden was 
dat. Ik stond die dagen op stal nabij Bethlehem. Ik was daar 
gestald, nadat ik wekenlang had moeten ploegen in de vel-
den van Efrata. Ik was doodmoe van het harde werken. De 
boer liet me gelukkig een tijdje met rust. En juist in die da-
gen kwam jij binnen. Net alsof je stal rook.”
“Ik rook ook stal”, zegt de ezel, “Op mijn rug zat een jonge 
vrouw. Eigenlijk was ze nog maar een meisje. Ze was hoog 
zwanger. Ik had haar dagenlang gedragen, ze kon niet meer. 
Ze moest onderdak hebben. De man die er bij was, haar 
vriend of echtgenoot of zo, wilde een andere kant op. Ik 
duwde net zo lang tegen de man aan tot ook hij de stal zag. 
Hij deed de deur open en ik stapte de stal binnen, met de 
jonge vrouw op mijn rug. En daar stond jij.”
“Ja”, zegt de os, “het werd een drukte van belang. Ik zie het 
nog voor me. De man tilde de vrouw van jouw rug af en leg-
de haar in het stro. Ze kreunde. Ze had pijn. Er kwam bloed 
en daar kan ik niet goed tegen. En toen kwam er een baby. 
Een jongetje. Ze wikkelden het in doeken. En ze legden het 
toen in de kribbe, in de voerbak waaruit ik stond te eten. Zo 
bijzonder. Zo lief. Zoiets had ik nog nooit gezien 
en zal ik ook nooit meer zien.” De os zucht even diep en zegt 
dan: “Het is allemaal voorbij.”
“Hoe lang zijn we daar eigenlijk samen geweest?” vraagt de 
ezel.
De os zegt: “Heel wat dagen, denk ik. Het was prachtig. Er 
kwam telkens bezoek. Eerst een groep herders met schapen. 
En later nog een stelletje wijzen, uit het Oosten. Ik zie de 
kop van hun kamelen 
nog door het gat van de deur naar binnen kijken. Dure ca-
deaus hadden ze bij zich. Het was zo mooi. Het klikte tussen 
ons en dat lieve kindje, die man en vrouw en al dat bezoek. 
Ik dacht dat ik toch nog tot een gezin ging behoren. Maar 
toen vertrokken ze. En jij ging met hen mee. Ik vond het ver-

DE OS EN DE EZEL - een kerstverhaal van Aart Veldhuizen
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schrikkelijk dat het allemaal voorbij was. Ik heb dagenlang 
gehuild. Trouwens, waar gingen jullie eigenlijk heen?”
De ezel zucht. Hij zegt: “Het was een soort vlucht. Vooral 
de man was erg bezorgd. Ik droeg de vrouw en het kind. 
De man liep ernaast. De reis was erg zwaar, dwars door de 
woestijn heen naar Egypte. Daar hebben ze een paar jaar 
gewoond en ze zorgden goed voor me. En toen ze terug gin-
gen, gingen ze naar Nazareth.”
“Naar Nazareth?!” roept de os uit, “dat is helemaal in het 
Noorden!”
“Klopt”, zegt de ezel, “daar kwamen ze vandaan. De man 
had daar een timmermanswerkplaats. Hij kon me daar goed 
gebruiken. En later nam het kind me mee. Hoe is jouw leven 
verder gegaan?”
“Niks bijzonders”, zegt de os, “het oude liedje. Ik moest wer-
ken op het land. Zwaar werk, al ben ik altijd graag buiten. 
Maar ook dat is allemaal voorbij. Ik kon het niet meer aan. 
Toen heeft de boer mij hierheen bracht. Ik ben al lang blij 
dat hij me niet naar de slager heeft gebracht. Die lust mijn 
taaie vlees blijkbaar niet. En hier trof ik jou, na zovele ja-
ren.”
Als de os is uitgepraat, is het enige tijd stil. Dan zegt de ezel: 
“Ik wil je nog wat vertellen. Iets bijzonders. Ik moet er 
steeds aan denken. Op een keer, het kind was al wel 30 jaar, 
heb ik hem nog één keer gedragen. Het was bij een intocht, 
Jeruzalem in. Het was indrukwekkend. Aan weerszijden van 
de weg stonden mensen te juichen. Ze zwaaiden met palm-
takken. Ze waren helemaal door het dolle heen. ‘Dit is onze 
koning’ riepen ze.”
“Is hij koning geworden, dat kindje dat in mijn kribbe lag?” 
vraagt de os, “en heb jij hem gedragen? Wat een eer! Ik trok 
alleen maar aan boerenkarren, maar jij droeg een koning!”
“Nou ja, een koning…..”, zegt de ezel peinzend, “De mensen 
zeiden dat hij een koning was, maar hij zei dat zelf nooit. 
Hij was zo bijzonder, zo anders. Alleen al dat hij mij had uit-
gekozen, was bijzonder. Want een koning gaat op een paard, 
hoog verheven boven de andere mensen. Maar hij ging op 
een ezel. Op mij. Laag bij de grond. Als hij een koning is, is 
hij een koning van de armoede, 
een koning van de liefde.”
De os grinnikt. Bij het woord liefde weet hij zich nooit zo 
goed een houding te geven. Liefde heeft hij nooit gekend.
“Lach niet,” zegt de ezel, “met koning van de liefde bedoel 
ik dat hij iets had, iets bijzonders. Dat had hij in de kribbe 
al. Je weet wel, toen hij nog in die voerbak lag, waar wij 
altijd uit aten en waar ze hem neer legden.”
“Ja”, zegt de os, “die ogen. Hij had lieve ogen. Ik zie ze nog. 
Hoe is het verder met hem gegaan?”
“Dat weet ik niet”, zegt de ezel, “ik houd wel mijn hart vast. 
Want hij was zò anders.”

Ze zijn stil. Ze kauwen wat. Ze horen de wind die om de stal 
giert. Dan wordt opeens de staldeur open gegooid. Er komt 
een groep mensen binnen.
“Hier zijn ze!” roept een kind en wijst naar de os en de ezel.
“Klopt”, zegt een vrouw, “dat is een os en dat is een ezel”. 
“Mogen we ze mee nemen?” vraagt een ander kind.
“Ja hoor”, zegt de man, “het mag. Ik heb er speciaal naar 
gevraagd.”
Hij loopt naar de os toe en maakt hem los. De vrouw doet 
dat bij de ezel. De os en de ezel kijken elkaar verschrikt aan. 
“Wat er ook gebeurt, we blijven nu wèl bij elkaar!”bromt de 
os tegen de ezel. 

De ezel knikt. 
Het valt mee, de kinderen en de volwassenen gaan voorzich-
tig met hen om, zelfs voorzichtiger dan nodig is. Ze worden 
meegenomen het dorp in. De ezel houdt steeds een beetje 
in als hij vooruit getrokken wordt. 
“Zie je wel dat ezels koppig zijn?” zegt een van de volwas-
senen tegen een kind. 
De ezel lacht. Hij vertraagt omdat hij bij de os wil blijven en 
de os kan niet meer zo snel lopen. Hij wil hem niet nog een 
keer alleen achterlaten.
Ze komen op een plein. Daar is een soort schuur gebouwd, 
met hooibalen en stro. En er is een kribbe. De os denkt:  
“Wat zijn mensen toch rare wezens dat ze op het plein mid-
den in het dorp een stal maken.” 
De mensen binden hem vast bij de voerbak. En zo staan ze 
daar, net als in hun eigen stal, maar dan nu half in de open 
lucht. Gelukkig kunnen ze goed tegen de kou. Het voer in de 
kribbe is niet zo vers, maar nog goed te eten. Na enige tijd 
komt de groep mensen terug. Ze hebben schapen bij zich. 
Die worden bij de os en de ezel gezet. 
En dan gebeurt het. Er komt een man en een vrouw aan. 
Ze hebben ouderwetse kleren aan. Ze dragen een pakje. Ze 
pakken het pakje uit. Het is een kindje, een zuigeling nog. 
Ze gaan op een hooibaal zitten. Zij houdt het kindje in de 
armen. En dan legt de vrouw het kindje in de voerbak. 
De os kan zijn ogen niet geloven. Hij krijgt tranen in zijn 
ogen. 
“De geschiedenis herhaalt zich!” zo fluistert hij de ezel toe. 
De os snuffelt aan het kindje. Het ruikt bijna hetzelfde als 
lang geleden, bij dat andere kindje, daar in die stal van 
Bethlehem. Hij blaast het kindje wat warme lucht toe. Als 
hij opkijkt, ziet hij dat er allemaal mensen zijn gekomen. In 
een grote kring staan ze om de stal heen. Hij ziet mensen 
die als herder zijn verkleed de stal binnen komen. Ze lijken 
maar half op de herders van toen, maar vooruit. Hij ziet ook 
mensen de stal binnen komen die verkleed zijn als de wij-
zen uit het oosten. Ze knielen voor het kind in de voerbak. 
Ze geven geschenken. Net als toen. Alleen de kamelen zijn 
er niet bij.
De os vindt het prachtig, hij gloeit van kop tot staart. Hij 
kijkt naar de ezel die ook opgetogen uit zijn ogen kijkt. Ze 
gaan nog wat dichter tegen elkaar aan staan. 
En terwijl de mensen beginnen te zingen van “Ere zij God” 
zegt de os tegen de ezel:“Het is weer net als vroeger!” 
“Ja”, zegt de ezel, “is het niet geweldig? Maar luister goed, ik 
beloof je: ik laat je nooit meer in de steek.” 
De os krijgt een brok in zijn keel. Zijn ogen staan vol tranen. 
Hij kijkt naar de ezel en dan naar het kind, kijkt weer naar 
de ezel en weer naar het kind. Hij heeft hier geen woorden 
voor. 
Dan zegt de ezel nog een keer: “Ik laat je nooit meer in de 
steek. Wij horen bij elkaar”.
De os zucht diep. Hij laat het allemaal tot zich doordringen. 
Dan zegt hij: 
“Eindelijk. Eindelijk maak ik deel uit van een gezin. Met jou. 
Dankzij het kindeke.“
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Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

Verslag grote kerkenraadsvergadering Verslag grote kerkenraadsvergadering 
van 20 september 2023van 20 september 2023

Opening
Jan heet ons allen welkom, in het bijzonder Sjonny en Winy 
want het is hun eerste en hun laatste vergadering. Sjonny en 
Winy gaan verhuizen. Dat is heel jammer voor ons maar we 
wensen hun alle geluk. Ze zullen hun werk voor de kerk tot 
1 november blijven doen. Vervolgens leest Jan met ons een 
stukje over de eenheid èn het verschil onder Christenen. Het 
jaarthema van de PKN is ‘Ga mee’ en dit geldt als een uit-
nodiging voor ons allemaal: bid mee, doe mee of zing mee. 
Daarna gaat Jan ons voor in gebed en is deze vergadering 
geopend. 

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

Notulen Grote Kerkenraad 8 februari 2023
Nel vraagt n.a.v. dit verslag naar het aantal leden die de 
kerkapp gebruiken. Dit zijn er nu ongeveer 61. Verder zijn 
er geen vragen en/of opmerkingen over het verslag en daar-
mee zijn de notulen vastgesteld. 

Notulen Kleine kerkenraad 11 mei 2023  
Deze zijn ter informatie gedeeld en worden in de eerstvol-
gende vergadering vastgesteld. Er worden nu wel enkele 
verbeteringen gedaan waarna het juiste verslag doorgezet 
wordt naar de Kleine Kerkenraad. 

Actielijst kerkenraad  
We nemen de voortgang van de openstaande acties door en 
werken de lijst bij. De meeste acties zijn gereed en/of komen 
terug op deze agenda. Er is ook goed nieuws: Greta heeft ja 
gezegd op de vraag om Jan volgend jaar op te volgen als 
voorzitter van de kerkenraad, hier zijn we erg blij mee. 

Jaarrekening 2022 – Kerk  
Wico licht enkele vragen vanuit de kerkenraad kort toe en 
vervolgens wordt de jaarrekening van de kerk vastgesteld. 
De verkorte versie komt in de Geschakeld en gemeenteleden 
kunnen persoonlijk bij Wico aangeven als ze een volledige 
jaarrekening willen inzien. Dit bericht staat ook op onze 
website en men kan via een e-mail om inzage vragen. 

Jaarrekening 2022 – Diaconie 
De jaarrekening van de Diaconie stond al eerder in de Ge-
schakeld en hier zijn geen vragen over ontvangen. Ook in 
deze vergadering zijn verder geen vragen waarmee de jaar-
rekening van de diaconie ook is vastgesteld. 

Preekrooster 2024 
Jannie heeft enkele vragen over de locaties van bepaalde 
diensten en hier en daar worden wat diensten van locatie 
gewisseld. Het Heilig Avondmaal in de zomervakantie laten 
we gewoon staan. Palmpasen wordt weer in Idskenhuizen 
gehouden en de dienst van afscheid en bevestiging van 
ambtsdragers zal plaatsvinden op 5 mei 2024. Jannie zal het 
rooster aanpassen en nog een keer rondsturen. Tijdens de 
zomermaanden kunnen we moeilijk het rooster rondkrijgen 
en besloten wordt om naar Langweer te gaan als we geen 
voorganger kunnen vinden. Het preekrooster is daarmee 
voor nu vastgesteld. 

Preekvoorziening 
Jannie geeft aan dat er geen reactie is gekomen op de va-
cature voor een nieuwe preekvoorziener. Het moderamen 
roept de kerkenraad op om na te denken over namen van 
gemeenteleden die dit misschien willen doen en deze na-
men door te geven. 

Beleidsplan 2023-2027 
Jannie geeft een korte toelichting op het proces. Voor de zo-
mer hebben we hier al uitgebreid over gesproken. We heb-
ben nu een vergelijking ontvangen tussen oud en nieuw om 
te kijken wat er is veranderd. Na enkele kleine aanpassingen 
kan het beleidsplan worden vastgesteld in de volgende ver-
gadering. 

Plaatselijke regeling 
De plaatselijke regeling geeft aan waar wij als Plaatselijke 
gemeente afwijken van de landelijke kerkorde. Dit is een 
officieel document wat elke kerk op orde moet hebben. We 
bespreken nu nog enkele punten zoals: de gastleden/stem-
gerechtigden, deelname aan het avondmaal en de manier 
waarop wij de jaarrekeningen bespreken/delen met de ge-
meente. We zetten dus nog wat puntjes op de i en daarna 
wordt de plaatselijke regeling vastgesteld in de volgende 
vergadering.

Jonge gezinnen  
Hester Zoutman zal vanaf 1 september 2023 ons ondersteu-
nen bij het organiseren van bijeenkomsten voor jongeren/
jonge gezinnen. De aanmeldingen voor de reis naar Krakau 
gaan nog niet hard en daarom mogen ook 55 plussers mee, 
ook als ze niet lid zijn van de kerk. We hebben als kerken-
raad veel bewondering voor de inzet en tijd die de werk-
groep hieraan heeft geleverd. 

Kerkbezoek gebouwen 
De kerkenraad heeft haar zorgen over de toekomst van de 
gebouwen in het licht van het aantal bezoekers dat daar 
komt in de eredienst op zondag.  We willen hier de komen-
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de tijd onze gedachten over laten gaan en mogelijk na de 
winter hierover in gesprek gaan met de gemeente. Het punt 
wordt verder opgepakt in de Kleine kerkenraad.

Jaarprogramma 2023 – 2024 
Het jaarprogramma is afgerond en wordt dit weekend uitge-
deeld. Er is een grote verscheidenheid aan activiteiten en we 
hopen op veel aanmeldingen. 

Vrijwilligersavond 
Vorig jaar was deze avond een groot succes met veel vrijwil-
ligers. We willen dit zeker herhalen en besluiten dat volgend 
jaar in september weer te organiseren. Het is goed om tegen 
die tijd een werkgroepje te vormen.

Verslag van classis – Gerda 
In de classis is gesproken over de reacties van kerken op de 
wijzigingen in de kerkorde. Eén van de onderwerpen was 
een veilige kerk. Het is voor kerken moeilijk om vertrou-
wenspersonen te vinden en daarom dit nu vanuit de classis 
geregeld. Verder is over VOG (verklaring omtrent gedrag) ge-
sproken en de voor/tegen argumenten om dit te vragen van 
mensen die werk doen voor de kerk. Er is besloten om dit 
alleen te vragen aan beroepskrachten en mensen die wer-
ken met jeugd tot 18 jaar. Aan de classis is nog aandacht 
voor het taalgebruik van de kerkorde gevraagd, dit is veel te 
moeilijk wat het reageren en vormen van een mening vanuit 
de kerken erg bemoeilijkt. 

Rondvraag
Greta geeft aan dat in het ouderlingenberaad is afgesproken 
dat een cadeau aan doopouders (bijbel) voortaan door de 
kerkenraad worden gegeven nu we geen kindernevendienst 
meer hebben. Ook vragen de ouderlingen akkoord van de 
kerkrentmeesters om adventskalenders te kopen en uit te 
delen. Met beide punten wordt ingestemd. 

Sluiting door Jappie
Jappie sluit met ons af en laat een prachtig lied horen van 
Johny Cash - The man in black. Dit gaat over een man die 
altijd zwarte kleding draagt en daarmee denkt aan alle 
mensen die verdrietig, ziek of eenzaam zijn. Daarna wensen 
we elkaar wel thuis en kijken we terug op een waardevolle 
vergadering. 

Verslag kleine kerkenraadsvergadering Verslag kleine kerkenraadsvergadering 
19 oktober 202319 oktober 2023

Opening
Jan leest met ons Psalm 16 en aansluitend een stukje uit 
Bidden met de bijbel. Dit gaat erover dat Jezus heel veel 
bad en heel veel psalmen kende. God reikt ons deze gebe-
den aan in de bijbel. Laten we Jezus volgen in het bidden. 
Daarna gaat Jan met ons voor in gebed en is de vergadering 
geopend. 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Notulen KKR 11 mei 2023
Na een paar tekstuele aanpassingen is het verslag vastge-
steld. Greta geeft aan dat haar overname van het voorzitter-
schap nog wel officieel moet worden gecommuniceerd met 
de gemeente. We besluiten dit in de Geschakeld te zetten. 
Jan zal een stukje schrijven in overleg met Greta.

Beleidsplan 2023 – 2027
Tijdens de laatste GKR zijn enkele wijzigingen gedaan aan 
het beleidsplan. Dit is nu afgehandeld en wordt hierbij vast-
gesteld.

Plaatselijke regeling
De plaatselijke regeling is ook in de laatste GKR besproken. 
Nel heeft nog een korte vraag over de aantallen van mode-
ramen/kleine kerkenraad en Jannie zal nog naar deze tekst 
kijken. De plaatselijke regeling is hierbij ook vastgesteld. 

Kerkdienstrooster 2024
Na overleg spreken we af dat de dienst op Nieuwjaarsdag 
weer in Doniahiem zal zijn. De dienst op Oudejaarsdag is in 
Tjerkgaast, Anneke Adema zal hierin voorgaan. Oudejaars-
dag valt dit jaar op een zondag. We hebben die dag alleen ’s 
morgens dienst, om half tien. Mevrouw Margje Mink stond 
voor 2024 een paar keer op het rooster maar na het verdrie-
tige nieuws dat zij is overleden is naar oplossingen gezocht. 
De dienst van Goede Vrijdag wordt overgenomen door An-
neke Adema. Voor de dienst in oktober is de kans groot dat 
we gaan aansluiten bij Langweer. Het rooster is hiermee 
rond en Jannie stuurt ons nog een bijgewerkte versie.

Voorstellen/mededelingen Moderamen
Afspraken Jikke de Jong
Jikke de Jong volgt de cursus voor het begeleiden van uit-
vaartdiensten. De kerkenraad heeft hierover afspraken met 
haar gemaakt voor de toekomst.

Preekvoorziener
Het is niet gemakkelijk om iemand te vinden voor deze taak. 
Iemand moet toch wel feeling hebben met de kerkdiensten 
en de gemeente en digitaal zijn onderlegd. We bespreken 
nog enkele namen met elkaar en zullen hier en daar weer 
gaan polsen.

Kerkbezoek peiling
Steeds minder mensen maken gebruik van de kerken in Sint 
Nyk en Tjerkgaast. Over een langere periode wil de kerken-
raad het aantal bezoekers per dienst in alle kerken tellen. 
Het overzicht van de aantallen wil de kerkenraad op termijn 
met de leden van de gemeente bespreken om daarop keu-
zes te maken.  

Evalueren kerkapp
Er zijn ongeveer 60 gebruikers. De vraag is of we door willen 
gaan met het gebruik van de app. Volgens Jannie kunnen we 
jaarlijks per september opzeggen maar wel met een opzeg-
termijn van 3 maanden. We schuiven het punt daarom door 
naar 2024 en zullen het dan tijdig agenderen.

12. Taakgroepen
Pastoraat
Greta benoemt dat er dingen moeten veranderen binnen 
het pastoraat. Na dit seizoen nemen veel ouderlingen af-
scheid en nieuwe ouderlingen zijn moeilijk te vinden. De 
ouderlingen komen binnenkort met een voorstel.

Diaconaat
Op de zaterdag voor de Eeuwigheidszondag zullen we weer 
witte rozen neerzetten bij de begraafplaatsen en dit wordt 
gecommuniceerd in het kerkblad en de Zakenman. Verder 
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zijn er nu 28 aanmeldingen voor de kerstviering waarbij 
wordt opgemerkt dat misschien niet iedereen weet dat men 
zich moet opgeven. We zullen het bericht daarom nog een 
paar keer herhalen. De bingo moest helaas worden afge-
zegd wegens te weinig aanmeldingen. Ten slotte licht Nel 
nog kort de begroting 2024 van de diaconie toe waarmee 
deze door de kerkenraad wordt vastgesteld.

Kerkrentmeesters
Wico geeft aan dat er een steekproef van het Cultureel Erf-
goed is geweest voor de verkregen subsidie over de periode 
2016- 2022. Dit betreft de kerk van St. Nicolaasga. Helaas 
moeten wij een bedrag terugbetalen. Het gaat om werk-
zaamheden aan de kerk die gedaan zijn op vrijwillige basis 
en dus niet gefactureerd zijn. In de muren van de kerk in St. 
Nyk zitten scheuren. Het college van kerkrentmeesters gaan 
een bedrijf inschakelen die de scheuren gaan monitoren, 
want het lijkt steeds erger te worden. De begroting 2024 van 
de kerkrentmeesters ligt ter inzage bij Wico en zonder reac-
ties vanuit de kerkenraad is deze akkoord.

Jeugdraad
Er is binnenkort weer een kerk school gezinsdienst en daar 
hebben we dit keer oppas voor de kleintjes onder de 4 jaar.

Rondvraag
Voor de zangdienst in Tjerkgaast met Lessons in Carols wil 
Gerda graag een liturgie laten drukken, ze krijgt hiervoor 
akkoord. In het jaarboekje hebben we kunnen lezen dat in 
de eerste week van Advent een expositie van kerststallen te 
zien zal zijn in onze kerk. Langweer wil waarschijnlijk de 
daaropvolgende dienst (10 december) bijwonen waarin Aart 
Veldhuizen voorgaat.
Op kerstavond is er in Langweer een kerstkuier. Om dit zelf 
te organiseren is te kort dag dus we kunnen ook naar Lang-
weer. Of willen we dan liever een gewone dienst in de kerk? 
Gerda is hiervoor in ieder geval beschikbaar. Of misschien 
wil de werkgroep jonge gezinnen iets doen op kerstavond? 
We laten het nog even in ons omgaan. Verder zijn er geen 
vragen voor de rondvraag.

Sluiting door Jannie

Dankdag op 1 november in IdskenhuizenDankdag op 1 november in Idskenhuizen

Dankbaarheid en Delen

Dat was het thema van de 
dankdag. Woorden, gedich-
ten en liederen spraken 
daarvan tijdens een geza-
menlijke maaltijd. Als je 
met elkaar eet deel je niet 
alleen voedsel, maar ook 
de dingen die ons bezighouden. Samengebracht in de dank 
naar onze Schepper voor het vele goeds dat wij mochten en 
mogen ontvangen. 
Wij lazen Psalm 65: een lofzang op de Heer die in ons hele 
bestaan aanwezig wil zijn. Het wasdom van het land, de rijk-
dom van veestapel en vissenpopulatie, maar ook de kracht 
om te werken en de geestkracht om in moeilijke tijden 
staande te blijven. 
En in dankbaarheid zouden wij moeten delen, en wel met 

vreugde. Het voorbeeld van de arme weduwe die het geld 
van haar hele levensonderhoud in de offerkist gooit, maakt 
wel dat wij daar stil van worden.
Het spoort in ieder geval de gezindheid aan om te delen. 
Niet alleen wat wij makkelijk kunnen missen, maar met het 
hart.

Het was heel fijn en goed om zo bij elkaar te zijn. Te zingen 
en naar gedichten te luisteren. 
Levensmiddelen bij elkaar te brengen voor de voedselbank.
Een moment van dankbare bezinning. 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de vele kaarten, berichten en steun 

die wij hebben ontvangen na het overlijden van 
myn leave frou, ús mem, beppe en oerbeppe 

Corrie de Vries-Boelsma

Dit heeft ons erg goed gedaan. 

 Jelle de Vries, kinderen 
klein- en achterkleinkinderen

Idskenhuizen, oktober 2023

Groene KerkGroene Kerk

In het vorige kerkblad deed ik een oproep om mee te den-
ken over de vraag hoe wij een ‘Groene Kerk’ kunnen worden. 
Niemand heeft zich gemeld. Daarom laten we het voorlopig 
rusten. 

Gerda Keijzer
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VOORUITBLIK

Nieuwe voorzitterNieuwe voorzitter

Op 30 mei 2012 ben ik verkozen als de nieuwe voorzitter van 
de kerkenraad van de P.G. Op ‘e Noed. Volgend jaar mei is 
dat 12 jaar geleden, waar blijft de tijd. Op 5 mei 2024 zul-
len we afscheid nemen van ambtsdragers die stoppen en 
nieuwe ambtsdragers bevestigen. Dit is het moment dat ik 
als voorzitter en kerkenraadslid zal stoppen. Met heel veel 
plezier heb ik dit werk gedaan en in dankbaarheid zie ik 
daarop terug. Vanwege mijn voorgenomen afscheid moest 
de kerkenraad op zoek naar een nieuwe voorzitter.
De kerkenraad heeft een nieuwe voorzitter met ingang van 
5 mei 2024. Greta van der Meer is hiertoe bereid gevonden 
en zal met ingang van deze datum de nieuwe voorzitter 
zijn. Het is fijn dat Greta dit wil doen en de leden van de 
kerkenraad zijn daar zeer mee ingenomen. In de komende 
tijd wordt Greta ingewerkt en zal zij steeds meer de rol van 
voorzitter overnemen.

Namens de kerkenraad,                                                                                                                                      
 Jan de Jong, voorzitter

PreekvoorzieningPreekvoorziening

Reitze en Hendriekje Sijbesma hebben vele jaren de preek-
voorziening verzorgd. Zij zijn daar nu mee gestopt. Alle 
voorgangers hebben zij nog geregeld voor het jaar 2024. Het 
jaar 2025 is voor de opvolgers.
Reitze en Hendriekje willen wij ook langs deze weg hartelijk 
bedanken voor het vele werk dat zij hierin gedaan hebben. 
Al die telefoontjes, gesprekken met predikanten, mailtjes 
aan al die mensen die bij de uitvoering van kerkdiensten 
betrokken zijn, bedankt daarvoor. 
Het heeft even geduurd voordat er nieuwe preekvoorzie-
ners gevonden waren. Gelukkig is dit nu geregeld. Sjoerd 
van Koten en Jan de Jong (Bramerstraat) zijn bereid om de 
preekvoorziening met ingang van 2025 te gaan verzorgen. 
Dit betekent dat ze gelijk kunnen beginnen met het maken 
van afspraken.
Verzoeken, ideeën en suggesties van u voor predikanten 
en kerkelijk werkers om voor te gaan in diensten zijn zeer 
welkom. Deze kunt u mailen aan preekvoorziening@pkn-
openoed.nl of op een andere manier aan de preekvoorzie-
ners doorgeven. Het is fijn dat ook deze vacature weer is 
ingevuld.

De kerkenraad

TellenTellen

Het valt op dat steeds minder mensen gebruik maken van 
de kerken in  Sint Nyk en Tjerkgaast. Daar zijn verschillende 
redenen voor aan te voeren. Soms is het de voorganger die 
niet zoveel mensen trekt. Maar dikwijls horen we van men-
sen die minder mobiel zijn dat het voor hen haast niet mo-
gelijk is om in de beide oude kerkgebouwen te komen, om-
dat het pad er naar toe te steil of minder goed begaanbaar 
is (grind). De kerkenraad vindt het jammer dat om die rede-
nen minder mensen een kerkdienst kunnen bezoeken. Na-
tuurlijk zijn we blij dat deze mensen de dienst vaak online 
meekijken, maar het liefst zien wij hen in ons kerkgebouw. 

De kerkenraad onderschrijft van harte het tot nu toe ge-
voerde beleid dat we in ieder dorp een kerkgebouw willen 
houden voor de eredienst, maar toch voelen we dat we daar 
nu opnieuw naar moeten kijken. Dat de kosten voor ener-
gieverbruik van de beide oude kerkgebouwen hoog zijn is 
een ander argument om het gebruik van deze gebouwen te 
onderzoeken, maar geeft niet de doorslag. Het belangrijkste 
voor ons is dat een zo groot mogelijke groep mensen in staat 
moet zijn om een kerkdienst te kunnen bezoeken. Daarom 
heeft de kerkenraad besloten om voor een periode van een 
half jaar de mensen te tellen die onze drie kerkgebouwen 
bezoeken. We zullen ook bijhouden welke voorganger er op 
die zondag is, of dat het een bijzondere dienst is. Zo willen 
we een helder beeld krijgen van het kerkbezoek in de ver-
schillende gebouwen. 

Het is niet de bedoeling om de beide oude kerkgebouwen 
in Sint Nyk en Tjerkgaast meteen te sluiten, maar mogelijk 
kunnen we het gebruik wel anders gaan organiseren. Te zij-
ner tijd zullen we de uitkomst van het onderzoek over het 
kerkbezoek met u delen en daarover met u in gesprek gaan. 

De kerkenraad

Bovenplaatselijk werkBovenplaatselijk werk

De taak van ambtsdragers bestaat niet alleen uit werk in de 
plaatselijke gemeente, maar ook uit bovenplaatselijk werk. 
Zo is Jikke de Jong op dit moment visitator in het Classicaal 
College voor de visitatie van de Classis Fryslân. Dit college 
hoort bij de Classis Fryslân. 
De Classicale Vergadering bestaat uit ongeveer 30 afgevaar-
digden (diakenen, ouderlingen, predikanten) van de on-
geveer 220 Friese gemeenten. Samen met classispredikant 
Riemer Praamsma en scriba Hanneke Dijkstra vormt de clas-
sisvoorzitter het moderamen van de Classis. 

De voorzitter van onze classis is kortgeleden benoemd als 
Classispredikant van de Classis Groningen-Drenthe. Onze 
classis moest dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Op 
de Classicale Vergadering van 16 november ben ik verkozen 
tot voorzitter van onze classis. Dat is geen taak waarvoor ik 
mezelf naar voren heb geschoven, maar ik loop er ook niet 
voor weg als ik gevraagd word. 

Het bovenplaatselijk werk van een predikant moet gebeu-
ren in de uren van het gemeentewerk. Dat zal niet helemaal 
gaan lukken. Er zal ook veel in mijn eigen tijd gedaan moe-
ten worden. Dat geeft niet, want het is een boeiende en ver-
rijkende taak. Hoewel ik niet al het werk in de gemeente op 
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hetzelfde niveau als tevoren zal kunnen doen, zal ik 
wel mijn best doen om zoveel mogelijk als voorheen 
in de gemeente te zijn en voor onze gemeente aan 
het werk te zijn. 

ds. Gerda Keijzer

 

Crescendo Idskenhuizen verzorgt op 
zaterdag 23 december een kerstconcert. 
Het concert wordt gehouden in de kerk 
van Idskenhuizen en start om 19.30u. 

De entree is gratis, na afloop wordt een 
collecte gehouden voor de onkosten.

 
Tijdens het concert komen er 

verschillende kerstliederen aan bod en 
wordt er ook 1 van de stukken gespeeld 
die op het concours in Hoofddorp zijn 

gespeeld.
 

Wees allen welkom! Tot dan!

Inzamelen van Kerstpakketten Inzamelen van Kerstpakketten 

Om de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank met 
Kerst te verrassen, bieden wij u de mogelijkheid om een 
pakket te doneren. Dit kan een bestaand pakket zijn maar 
natuurlijk mag u ook zelf iets samenstellen. Het inleveren 
kan als volgt: 

Plaats RK Kerk Sint Nicolaasga 
Datum 16 december a.s. 
Tijd 10.00 uur - 11.00 uur 

Bij voorbaat dank namens allen die uw pakket zullen ont-
vangen!

OVERZICHT COLLECTEN DIACONIE

3 sept. Leger de Heils 63,07
10 sept. St. Het Huisgezin/Lichtpunt 156,86
17 sept. St. Kinderhulp Oeganda 37,76

Opbrengst collecten Kapel Doniahiem tbv. Wilde 
Ganzen
17 augustus  63,37
31 augustus  77,80
14 september 87,62

De Duofiets van het Thomashuis weer spik en span !!De Duofiets van het Thomashuis weer spik en span !!

Wellicht heeft u ons al door de straten van Sint Nyk en om-
geving voorbij zien vliegen met de duofiets. Sinds enkele 
weken hebben we onze geliefde duofiets weer terug. Ze 
fietst weer als een zonnetje en alles draait soepeltjes rond. 

Dit dankzij de donaties door de gezamenlijke diaconieën H. 
Chistoffel Parochie Sint Nyk, PKN gemeenten Op ‘e Noed, 
Ouwsterhaule, Scharsterbrug, Langweer en Stichting Vrien-
den van Thomashuis Sint Nicolaasga hebben we de fiets 
kunnen opwaarderen met een nieuwe aandrijfmotor en een 
sterkere accu. Zodat we langere fietstochten kunnen plan-
nen of met de aanhanger fietsen, waardoor we met vier 
mensen tegelijk kunnen toeren. 

We zijn ontzettend dankbaar voor uw gulle donaties en de 
steun aan ons Thomashuis. Door de mooie nazomer hebben 

VAN DE DIACONIE
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de bewoners al kunnen genieten van verschillende uitstap-
jes. Een enorme aanwinst!

Vakanties met aandacht voor senioren Vakanties met aandacht voor senioren 
en mensen met een zorgvraagen mensen met een zorgvraag

Bij het Vakantiebureau bent u welkom voor een heerlijke 
vakantie met zorg en aandacht. Een team van bevlogen vrij-
willigers helpt u met de zorg zoals u dat thuis gewend bent.
In zo’n zorgvakantie is alles mogelijk. U kunt wandelend of 
fietsend de omgeving verkennen, genieten van een excursie, 
een spelletje spelen met andere gasten of u mee laten voe-
ren tijdens een muziekoptreden in de avond.
Helemaal niets doen kan natuurlijk ook.
Welke keuze u ook maakt, uw vakantieplezier staat voorop.

Voor wie?
Het vakantiebureau biedt vakanties aan voor diverse doel-
groepen:
-  senioren zonder of met lichte zorg
-  senioren met intensieve zorg
-  mantelzorgers en hun thuiswonende partner 
 met dementie
- mensen met een meervoudige of licht verstandelijke 
 beperking
- mensen met een visuele beperking 
- mensen van 25-50 jaar met een (intensieve lichamelijke) 

zorgvraag
- mensen met de ziekte van Huntington 
- gezinnen met een ernstig ziek kind

Er zijn verschillende vakantie accomodaties in Nederland.

Informatie: hetvakantiebureau.nl

Mocht u hulp nodig hebben of er gewoon eens over van ge-
dachten willen wisselen dan kunt u contact opnemen met 
de diaconie van PG Op ‘e Noed.

Uitnodiging Kerstviering
aan de gemeenteleden van de PG Op’e Noed 

van 70 jaar en ouder

De diaconie van onze gemeente nodigt u weer van harte 
uit voor een gezellige Kerstviering op 

zaterdag 16 december 
van 16.30 tot 19.00 uur 

in de kerk van Idskenhuizen. Mocht uw partner 
jonger zijn dan is hij of zij ook van harte welkom. 

Onder het genot van een hapje en een drankje z
ullen we samen enkele liederen zingen,

 luisteren naar een mooi verhaal en er zal ook 
ruimte zijn voor gezelligheid en een goed gesprek. 

Komt u ook? 
Meld u dan vòòr 10 december aan 

bij Nel Pit of Katharina Langeraap 
nelpit@gmail.com (06-33621970)

markat13@kpnmail.nl (06-45127264) 
Heeft u vervoer nodig? Geef dit dan ook aan ons door. 

OPROEP: mocht u niet bij deze groep van genodigden 
horen maar toch iets kunnen betekenen voor ons m.b.t. 

vervoer dan stellen wij dat zeer op prijs! 

Met warme groet, de diaconie PG Op’e Noed 
Nel, Katharina, Anna Mirjam, Geertje & Joke 
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VANUIT IJSSELMUIDEN

Kerstengelproject 2023Kerstengelproject 2023

Lijkt het je ook mooi om eens een engel te zijn?? Dan is hier een idee waar je misschien iets mee 
kunt: In de 4 weken van Advent breng je als kerstengel een kleine attentie/ kaart bij iemand die 
om wat voor reden dan ook extra aandacht nodig heeft. 
De kerstengel ‘werkt’ anoniem.  Dit geeft de kerstengel de gelegenheid om iets te delen wat je 
anders niet zo snel zou doen. Het geeft ook gelegenheid om engel te zijn voor iemand waar je 
normaal geen contact mee hebt. Er zit geen (verplicht) bezoek aan vast. Juist de verrassing dat er 
onverwachts iets leuks in de brievenbus zit of aan de deur hangt, is wat mensen vaak zo raakt.
De kerstengel is iemand uit onze protestantse gemeente, maar de engel mag aan het werk in heel 
het dorp en daarbuiten. Engelen maken geen verschil tussen leden en niet-leden van de kerk. 

De diaconie

Hartelijke herfstgroetenHartelijke herfstgroeten

Vandaag mailde ik iemand, en besloot met ‘Hartelijke 
herfstgroeten van Gerda’. 
Ik doe ook wel lente- en zomergroeten per mail. Maar harte-
lijke herfstgroeten, is dat wel gewenst?, dacht ik toen ik het 
mailtje had verstuurd.
Vanmorgen was het heel mistig, toen ik naar de boerderij 
reed. Ik kon m’n weg haast niet vinden. Gisteren en eergiste-
ren regende het dat het goot. Een perceel mais voor ons huis 
kan door de natte bodem niet geoogst worden. We boffen 
nog dat het niet stormt! Niet echt dingen waar je blij van 
wordt. Maar nu schijnt de zon. Uit mijn raam zie ik in de 
verte de boombladeren kleuren. Wat mooi! 
Veel mensen denken bij de herfst ook aan de herfst hun 
eigen leven. Misschien dat ze daarom niet houden van dit 
jaargetijde. Maar persoonlijk zie ik ook overeenkomsten die 
goed voelen: 
Het is eerder donker en ook kouder dan de zomer. Dat bete-

kent dat je er rustig bij kunt gaan zitten. Kaarsje aan. Warme 
chocolademelk. Genieten maar. 
Herfst is kleurrijk. Zo voelt de herfst in het leven misschien 
ook wel: je hebt zoveel gezien en gehoord en gedaan. Wat 
een verscheidenheid aan ervaringen. Alle kleurschakerin-
gen zijn aanwezig. En legio mensen, ook jongeren, kunnen 
daarmee hun voordeel doen. 
In de herfst laten bomen hun bladeren vallen. Dat bete-
kent dat ze overtollige ballast afwerpen en terugvallen op 
de bron. Hun wortels staan in vaste grond en bereiken het 
water dat ze nodig hebben om te overleven. Je kunt veel 
verliezen in de herfst van je leven, maar je kunt altijd terug 
naar de bron. En weet je, de takken mogen dan wel kaal 
zijn, maar als je goed kijkt zie je de knoppen al die weer uit 
gaan lopen. Herfst is het einde van het seizoen, maar even-
goed kun je zeggen dat het de opmaat is naar het nieuwe. 
Het is maar net hoe je het bekijkt. 

Hartelijke herfstgroeten van Gerda 
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Algemeen
In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van 
de kerkrentmeesters.
Dit gaat over het geld en goed van uw kerk: het geld dat bin-
nenkomt aan bijdragen e.d. en het geld dat er uit gaat aan 
pastoraat, onderhoud kerkgebouwen en de kosten van het 
houden van kerkdiensten. Mocht u/jij vragen hebben of is 
iets niet duidelijk: vraag het ons!

Gebouwen
Het monitoren van de scheuren in de muren van het kerk-
gebouw in St. Nicolaasga wordt naar voren gehaald omdat 
de indruk bestaat dat deze in relatief korte tijd verergeren.
In de goten van het kerkgebouw in Idskenhuizen zijn blad-
vangers geplaatst. Als de bladvangers effect hebben gaan we 
kijken of dit ook voor de andere twee kerkgebouwen moge-
lijk is.
De vaste bolcamera’s zijn inmiddels in bedrijf, de statieven 
waar de losse camera’s op stonden zijn verkocht voor € 250,-

Eindejaarscollecte 2023

‘Ga mee!  Samen getuigen van
geloof, hoop en liefde.’

 
Het jaar 2023 loopt ten einde. 
In het afgelopen jaar hebben we ons als gemeente ingezet 
om God, elkaar en de ander te ontmoeten. In eredienst, di-
aconaat en pastoraat en diverse andere ontmoetingen laten 
we ons inspireren door Gods woord, en zien we om naar 
elkaar. 

De kerk van Christus is een kleurrijke kerk. In alle talen en in 
alle culturen klinkt Gods blijde boodschap van geloof, hoop 
en liefde. Die veelkleurigheid daagt ons uit om samen op 
te trekken, in onze eigen gemeente én wereldwijd met an-
dere gelovigen. We zoeken elkaar als volgelingen van Jezus 
en reiken elkaar de hand. Samen zijn we krachtige getuigen 
van Gods goedheid in de wereld. Het jaarthema van de Pro-
testantse Kerk, Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop 
en liefde, daagt ons als gemeente uit om samen Gods liefde 
door te geven.

In het nieuwe jaar willen we ons daar voor blijven inzetten 
en om te delen van Gods liefde en trouw. Onze activiteiten 
kunnen we organiseren mede dankzij uw financiële bijdra-
ge. Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een 
extra gift voor onze eigen plaatselijke gemeente Op ‘e Noed.

Wij vragen u vriendelijk om zelf uw bijdrage over te maken 
op onderstaand rekeningnummer. 

NL09RABO.0126.1595.48 
t.n.v. Prot. Gem. Op ’e Noed 

o.v.v. Eindejaarscollecte 2023 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Gezamenlijk overleg
Op 7 november is er een gezamenlijk overleg geweest met 
de kerkrentmeesters van de prot. gemeente van Langweer. 
We hebben ervaringen en visies met elkaar gedeeld. Er is 
afgesproken om dit voortaan jaarlijks een keer te doen. Uit-
gangspunt is daarbij wat we van elkaar kunnen leren en wat 
we voor elkaar kunnen betekenen, ook met het oog op de 
toekomst van beide kerkelijke gemeentes.

Legaat
We mochten als prot. gemeente ‘Op ‘e Noed’ een legaat 
ontvangen uit de nalatenschap van mevr. A. Bosma-Bosma, 
waarvoor we zeer erkentelijk zijn.
                                   

 Geef  vandaag 
voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 
komt eraan

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 
2024. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden 
om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 
kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de 
Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook 
in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar 
omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en 
ontmoeting zoeken. 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen 
we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is 
noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze 
gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. 

Vanaf 13 januari ontvangt u daarom een brief met het ver-
zoek om bij te dragen.  Vanaf 20 januari worden de ant-
woordenveloppen weer opgehaald. We hopen dat we weer 
op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van 
waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor 
de toekomst. 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! 

Wijkindeling
Wijk 1 Hayo Wind (1a) en Anne Snijder (1b)
Wijk 2 Johannes de Jong
Wijk 3 Sint de Boer (3a) en Hendriekje Sybesma (3b) 
Wijk 4 Hendriekje Sybesma (4a) en Geja van Koten (4b) 
Wijk 5 Jouke Kloosterman 
Wijk 6 Hiltje Hoekstra 
Wijk 7 Wico Koolstra

VAN DE KERKRENTMEESTERS
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OMZIEN NAAR ELKAAR

Bloemengroet vanaf 17 september 2023Bloemengroet vanaf 17 september 2023
 
17-09 Stoffel-Yntema
01-10 Rein en Yvonne de Jong
08-10 Taco en Femke Bergstra
15-10  Ingrid Rijssenbeek
22-10 Karin Bouma
29-10 Dhr. A .Brinksma
12-11 Fam. Visser-Reitsma

Verjaardagen 80 plussersVerjaardagen 80 plussers

December
6 Mevr. F. Hoogland-Vogel 
 Stationsstraat 1 k. 24, 8521 JT Sint Nicolaasga
7 Mevr. W. de Glee-Klijnsma 
 Gaestdyk 9, 8522 MV Tjerkgaast

Januari
5 Mevr. A. Postma-Klompmaker 
 Gaestdyk 14, 8522 MV   Tjerkgaast
6 Mevr. G. Schaap-Bosma 
 Stationsstraat 33, 8521 JT St. Nicolaasga
7 Dhr. R. de Vries 
 De Oergong 37, 8521 GA St. Nicolaasga
12 Dhr. B. de Hoop 
 Stationsstraat 17, 8521 JT St. Nicolaasga
13 Dhr. N.H. Hana 
 De Oergong 39, 8521 GA St. Nicolaasga
14 Mevr. A. Bouma-Veenstra 
 Kerkstraat 23, 8521 JV St. Nicolaasga
19 Mevr. J. Jongstra-Pruiksma 
 Neptunuslaan 6, 8521 LH St. Nicolaasga
19 Dhr. W. Bokma 
 Bramerstraat 11, 8523 NE Idskenhuizen
26 Dhr. A. Kelderhuis 
 Legemeersterweg 5, 8527 DS Legemeer

MUTATIES SEPTEMBER EN OKTOBER 2023

Binnengekomen
Vanuit Jutrijp, Dhr. A.P. van der Hoek, Dobbeleane 16, 8521 
KR Sint Nicolaasga
Vanuit Boornzwaag, Mevr. A. Bouwman-Wurster, Stations-
straat 1 K35, 8521 JT Sint Nicolaasga
Vanuit Sneek, Dhr. H.G. Roozendal, Sietze Hepkemalaan 20, 
8521 DH Sint Nicolaasga

Binnenverhuizing
Dhr. en Mevr. Huitema, De Buffer 27 naar De Stamme 3, 
8521 PG Sint Nicolaasga
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Trijntje Haanstra
* 25 december 1944 † 28 oktober 2023

Trijntje de Boer werd geboren in Gaastmeer, als één na jongste van een gezin van zeven 
kinderen. Ze had een fijne jeugd, maar het overlijden van een oudere zus maakte veel los 
in het gezin. Heit en mem, maar ook de kinderen werden zich bewust van de broosheid 
van het leven. Haar hele verdere leven was Trijntje dankbaar voor alle mensen die bij haar 
hoorden en gezond waren. 

Trijntje trouwde met Feike Haanstra en ze kregen drie dochters: Marjan, Helga en Magda. 
Het moederschap paste haar goed. Het was de vervulling van haar leven. Ze genoot van het 
contact met haar dochters. Toen ze nog thuis woonden, zette Trijntje de deur open voor 
hun vrienden en vriendinnen. En later hechtte ze zich aan de partners van haar dochters. 
Met dezelfde passie waarmee ze mem was, werd ze later beppe. Ze had veel contact met de 
acht beppesizzers. Ze vond het prachtig. 

Trijntjes grote hobby was lezen. Ze heeft heel wat boeken gelezen, maar ook voorgelezen 
aan de kinderen en kleinkinderen. 

In 2015 overleed Feike, na een kort ziekbed. Vanaf die tijd kwakkelde Trijntje ook met haar 
gezondheid. Ze verviel van de ene in de andere kwaal. De laatste jaren moest ze drie keer 
per week dialyseren. Dat was een aanslag op haar energie, maar met hulp van haar dochters en haar wil om te leven, sloeg 
ze zich door deze moeilijkheden heen. 

Dit jaar verhuisde ze van haar huis in de Vegilinstraat, naar een appartement in De Scharlijen. Hier heeft ze maar heel kort van 
kunnen genieten. Ze moest weer worden opgenomen in het ziekenhuis en bracht daarna vele weken door in een verpleeghuis. 
Uiteindelijk bleek behandeling niet meer te kunnen baten en moest ze zich neerleggen bij het feit dat ze zou gaan sterven. 
Dit heeft ze heel moeilijk gevonden. Niet omdat ze bang was voor de dood, maar omdat ze haar kinderen en kleinkinderen zo 
moeilijk los kon laten. Ze was zó intens met hen verbonden. Ook voor haar dochters was dit een intensief proces. Hun moeder 
was nog niet zo heel oud. Ze hadden haar zo graag nog langer bij hen gehouden. 

Op 1 november kwamen we samen in de kerk van Sint Nyk. We dankten daar voor het leven van Trijntje Haanstra, een zorg-
zame, bescheiden, vriendelijke en ook een gelovige vrouw. Er werden herinneringen opgehaald en we zongen en luisterden 
naar mooie liederen. Na de dienst hebben we haar te rusten gelegd bij Feike. 
Wij geloven dat Trijntje Haanstra geborgen is in de liefde van onze God. 

Ds. Gerda Keijzer 

WIJ GEDENKEN
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Zij die ons ontvielen in het afgelopen jaar

26 december 2022 Geert van der Veen    69

15 januari 2023  Eelkjen Schilstra-Haagsma   94

16 januari 2023  Mark de Vries     78

21 januari 2023  Anke Willy Bosma-Bschma   87

18 februari 2023  Christina Johanna Jonkman-Mekke  94

22 februari 2023  Geertje Kingsbergen    83

31 maart 2023  Gooitzen Wester     40

1 mei 2023   Aukje Schreur-de Boer    94

8 mei 2023   Cornelis Jan de Vries    86

18 mei 2023  Jeanne de Geus     88

24 mei 2023  Douwina Kornelis-de Jong   96

30 mei 2023  Sietske Hofman-Schippers   92

2 juni 2023    Geertje Zijlstra-Visser    93

16 juni 2023  Jan Rauke Wesselius    72

9 augustus 2023  Hisse Lijklema     81

16 augustus 2023  Alexander Mahulette    74

21 augustus 2023 Dorothé de Glee- van den Eijnden   55

22 augustus 2023 Cornelisje – Corrie – De Vries-Boelsma  82 

5 september 2023 Douwe van der Bij    77

23 september 2023  Geerling Visch      84

28 oktober 2023  Trijntje Haanstra-de Boer    78

11 november 2023  Hille Kempenaar     89
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COLOFON GESCHAKELD

Inleveren kopy 
maandag 

8 januari 2024
voor 12.00 uur!

Redactie 
Alie Runia
Aukje de Jong-de Jong 
Gerda Keijzer
Geertje Minnee-Schalkers
  
Inleveren kopij    

Alie Runia
Lytse Buorren 19
Idskenhuizen
alierun58@gmail.com

Aukje de Jong-de Jong
(0513) 853 637,
It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuizen
aukjesint@gmail.com
 
Geertje Minnee-Schalkers
(0513) 499 248
kerkblad@kerklangweer.nl
 
Vormgeving
Anita Spijksma
anitaspijksma@gmail.com

Druk 
Flyer Print - Joure
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Prot. gem. Op ’e Noed Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga
 (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 info@pkn-openoed.nl, www.pkn-openoed.nl 
 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op ’e Noed

Predikanten Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL IJsselmuiden 06 - 826 949 98
 stoel-keijzer@planet.nl
 Ds. Aizo Wiebenga, Slufter 7, 8602 DA Sneek 0515 - 439 565

Preses  Jan de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenhuizen (0513) 43 61 04
 jandejong727@gmail.com

Scriba  Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen  (0513) 43 14 75
 scriba@pkn-openoed.nl

Kerkelijk Bureau  (voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga (0513) 43 10 89
 pdirksen@kpnmail.nl

Kosters Idskenhuizen: contactpersoon: Wico Koolstra,   06 - 204 581 02
 De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga , w_koolstra@hotmail.com
 St. Nicolaasga: contactpersoon: Pieter Dijkstra,   (0513) 43 11 62
 Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, pieter-renske@hotmail.com
 Tjerkgaast: Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast (0514) 53 13 48
 keesenbottje@outlook.com

Beheerder kerk Idskenhuizen Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen,  (0513) 43 14 75 
 vankoten@home.nl

College van Kerkrentmeesters Voorzitter: Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 8521 DK  Sint Nicolaasga 06 - 204 581 02
 w_koolstra@hotmail.com
 Penningmeester: Hiltsje Hoekstra-Kuperus 06 - 504 689 41
 facturen@pkn-openoed.nl
 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op ’e Noed

Ouderlingenberaad Contactpersoon: vacant

Diaconie Voorzitter: Nel Pit, Oer it Spoar 2, 8521 DJ Sint Nicolaasga (0513) 85 09 76
 nelpit@gmail.com
 Penningmeester: AnnaMirjam Hoekstra 06 - 156 816 17
 IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op ’e Noed 

Jeugdwerk Contactpersoon: vacant 

Administratie begraafplaatsen Anita Spijksma en Wessel Spijker 06 - 492 828 91
 Postbus 44, 8520 AA Sint Nicolaasga, t.a.v. Begraafplaatsen (ook Whatsapp)
 begraafplaats@pkn-openoed.nl, www.begraafplaatsen-openoed.nl
 IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op ’e Noed

Geschakeld Contactpersoon: Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga (0513) 43 10 89
 pdirksen@kpnmail.nl
 IBAN: NL02.RABO.0334.7970.71 t.n.v. kerkblad Geschakeld

Ontmoeting Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuizen (0513) 43 24 98
 alierun58@gmail.com

Beamteam Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga 06 - 212 843 56
 alexenkarin@delta.nl

ADRESSEN


