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Gelovige mensen leven niet altijd in een ‘halleluja’-
stemming. Soms is het geloof een tijdje ver weg van ons. 
Dan ga je door een woestijn in je geloofsleven of 
persoonlijke leven en weet je even niet meer waar je nog 
inspiratie voor je geloof kunt vinden. En hoe zul je dan 
andere mensen inspireren en de wereld een klein beetje 
veranderen door je geloof? 
Het laatste jaar heb ik een aantal boeken van Jonathan 
Sacks gelezen. Hij was een Engelse rabbijn die in 2020 is 
overleden. Hij schreef een commentaar bij elk van de vijf 
boeken van Mozes (Genesis t/m Deuteronomium). In het 
deel over Deuteronomium spreekt Sacks over de 
aanwezigheid van God die voor veel mensen niet altijd 
voelbaar is in hun leven. Waarop hij schrijft dat God het 
ons niet moeilijk maakt om Hem te ontmoeten: Hij is in 
de schepping te zien, maar je ervaart Hem ook in je 
ouders, je partner, je vriend of vriendin, je buren. “Dank 
Hem dus iedere ochtend voor de gave van je leven. Voeg 
je stem bij anderen die bidden, opdat Zijn geest door je 
heen mag stromen en je de kracht en de moed mag 
geven om de wereld te veranderen. 
Als je Hem niet kunt zien, komt dat doordat je in de 
verkeerde richting kijkt. Als Hij afwezig lijkt, staat Hij vlak 
achter je en moet je je omdraaien om Hem te zien. 
Behandel Hem niet als een vreemdeling. Hij heeft je lief. 
Hij gelooft in jou. Hij wil dat het je goed gaat in je leven. 
Om Hem te vinden hoef je niet naar de hemel op te 
klimmen of de zee over te steken (Deut. 29). Van Hem is 
de stem die je hoort in de stilte van je ziel. Van Hem is het 
licht dat je ziet als je je ogen opent in verwondering. Van 
Hem is de hand die jij aanraakt in je diepste wanhoop. 
Van Hem is de adem die jou het leven geeft”. 

Het citaat van Sacks is ontroerend en behulpzaam in het 
vinden en ervaren van God in ons leven. Het toont ook de 
rijkdom van de joodse traditie. Een geloofsgemeenschap 
waar we diep respect en ontzag voor moeten hebben. 
Wij, christenen, hebben daarnaast een heel eigen inspira-
tiebron en vindplaats van goddelijke aanwezigheid: Jezus 
uit Nazareth, joodse rabbi en voor ons de Zoon van God. 
In de verhalen over Hem en zijn woorden en daden wordt 
God zichtbaar en voelbaar voor ons. Wordt Hij 
inspiratiebron en vult ons geloof, óók als we ons een 
tijdje in de woestijn bevinden. 

We staan aan het begin van advent en leven vier weken 
lang toe naar het kerstfeest. Ik wens ons toe dat het niet 
alleen onze agenda vult met dingen die we nog moeten 
doen (kerstboom versieren, boodschappen en zo), maar 
dat het ons hart vult met broodnodige inspiratie. 

Ds. Gerda Keijzer

Gods aanwezigheid



2GEZAMENLIJK

Zondag       7 december - paars - 2e Advent
9.30 uur Idskenhuizen - ds. A. Wiebenga
Collecte 1e KIA Werelddiaconaat Libanon, 2e Kerk

Zondag 14 december - paars - 3e Advent - 
 viering Maaltijd van de Heer - gez. dienst 
9.30 uur       Langweer - ds. A. Veldhuizen
Collecte        1e KIA Werelddiaconaat India 2e Kerk

Zondag  21 december - paars - 4e Advent
9.30 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Diaconie, 2e Kerk

Woensdag 24 december - paars - kerstnachtdienst
20.30 uur Idskenhuizen - de Ferbining
Collecte  1e KIA Kinderen in de knel, 2e Kerk

Donderdag 25 december - wit - 1e kerstdag - doopdienst
9.30 uur  Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte   1e Leger des Heils, buurtkamer Joure, 2e Kerk

Zondag 28 december - wit - gez. dienst met Langweer
9.30 uur Sint Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e  Elly Breed Gambia, 2e Kerk

Donderdag 1 januari - wit - Nieuwjaarsdienst
10.00 uur  Doniahiem - pastor Anneke Adema
Collecte   1e Wilde Ganzen, 2e Kerk

Zondag  4 januari - wit - gez. dienst met Langweer
9.30 uur  Idskenhuizen -  ds. J. Jansen Schoonhoven
Collecte  1e Stichting Jetty van Aalsum, 2e Kerk

Zondag 11 januari - wit - gez. dienst met Langweer
9.30 uur  Idskenhuizen - ds. Aart Veldhuizen
Collecte  1e KIA Noodhulp voor slachtoffers en    
 ontheemden Oekraïne, 2e Kerk

Zondag 18 januari - groen - Oecumenische dienst 
 in RK kerk 
9.30 uur  Sint Nicolaasga - ds. Warnar

Zondag 25 januari - groen - viering Maaltijd van de   
 Heer 
9.30 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer 
Collecte 1e Stichting Fier 2e Kerk

Alle diensten worden online uitgezonden en kunt u ook terugkijken 
via de website van onze kerk en via Youtube.nl - zoek op ‘e noed’  

KERKDIENSTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

KERKDIENSTEN LANGWEER

Zondag  30 november - 1ste Adventzondag
9.30 uur Pastor Corrie Tigchelaar
Collecte: Diaconie /Eigen gemeente         

Zondag  7 december  - 2de adventszondag
9.30 uur  ds. Jur Majoor
Collecte:  Adventscollecte Kerk in Actie-Werelddiaconaat
 Libanon  - Training in thuiszorg biedt werk en   
 hoop/Eigen gemeente

Zondag  14 december - 3de adventszondag - 
Gezamenlijke dienst

 Viering Maaltijd van de Heer   
 Na de dienst koffiedrinken

9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
Collecte:  Adventscollecte– Werelddiaconaat India/ Eigen 
 gemeente 

Zondag  21 december - 4de adventszondag
9.30 uur  ds. M.A.F. Westermann
Collecte: Diaconie/Eigen gemeente

Woensdag  24 december - Kerstnachtdienst
met medewerking van het Interkerkelijk koor

22.00 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte: Kerstcollecte Kerk in Actie - Samen tegen   
 armoedel /Eigen gemeente

Donderdag  25 december - Geen dienst
 U kunt zich aansluiten bij de dienst in  
                     Idskenhuizen

Zondag  28 december - Gezamenlijke dienst 
 in St. Nicolaasga
9.30 uur ds.  Gerda Keijzer
Collecte:  Diaconie/Eigen gemeente

Zondag  4 januari - Dienst in Idskenhuizen
9.30 uur ds. J. Jansen Schoonhoven
Collecte: Jetty van Aalsum/Eigen gemeente

Zondag  11 januari - Gezamenlijke Taizédienst  
 in Idskenhuizen
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte:  Noodhulp voor slachtoffers en ontheemden   
 Oekraïne/ Eigen gemeente

Zondag  18 januari - Oecumenische dienst 
 in de R.K. Kerk in St. Nicolaasga
9.30 uur ds. Warnar

Alle diensten worden online uitgezonden en kunt u ook 

terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl
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KERKDIENSTEN DONIAHIEM

LEESROOSTER

November 
zaterdag 29 november Handelingen 26,19-32 
zondag 30 november Eerste Advent

Psalm 85

December
maandag 1 december Jesaja 1,1-17 
dinsdag 2 december Jesaja 1,18-31 
woensdag 3 december Jesaja 2,1-5 
donderdag 4 december Psalm 126 
vrijdag 5 december Handelingen 27,1-12 
zaterdag 6 december Handelingen 27,13-26 
zondag 7 december Tweede Advent
  Handelingen 27,27-38 
maandag 8 december Handelingen 27,39-44 
Dinsdag 9 december Psalm 72 
woensdag 10 december Handelingen 28,1-10 
donderdag 11 december Handelingen 28,11-22 
vrijdag 12 december Handelingen 28,23-31 
zaterdag 13 december Psalm 28 
zondag 14 december Derde Advent
  Jesaja 6,1-13 
maandag 15 december Jesaja 7,1-9 

dinsdag 16 december Jesaja 7,10-17 
woensdag 17 december Jesaja 7,18-25 
donderdag 18 december Psalm 146 
vrijdag 19 december Matteüs 1,1-17 
zaterdag 20 december Matteüs 1,18-25 
zondag 21 december Vierde Advent

Psalm 19
maandag 22 december Jesaja 8,1-10 
dinsdag 23 december Jesaja 8,11-23a 
woensdag 24 december Kerstnacht 

Jesaja 8,23b–9,6 
donderdag 25 december Eerste Kerstdag

Jeremia 23,1-8
vrijdag 26 december Matteüs 2,1-12 
zaterdag 27 december Matteüs 2,13-23 
zondag 28 december Onschuldige Kinderen
  Psalm 124,1-8
maandag 29 december Numeri 22,2-20 
dinsdag 30 december Numeri 22,21-40 
woensdag 31 december Psalm 59,1-18 

N.B. Het leesrooster van Januari is nog niet bekend.

Datum Verzorgd door Voorganger  Viering

4 december Op ‘e Noed Ds. Wim Warnar  

18 december Op ‘e Noed Ds. Aizo Wiebenga Kerstviering 

1 januari  Op ‘e Noed Pastor Anneke Adema  

8 januari Langweer Ds.  Aart Veldhuizen  

22 januari Op ‘e Noed Ds. Gerda Keijzer H. Avondmaal

Minsken fan ‘e wei

Nieuwsbrief van de classis
Jaargang 2025 - Nummer 7

‘Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen 
als geboren Israëlieten. 

Heb hen lief  als jezelf, want jullie 
zijn zelf  vreemdelingen geweest in Egypte.’

(Leviticus 19:33, NBV21)

De vergeten vraag
Bij verkiezingen horen paprikachips. Dat is bij mij in elk ge-
val de eerste associatie bij het feest der democratie. Verkie-
zingsdebatten, diepte-interviews bij Nieuwsuur en zelfs de 
kandidaten met hun folders op straat: ik vind dat leuk om 

naar te kijken. En tot slot met een zak chips voor de uitsla-
gen op de bank. Het was weer mooi!
Maar kijkend naar de TV miste ik deze keer één belangrijke 
vraag. Het ging veel over asiel, migratie en mislukte integra-
tie, maar niet over de hoofdvraag: hoe kun je in ons land 
wél succesvol integreren? En nog belangrijker: hoe kun je 
dat als gastland mogelijk maken?

Empathie
In Leviticus staat hiervoor een goede tip en daarom heb ik 
die bovenaan deze brief gezet: probeer je eerst eens in te 
leven in die ander. De vreemdeling is altijd minder vreemd 
dan je op het eerste gezicht dacht. Als je dan in gesprek 
komt, blijken er wel weer nieuwe vreemde verrassingen te 
zijn: elke cultuur heeft aspecten die je als westerling niet zo-
maar begrijpt. Zelfs binnen Nederland is dat zo. Toen ik der-
tig jaar geleden van de Veluwerand naar Fryslân verhuisde, 
moest ik naast de taal ook nog veel van de cultuur leren. En 
dan heb je het over een afstand van nog geen anderhalf uur.

Mozes
Een mooi voorbeeld hiervan staat in het boek Exodus. In 
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hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe Mozes moet vluchten van 
Egypte naar Midjan. Onderweg rust hij uit bij een waterput, 
waar hij een groep herderinnen helpt, wanneer ze worden las-
tig gevallen door een groep herders. Die herderinnen zijn 
zussen van elkaar, en zes van hen zelfs aanstaande schoonzus 
van die vreemdeling daar bij de put. Maar dat weten ze later 
pas. Nu accepteren ze zijn hulp en laten hem vervolgens zelf, 
alle oosterse gastvrijheid ten spijt, hulpeloos achter. Het is 
hun vader (een priester) die hen tot de orde roept en dan pas 
leren ze elkaar kennen en volgt er zelfs een bruiloft.

Kennismaken
Een bruiloft hoeft het hier bij ons niet meteen te worden. 
Maar een keer samen koffiedrinken of een hapje eten, zou al 
een groot verschil kunnen maken. Niet om hen te helpen, 
maar om elkaar te leren kennen. Een aantal gemeenten in 
onze classis heeft dat al eens gedaan, en hebben daar ontzet-
tend veel van geleerd. De vreemdeling krijgt een naam, een 
gezicht en een verhaal. 

Kerk in Actie
Wellicht denkt u nu: leuk, maar hoe beginnen we daarmee? 
Dat is geen onterechte vraag. De vluchtelingen die tot nu toe 
op mijn pad zijn gekomen, heb ik niet zelf gezocht. Ze waren 
er en de rest volgde met vallen en opstaan min of meer van-
zelf. Maar er zijn ook mogelijkheden om hen als gemeente op 
te zoeken. Kerk in Actie heeft recent vier regioavonden geor-
ganiseerd waarbij we daar iets over konden horen. 

Thuisgevers
Vooral van ‘De thuisgevers’ hebben we veel gehoord. Dit pro-
ject is begonnen in en rond Kampen na de Russische in val in 
Oekraïne. Hals over kop moest er ruimte komen om mensen 
van daar hier een plek te geven. In Kampen sloegen kerk en 
burgerlijke overheid de handen inéén met een groot aantal 
opvangplekken tot gevolg. En ze kregen de smaak te pakken: 
De Thuisgevers springen nu overal in het land bij om vluchte-
lingen aan onderdak te helpen. En kerken zijn dan vaak het 
begin. Denk aan een tijdelijk niet bewoonde pastorie of ander 
leegstaand onroerend goed. Of een uit gebruik genomen kerk. 
Of braak liggend land. De thuisgevers kunnen helpen bij het 
realiseren van zowel tijdelijke als definitieve woonruimte en 
dat voor zowel vluchteling als autochtoon. Het hele verhaal 
past niet in deze nieuwsbrief, maar neemt u vooral een kijkje 
op hun website: dethuisgevers.nl. Dit is vooral ook interessant 
voor wie tijdelijk wil verhuren en dat door de nieuwe regelge-
ving niet meer kan.

Inlia en vluchtelingenwerk
Niet besproken maar wel het vermelden waard zijn Inlia en de 
Vereniging Vluchtelingenwerk. Voor crisisopvang en opvang 
van niet gedocumenteerden zet INLIA zich in. En Vluchtelin-
genwerk begeleid vluchtelingen vanaf hun eerste AZC tot het 
moment dat ze zich zelfstandig in onze samenleving kunnen 
redden. Zie inlia.nl en vluchtelingenwerk.nl.

Medegelovigen
Een bijzondere ingang voor ons als kerken is gelegen in het 
feit dat veel vluchtelingen Christen zijn. Dat maakt dat we van 
begin af aan iets gemeen hebben. We kunnen samen bidden, 
soms zelfs samen bidden of in de Bijbel lezen. En ook voor de 
levenshouding in andere godsdiensten hebben wij soms een 
betere antenne dan onze seculiere tijdgenoten. Ook die gave 

kunnen we inzetten, al was het maar met een relativerende 
opmerking aan de keuken- of borreltafel.

Kerkasiel
Heel concreet wordt deze verbondenheid in het Kerkasiel in 
Kampen. Daar heeft een gezin veilig onderdak gevonden om 
uitzetting naar Oezbekistan te voorkomen. Over de achter-
grond hiervan kunt u lezen op kerkasielkampen.nl. Het gaat 
er vooral om dat het schadelijk is voor hier gewortelde kinder-
en om te worden uitgezet naar het vaderland dat zij niet ken-
nen. Om dit kerkasiel mogelijk te maken is er een doorlopen-
de viering. ‘Doorlopend’ betekent hier ook echt doorlopend: 
overdag en ‘s nachts. En elke gemeente kan een stukje van die 
viering voor z’n rekening nemen. Op 21 november duurt deze 
viering al een jaar, en de oproep is om daar overal in het land 
in de dienst van 16 of 23 november bij stil te staan. Op 24 no-
vember is er van 14.00 tot 16.00 een viering vanuit onze clas-
sis, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. U kunt dan zien 
of dit voor uw gemeente ook iets is. 
Aanmelden graag bij j.boonstra@protestantsekerk.nl.

Agenda
Voor wie niet bij deze regiobijeenkomsten was: Jannie Boon-
stra komt op gemeente- of ringavond u graag bijpraten over 
dit onderwerp! U kunt haar uitnodigen via bovenstaand adres.

Vrijwilliger voor TV-kerkdiensten
Even heel iets anders: de stichting ‘Tsjerke en Media’ verzorgt 
wekelijks de uitzending van de kerkdienst via Omrop Fryslân. Zij 
zoeken nu een vrijwilliger als coördinator van deze diensten. De 
volledige omschrijving staat op hun website: tsjerke.media. De 
link naar de vacature staat helemaal onderaan, bij ‘Nijs’.

Inventarisatie van adressen
We zoeken nog de adressen van emeriti en geestelijk verzor-
gers binnen onze classis. Hoor je bij die groep, maar heb je 
nog nooit post van de classis gehad? Dan zit je waarschijnlijk 
niet in het systeem. Een mailtje naar de scriba kan daar ve-
randering in brengen: scriba@classisfryslan.nl.

Gebed
Niet iedereen kan naar Kampen en niet elke gemeente heeft 
woonruimte beschikbaar. Maar het mooie van het geloof is 
dat je nooit met je armen over elkaar hoeft te zitten: je kunt 
die armen ook ten hemel heffen of je handen eenvoudig vou-
wen. Liefde voor de vreemdeling begint soms eenvoudig met 
een kort gebed voor wie hier landt: 

dat wie hier als vreemde
vreemde ogen ziet kijken

- afwerend soms -
gezien mag zijn
- warmhartig -
en vinden mag

- ooit hier -
een thuis.

Met hartelijke groet,
ds. Riemer Praamsma, uw classispredikant
(06-58013225 | r.praamsma@protestantsekerk.nl)

PS: Mededelingen voor het volgend nummer (22 december) 
graag inleveren vóór 17 december.
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VOORUITBLIK ACTIVITEITEN

De CBB (Christelijke Blinden Bibliotheek) is een christelijke 
organisatie die ervoor zorgt dat mensen met een leesbeper-
king kunnen blijven lezen. Daartoe worden passende lees-
vormen ontwikkeld, zoals braille en grootletterboeken. Ook 
worden er boeken en tijdschriften in gesproken vorm gepro-
duceerd. Dit prachtige werk doen we met een groot team 
van toegewijde vrijwilligers, die uiteenlopende boeken in 
verschillende genres inlezen. Dit kan zowel christelijke als 
algemene lectuur zijn. Hiervoor maken zij gebruik van 11 
professionele opnamestudio’s in Ermelo en 2 in Sneek. 
Daarnaast zijn er vrijwilligers die thuis lectuur inlezen met 
behulp van digitale opnameapparatuur.
Heeft u een goede stem en een brede algemene ontwikke-
ling? Houdt u van boeken en van voorlezen? Kunt u moeite-
loos citaten en (geografische) namen in moderne talen 
uitspreken? En woont u binnen 50 kilometer van een van 
onze studio’s in Ermelo of Sneek?

Ga dan naar www.testjestem.nl en doe de stemtest, of vraag 
vrijblijvend meer informatie aan via vormgeving@cbb.nl of 
bel 0341 – 56 54 73.

Deel een boek met een ander

VANUIT IJSSELMUIDEN

Duimen omlaag of schouders eronder?

Waren jullie ook zo blij dat de campagnetijd voor de verkiezingen voorbij was? Ik werd niet goed van al dat gezeur, beschul-
digen en schelden van sommige partijen over en weer. En vooral het bij voorbaat elkaar uitsluiten van samenwerking vond ik 
stuitend. Zo kom je nergens, toch? 
Ik moest steeds maar denken aan de basisschooltijd van onze kinderen. 
Tussen de kinderen op het plattelandsschooltje was het altijd een grote 
strijd welk merk trekker de beste was. Als er een groepje kinderen op de 
fiets op weg was naar school en een New Holland trekker voorbij kwam, 
stond de helft van de groep met een duim naar beneden in de berm om 
te laten zien wat ze van zo’n trekker vonden. Die van ons ook. Maar ze 
waren hevig verontwaardigd als hetzelfde ritueel zich voltrok als er een 
Fendt-trekker voorbij kwam. Die hadden wij namelijk. Zo ongeveer heb ik 
de campagnetijd van veel partijen beleefd: als geharrewar van kinderen. 
Trouw zijn aan een merk is goed. Trouw zijn aan een politieke partij ook. 
Een partij heeft principes en idealen en daar kies je voor. Je kiest niet altijd 
voor de partij die voor jou het meest kan binnenslepen, maar voor een 
partij die voor de meeste mensen het beste wil. Het héle land moet immers 
geregeerd worden. 
Van de ene naar de andere partij huppelen doet niemand goed, denk ik. 
Dat heb ik onze kinderen ook proberen bij te brengen. Maar of dat gelukt 
is, dat is nog maar de vraag. Hun stellige voorkeur voor trekkermerken is ook veranderd. Fendt heeft plaatsgemaakt voor 
Deutz en Case. Het kan verkeren… 
Inmiddels ligt 29 oktober al lang achter ons. De kiezer heeft gesproken. De (in-)formatie is in volle gang en ik hoop dat we 
voor Kerst een nieuw kabinet hebben. Het is de hoogste tijd om aan het werk te gaan. 
Ik ben wel benieuwd hoe de houding ten opzichte van elkaar nu is. Duimen omlaag of samen de schouders eronder? Gelukkig 
hebben we nu ons eigen ‘geheime wapen’ in de kamer, eentje mei de Fryske fuotten stevich op ‘e grûn. Dat is een waardevolle 
en nuttige werkhouding en ik hoop van harte dat de 149 andere kamerleden ook zo in het leven staan.

Gerda Keijzer
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Kerstpakkettenactie 2025

De Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân organi-
seert evenals voorgaande jaren, in samenwerking met Voed-
selbank De Utjouwer, ook dit jaar weer de kerstpakkettenac-
tie. 
Ze willen mensen uit de voormalige gemeente Skarsterlân, 
die in armoede of onder het sociale minimum leven, graag 
een steuntje in de rug geven met een kerstpakket.

Daarom vragen ze u om het volgende:
Heeft u, of krijgt u, een kerstpakket? En u vindt dat u het 
niet nodig heeft?
Schenk het dan aan Voedselbank De Utjouwer!!
Zij zorgen dan dat dit pakket bij de bedoelde mensen te-
recht komt. U mag ook zelf een pakket samenstellen met 
houdbare levensmiddelen. Veel gezinnen uit onze voorma-
lige gemeente Skarsterlân kunnen we daarmee een klein 
lichtpuntje bezorgen.

De pakketten kunnen worden ingeleverd:
op zaterdagmorgen 20 december van 10.00 - 11.00 uur
bij één van onderstaande kerken:

De Oerdracht Joure
R.K.H. Nicolaaskerk Sint Nicolaasga
Doopsgezinde kerk Joure
Protestantse kerk Langweer
(Als u niet in de gelegenheid bent om het kerstpakket te 
brengen neem dan contact op met Geertje Ferdinands, tel. 
06-15526048,  dan komt zij langs om het op te halen.)
Oudehaske 
Ouwsterhaule 
Terkaple                           
Sintjohannesga/Delfstrahuizen   

of bij de Voedselbank (Brugstraat 1, Joure.)

Wilt u eventuele producten met alcohol uit de pakketten 
verwijderen?

Als u na 20 december een kerstpakket krijgt en deze be-
schikbaar wilt stellen, dan kunt u contact opnemen met Jan 
van der Velde, coördinator Voedselbank (06-37473637)

Wilt u het werk van de Stichting financieel steunen, dan kunt 
u ook een gift overmaken op bankrekeningnummer NL81 
RABO 0326 1495 54 t.n.v.
Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.

Ze zien u graag en hopen op uw steun.

Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân
Voedselbank De Utjouwer

Inzamelactie Douwe Egberts waardepunten 
voor de Voedselbank

Veel gezinnen in onze samenleving, ook in Joure e.o. leven 
onder de armoedegrens.
Voedselbank De Utjouwer ondersteunt een aantal van deze 
mensen met een wekelijks voedselpakket.

Koffie is een luxeproduct en komt niet veel voor in onze pak-
ketten. Je kunt je voorstellen dat ook deze mensen graag 
een moment van ontspanning willen gebruiken. Een pak 
koffie in het pakket wordt erg gewaardeerd!

Voedselbank De Utjouwer maakt daarom, evenals voor-
gaande jaren, gebruik van de mogelijkheid om Douwe Eg-
berts Waardepunten in te zamelen. De ingeleverde waarde-
punten worden bij Douwe Egberts ingeleverd voor pakken 
koffie, welke daarna aan de cliënten van de Voedselbank 
worden verstrekt.

Geef ook jouw DE-waardepunten extra 
waarde en stel deze ter beschikking 
aan de Voedselbank!

De waardepunten, graag geteld, kun je gedurende de hele 
maand december inleveren, in de JUMBO; Albert Heijn en 
Poiesz supermarkt in de voormalige gemeente Skarsterlân.

Voor de inwoners van Langweer kunt u uw waardepunten, 
bij voorkeur in een enveloppe en geteld in pakjes van 100 
of 1000, kunt u gedurende de hele maand december kwijt 
in de brievenbus van Pieter en Uilkje Brinksma, Oasinga-
leane 18. 

Bent u niet in de gelegenheid om uw waardepunten zelf te 
brengen dan willen deze met plezier bij u thuis ophalen. 
Neem dan even contact op met 
Geertje Brinksma tel: 06-15526048 of 
Tineke Hilverda tel. 06 20233382

Bĳzondere Diaconale Collectes

Zondag 7 december collecte Kerk in Actie 2025- 
wereld diaconaat Libanon 

Stg. Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

en Voedselbank De Utjouwer Joure

BERICHTEN VAN DE BEIDE DIACONIEËN



Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel 
jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren 
verpleegkundigen. Er is veel vraag naar thuiszorgwerkers. 
Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libane-
zen en Syrische vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen 
ze vrijwel direct aan de slag. Dat biedt hoop voor de toe-
komst!

Zondag 14 december 
Collecte India: alle kinderen naar school

In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur maken duizenden mi-
granten lange dagen in de textielindustrie. Hun kinderen 
blijven vaak zonder toezicht thuis achter. Omdat ze uit een 
andere regio komen, spreken ze de lokale taal niet en gaan 
ze niet naar school. Kerk in Actie ondersteunt in India de 
organisatie SAVE, die tweehonderd migrantenkinderen aan-
dacht en bijles biedt. SAVE leert kinderen lezen en schrijven 
in hun eigen taal én in de lokale taal, zodat ze na een jaar 
kunnen instromen in het reguliere onderwijs. SAVE zorgt bo-
vendien voor voedzame maaltijden en buitenschoolse acti-
viteiten. Ashwini, een meisje van acht, paste op haar drieja-
rige broertje, deed het huishouden en ging niet naar school. 
Na gesprekken met haar ouders mocht ze toch naar de bi-
jlessen van SAVE. Nu kan ze lezen en schrijven en ziet haar 
toekomst er hoopvoller uit.

Woensdag 24 december 
Samen tegen armoede

Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks meer 
aan elkaar knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar 
school, de Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag en 
Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe aanvragen. Ar-
moede in Nederland is een keiharde realiteit: volgens de 
laatste cijfers van het CBS leven 540.000 mensen onder de 
armoedegrens en 1,2 miljoen net daarboven, maar zijn erg 
kwetsbaar. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht 
helpen: van directe hulp tot structurele oplossingen. 

Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in 
Actie mensen in armoede en organisaties die strijden tegen 
armoede.

Zondag 4 januari
Jetty van Aalsum  
Jetty van Aalsum is ge-
boren in Sint Nicolaas-
ga en begon in de ja-
ren zestig met haar 
ontwikkelingswerk in 
Colombia. Ondervoe-
ding was de grootste 
zorg. Kinderen uit
armoedige wijken wa-
ren zeer ondervoed en 
konden amper op hun 
beentjes staan. Jetty van Aalsum startte een voedseluitdeel-
post en deze post is in de jaren daarna
uitgegroeid tot een kinderopvang voor kleuters. Door deze 
kinderen op te vangen kunnen naast de zorg ook de moe-
ders, oma’s of tantes van deze kinderen werken of werk zoe-
ken. De Stichting Jetty van Aalsum geeft onderwijs, medi-
sche hulp en goede voeding aan kinderen die leven in deze 
krottenwijken in het midden van Colombia

Zondag 11 januari  
Kerk in actie: Noodhulp voor slachtoffers en 
ontheemden Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft het leven van veel inwoners op 
zijn kop gezet. Huizen zijn verwoest, infrastructuur is ont-
wricht en veel mensen kampen met angst en verdriet.
Samen met lokale kerken en partnerorganisaties biedt Kerk 
in Actie hulp. Kwetsbare families kunnen terecht bij regio-
nale hulpcentra. Er zijn daar speelplekken voor kinderen, 
zodat ze hun zorgen even kunnen vergeten, en er is trauma-
hulp. Om het gezinsinkomen aan te kunnen vullen, krijgen 
vrouwen steun bij het starten van een eigen bedrijfje.

8GEZAMENLIJK
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VERJAARDAGEN

Jantje de Groot-Klijnsma
* 3 april 1929          † 15 september 2025

Janny Klijnsma werd geboren in Lemmer, in een gezin met twee kinderen, Janny en Afke. Haar 
heit werkte bij de gasfabriek en was één van de degenen die ’s avonds de straatlantaarns (op gas) 
aanstak en aan het eind van de avond weer doofde. 
Haar mem had suikerziekte. Daardoor moest Janny thuis veel helpen en kon ze haar werk als 
secretaresse bij een witgoedzaak alleen maar op de morgen doen. 

Bij gezamenlijke kennissen ontmoette ze Tjeerd de Groot uit Langweer. Ze trouwden en gingen 
aan De Rijlst wonen. Voor Jannie was dit een moeilijke tijd. Ze had heimwee naar Lemmer en 
naar de gezelligheid van een stad. Later verhuisden ze naar de Voermanstraat. Daar was meer 
reuring en daar hebben ze met veel plezier jaren gewoond. 
Tjeerd en Janny kregen twee dochters: Tjitty en Janny. Tjeerd was bedrijfscontroleur in de melk-
fabriek van Sint Nyk. De tijden werden beter en ze konden een auto kopen en een boot. Zingen 
was een grote hobby van Tjeerd. Hij zong onder andere in het Lemster Mannenkoor. Janny genoot van het luisteren naar het 
mannenkoor. 

In 2017 stierf Tjeerd. Daarmee brak een donkere periode aan in Janny’s leven. Ze had niet de veerkracht om zelfstandig nieu-
we wegen in te slaan en plannen te maken die haar leven weer kleur en inhoud gaven. Ze leunde sterk op haar dochters. 

IN MEMORIAM

Verjaardagen 80+ PG Op ‘e Noed
06-12-2025 Mevr. F. Hoogland-Vogel 

Stationsstraat 1 K24, 8521 JT SINT NICOLAASGA
07-12-2025 Mevr. W. de Glee- Klijnsma 

Gaestdyk 9, 8522MV TJERKGAAST
12-12-2025 Mevr. T.T. Hoekstra-Tromp 

It Boerein 12, 8523 NX IDSKENHUIZEN
15-12-2025 Mevr. A. de Jong-Snijder 

Jhr. F.J.J. van Eijsingastraat 20, 
8521 JH SINT NICOLAASGA

18-12-2025 Dhr. J. Kuijper 
Kempenaerlaan 18, 8521 KS SINT NICOLAASGA

26-12-2025 Mevr. M. Eggermont-Pijpers 
S. Hepkemalaan 20, 8521 DH SINT NICOLAASGA

05-01-2026 Mevr. A. Postma-Klompmaker 
 Gaestdyk 14, 8522 MV TJERKGAAST

07-01-2026 Dhr. R. de Vries 
 De Oergong 37, 8521 GA SINT NICOLAASGA

13-01-2026 Dhr. N.H. Hana 
De Oergong 39, 8521 GA SINT NICOLAASGA

14-01-2026 Mevr. A. Bouma-Veenstra 
 Kerkstraat 23, 8521 JV SINT NICOLAASGA

19-01-2026 Mevr. J. Jongstra-Pruiksma 
 Neptunuslaan 68, 521 LH SINT NICOLAASGA

19-01-2026 Dhr. W. Bokma 
 Bramerstraat 11, 8523 NE IDSKENHUIZEN

26-01-2026 Dhr. A. Kelderhuis 
 Legemeersterweg 5, 8527 DS LEGEMEER

27-01-2026 Dhr. W.F. Schot 
 S. Hepkemalaan 20, 8521 DH SINT NICOLAASGA

27-01-2026 Mevr. L.A.W. Heilijgers-Smits 
 Lytse Mar 8, 8523 NN IDSKENHUIZEN

Verjaardagen 80 + PG Langweer 
04-12-2025  Mevr. R. Pijpker-van der Spoel
 De Oergong 41, 8521 GA Sint Nicolaasga
07-12-2025 Mevr. J. Huitema-Geerligs
 Legebuorren  55, 8525 GX Langweer
09-12-2025 Mevr. S. Blekkenhorst-Pasma
 Oasingaleane 29, 8525 EN Langweer
19-01-2026  Dhr.   H. Blekkenhorst
 Oasingaleane 29, 8525 EN Langweer
23-01-2026 Mevr. J. de Boer-Postma
 Prof. Titus Brandsmaweg 62-224, 8501 GC  Joure

Wij willen de jarigen gelukwensen met de volgende woorden:

WIJ ZIJN GEROEPEN

Wij zijn geroepen om lief te hebben.
Je zou het willen roepen in deze wereld,

tegen de soldaat in de tank,
tegen het kind met de steen,

tegen de moeder van de martelaar,
tegen de terrorist met de bom,

tegen……….

Maar zeg het vooral tegen jezelf
als je je ergert, als je kwaad bent,

als je niet geloofd wordt.
Zeg het en deel ervan uit:

deel rijkelijk uit van de liefde
die elk mens in zich draagt,

gekregen van de God die zelf liefde is.
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Uiteindelijk kon ze niet meer aan de Voermanstraat blijven wonen. Via omwegen kwam ze in De Werf in Joure terecht. Ze had 
een prachtige kamer in een mooi en ruim huis, maar een thuis werd het niet meer voor Janny. Ze wilde graag sterven. In de 
hemel bij God verwachtte ze ook haar man weer te zien. 

Langzaam doofde het lichtje van haar leven. Op 15 september stierf ze, 96 jaar oud. 
Wij geloven dat zij is overgegaan in het licht dat nooit dooft. 

Ds. Gerda Keijzer

Jan Michiel Alma
* 6 juli 1945          † 5 november 2025

Op 5 november is Michiel Alma overleden. Die middag heeft hij eerst nog een aantal mensen opgebeld om persoonlijk van 
hen afscheid te nemen, attent en zorgvuldig zoals hij altijd was. Zijn longproblemen waren te groot geworden en niet meer 
op te lossen. Temidden van zijn naasten overleed hij thuis aan de Weversstreek. 

Met Michiel Alma is een prachtig mens heengegaan, die op bewonderenswaardige wijze heeft leren leven met de gevolgen van 
het ongeluk dat hem al zo lang geleden invalide maakte. Hij werd geboren in Den Haag. In 1969 studeerde hij als socioloog af 
aan (wat nu heet) de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na zijn militaire dienstplicht ging hij werken bij Rijkswaterstaat. In 
1973 maakte hij de overstap naar het ministerie van Financiën. Jarenlang moest hij elke week voor vergaderingen naar Brussel. 
In oktober 1979 werd hij burgemeester van Doniawerstal en kwam hij met Hanna in Friesland te wonen. Ze kregen een dochter 
en een zoon. Dochter Marije trouwde met Bob die arts is en hem altijd heeft bijgestaan heeft na de dwarsleasie. Zoon Menno 
kwam met zijn vrouw Lucia te wonen in Den Haag. Zijn kinderen en kleinkinderen betekenden veel voor hem.

Als burgemeester was Michiel Alma in Langweer als een vis in het water. Helaas ging in 1984 Doniawerstal op in de nieuwe 
toenmalige gemeente Skarsterlân. Michiel zette zijn burgemeestersfunctie voort in Borculo. In de zomer van 1987 sloeg daar 
het noodlot toe dat het leven van hem en Hanna totaal veranderde: zijn auto botste op een loslopend paard en hij liep een 
dwarsleasie op. Michiel kwam voorgoed in een rolstoel terecht. Toch bleef hij tot 2002 functioneren als burgemeester van 
Borculo. Daarna ging hij terug naar Langweer waar hij en Hanna aan de Langweerder Wielen kwamen te wonen, verknocht 
aan het water en aan boten.

Ooit zei hij tegen me: als mijn familie het goed vindt, zou ik boven de advertentie bij mijn overlijden willen laten zetten: 
‘Wonend aan kalme wateren – vrij naar Psalm 23’. Het geeft aan hoe hij nog altijd genieten kon. Hij leefde mee met iedereen 
en was erg betrokken bij wat er om ons heen, in ons land en in de politiek gebeurde en was nog heel lang actief in zijn partij 
(de VVD) en diverse besturen. Vrijwel wekelijks was hij op zondagmorgen in de kerk, niet omdat hij (zo zei hij) zo gelovig was, 
maar uit liefde voor de verhalen die er verteld werden. Verhalen droegen hem. Hij las ontzettend veel, het hele huis raakte 
vol met stapels boeken en boekenkasten. Hij genoot van het gezelschap met medemensen, was nooit te beroerd om zijn visie 
te geven en was ook nooit te beroerd om van anderen nieuwe inzichten te leren.

Met ongelooflijk veel liefde en trouw heeft zijn vrouw Hanna voor hem gezorgd. Dat heeft hij uiteindelijk ook boven het 
bericht van zijn overlijden laten zetten: ‘Dankzij mijn grote liefde Hanna heb ik een mooi leven gehad’.
We danken Michiel voor wat hij heeft betekend en wensen Hanna en hun kinderen alle goeds toe!

Aart Veldhuizen

Levende adventskalender

Er zijn adventskalenders in de handel, waarbij je vanaf 1 december elke dag een deurtje of luikje kunt 
openen, met daarachter een berichtje of gedicht of een lied. Zo kun je je voorbereiden op het kerstfeest. 

In onze beide gemeenten gaan we dit jaar een levende adventskalender organiseren. We gaan we een 
lichtsnoer van warme huiskamers maken door onze dorpen. De voordeuren van deze huizen gaan van 
maandag 8 december tot en met dinsdag 23 december voor u open van 10.00-11.30 en / of van 14.30-
16.00 uur. Voor elke adventsdag in december is er een adres waar iedereen welkom is voor koffie, thee en 
een praatje. Op zondag bent u ’s morgens welkom op de koffie in één van onze kerken. Deelname is gratis, u mag zo vaak 
aansluiten als u wilt en u hoeft zich vooraf niet aan te melden. Uiteraard zijn niet-kerkelijke mensen ook van harte 
welkom. Met deze levende adventskalender kunnen we in de donkere decembermaand een lichtpuntje voor elkaar zijn. 
We kijken uit naar uw komst en hopen op veel warme ontmoetingen!
Op het losse vel vindt u het adres en de tijd waar u die dag welkom bent.
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Gedachtenis
Op zondag 23 november werden alle namen genoemd van hen 
die in ons dorp zijn overleden. Wat een verdriet heeft het afge-
lopen jaar over zoveel families in ons dorp gebracht. We noem-
den hun namen en bij elke naam werd een kaars aangestoken. 

Op de zondag na het 
overlijden schreven 
we hun naam op een 
witte steen. We ge-
denken hen als dorps-
genoten die van bete-
kenis zijn geweest en 
hebben hen toever-
trouwd in de handen 
van onze God. We ho-
pen dat alle nabe-
staanden een weg vin-
den om te gaan.

Marcel Melchers
Wiepie Lautenbach

Reitze Faber
Margje de Jong - Bles

Gettje Noordzĳ - Klĳnsma
Margje Bles - Snĳder

Renske Hoogeboom - Kleistra
Metke Steensma

Willie van Braak - Verweĳ
Jelle Oord

Herman Haagsma
Bram van der Leĳ

Anne Mink
Fetteke Dĳkstra
Marc Velthuis

Trees Eekhof - Draaisma
Tineke van der Leĳ - Haan

Dolf Collee
Jan Michiel Alma

Derde advent 14 december
We gaan de zondagen van Advent in. Op de eerste, tweede 
en vierde advent zijn er bekende gastvoorgangers. Op derde 
advent (14 december) ga ikzelf weer in de Dorpskerk voor. 
In deze dienst zijn ook de gemeenteleden van Op ‘e Noed in 
ons midden. Samen vieren we de Maaltijd van de Heer.
We lezen Jesaja 35 waar verteld wordt van een woestijn die 
gaat bloeien. Met een groep gemeenteleden bereiden we 
deze dienst voor door onder leiding van Helma van Tonge-

ren te schilderen wat we in deze tekst horen. De schilderijen 
krijgen een plaats in de dienst.

Krystkuijer op kerstavond en de Kerstnacht-
dienst
Op Kerstavond is er eerst de Krystkuijer die om half zeven 
begint op de Oude Haven. Prachtig om zo samen met het 
dorp Kerst te vieren!
Aansluitend ga ik om 10 uur ’s avonds voor in de Kerstnacht-
dienst. Medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk 
Koor Langweer. Het is prachtig om in het donker van de 
nacht al lopend (met de Krystkuijer) en vierend (in de kerk) 
stil te staan bij het wonder van de geboorte van Christus.
Op Kerstmorgen hebben we geen dienst in de Dorpskerk, 
wie dat wil kan op Kerstmorgen aanschuiven bij Op ‘e Noed.

Taizédienst in de Dorpskerk van Langweer
Op zondag 28 december en Oudjaarsavond is Gerda Keijzer 
voorganger in een gezamenlijke dienst. Ook 4 en 11 januari 
zijn gezamenlijke diensten. 4 januari kerken we in Idsken-
huizen en op 11 januari ben ik de voorganger in de geza-
menlijke dienst in de Dorpskerk van Langweer. Die dienst 
zal een Taizédienst zijn. In Taizé komen voortdurend dui-
zenden jonge mensen om daar samen te zingen, stil te zijn 
en te lezen uit de Bijbel. Het is de bedoeling dat ik op 11 
januari de dienst vormgeef zoals dat in Taizé gebeurt. De 
Taizé-liederen zing je snel mee en herhalen zich telkens 
weer. Het is bijzonder om te ervaren wat stilte doet. 
Op 18 januari is de Raad van Kerken dienst in de grote kerk 
van Sint Nicolaasga. Voorganger is dan Wim Warnar. 

Op retraite in It Westerhûs van Nij Kleaster
In het najaar verbleef ik een week in It Westerhûs van Nij 
Kleaster in Hillaard. Het was een erg mooie ervaring. Er is 
belangstelling van enkele gemeenteleden om met me een 
weekend mee te beleven in It Westerhûs. Het is een heer-
lijke plek om mee te doen in het ritme dat de protestantse 
kloosterlingen daar hebben ontwikkeld. Voor belangstellen-
den organiseer ik een bijeenkomst om je bij te praten hoe 
dat er in dit Protestantse Klooster aan toe gaat en wat het je 
brengt. Heb je interesse, meld je dan even bij me.

Persoonlijk
Er is veel op ons afgekomen in de afgelopen weken. Selma’s 
moeder ging hard achteruit en we zijn erg veel bij haar ge-
weest. Na haar overlijden verzorgden we met elkaar de af-
scheidsdienst en moest haar appartement in het verpleeg-
huis in Bleskens graag leeggehaald worden. Ze is 94 jaar ge-
worden. Tegelijkertijd werden we oma en opa van Floris, 
zoon van André en Nienke. Vreugde en verdriet zo dicht bij 
elkaar, maar ook zoals het hoort: geslachten gaan en 
geslachten komen. 

Overleden
Op vijf november overleed Michiel Alma die we allemaal 
kenden. Een in memoriam vindt u elders in dit blad.
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VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

Collectes september en oktober 2025 Langweer 

07 september PKN   Geloven met jongeren 55,50
14 september KIA Indonesië 158,75
21 september Werelddiaconaat Libanon 84,85

28 september Diaconie 158,26
05 oktober KIA Israelzondag 53,75
12 oktober Diaconie  90,75
19 oktober Geen dienst in Langweer 
26 oktober Diaconie 93,80

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING

Verslag kerkenraadsvergadering 17 juni 2025

Opening: Welkom door vervangend voorzitter Marten 
Klaas Brinksma, een bijzonder welkom is er voor de nieuwe 
diaken Tineke Hilverda.
Bezinningsmoment: Ds. heeft de volgende vragen voor 
alle leden: Ambtsdrager zijn, wat heeft het je gebracht? Wat 
kost het je? En hoe kijk je ernaar? De volgende uitspraken 
komen langs: Verdieping in het geloof, groei, meer betrok-
ken bij het kerkelijk gebeuren, meer mensenkennis, plezie-

rige omgang met de collega’s, veel geleerd m.b.t. het be-
zoekwerk, er is een fijne en ontspannen sfeer in de kerken-
raad. Aart leest uit de brief van Paulus aan de Romeinen: 
“Wij zijn een dienaar van Christus Jezus”. “We zitten hier als 
geroepene”, aldus ds. 
Afscheid: Els, Jetske, en Henk zijn voor het laatst aanwezig 
en verlaten zo de vergadering. Henk blijft nog een tijdje be-
trokken bij lopende projecten en Els blijft het preekrooster 
verzorgen. Er worden over en weer dankwoorden geuit voor 
de fijne samenwerking. 

Kerstviering
Uitnodiging voor 55+ dorpsgenoten

Woensdag 17 december 2025
Aanvang 16.30 uur in de Hoekstien

Ook dit jaar gaan wij in een gezellige ontspannen 
sfeer weer aandacht geven aan de beleving van Kerstmis 

met als afsluiting een gezamenlijke maaltijd

U bent van harte welkom!

U kunt zich aanmelden tot zaterdag 13 december 12.00 uur
bĳ: Geertje Brinksma, tel. 06-15526048

Of per e-mail naar diaconie@kerklangweer.nl

Deze middag wordt u aangeboden door de diaconie 
van de dorpskerk Langweer. Na afloop wordt er een 

collecte gehouden waarvan de opbrengst dit jaar 
bestemd is voor de voedselbank te Joure

Als het vervoer naar de Hoekstien 
een probleem voor u is, 

belt u dan even met 
Geertje Brinksma, 
tel. 06-15526048

Op 7 januari 2026 is er weer                     

Gezamenlijk eten 
in De Hoekstien
Vanaf 17.00 uur bent u 
weer van harte welkom.

De kosten zĳn 10 euro p.p
Consumpties zĳn voor eigen rekening

Uiterlĳk 2 januari 
opgeven voor deelname bĳ

Wimmy Snĳder 0513 - 499 851

Wij wensen jullie folle Lok 
en Seine en vooral ook een 

gezellig samenzijn in 

2026
Wimmy Snĳder

Jose Kok
Rinny Pĳpker
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Vaststellen agenda: Toevoegen, pnt.6b. Verslag gez. 
vergadering met Op ‘e Noed op 24 april en 7c: preekrooster.
Ingekomen stukken: 
* Overlijdensbericht van gastlid Willie van Braak-Verweij. Er 

is een steentje neergelegd. 
* Rouwkaart van Anne Mink, dienst is op vrijdag 19 juni, 10 

uur, voorganger ds. Henk van Veldhuizen. Steentje wordt 
op 29 sept. neergelegd.

Notulen kerkenraadsvergadering 22 april worden 
goedgekeurd.
Verslag gez. Verg. met Op ‘e Noed wordt goedge-
keurd.
* Kerk-app momenteel niet wenselijk voor Langweer, zo 
wordt geconcludeerd. Lijntjes zijn kort, wij zijn een kleine 
gemeente in één dorp. 
Terugblik diensten: Dienst bevestiging en afscheid 
ambtsdragers was mooi!
Vooruitblik diensten: openluchtdienst 22 juni van Op è 
Noed. Geen dienst in Langweer.
19 okt. bij Op `e Noed, akkoord! Dat er minder diensten in 
Langweer worden gehouden, betekent ook verlichting voor 
de ambtsdragers, zo wordt vastgesteld.
Mededelingen predikant: Aart doet verslag van het 
verloop van zijn herstel. Zijn conditie is weer goed. Voor 
2025 en 2026, zal hij alleen werken in Langweer. Alle werk-
zaamheden daarnaast zijn neergelegd, behalve verplichte 
nascholing voor kerkelijk werkers. Preekrooster voor 2025 is 
ingevuld, eerste dienst na de vakantie op 28 sept, start-
zondag, vervolgens één keer in de 14 dagen dienst. 
Ouderlingen: Geertje zal voortaan eerst een kaartje door 
de bus doen bij de nieuwe leden, met het verzoek om verde-
re kennismaking.
Diakenen: Er zijn nu nog maar 2 diakenen: Geertje Ferdi-
nands en Tineke Hilverda. Na de vakantie gaan we op zoek 
naar een nieuwe diaken.
Kerkrentmeesters:
• Overleg met Op ‘e Noed 18 juni, onderzoek naar de toe-

komst, 
• Opnieuw opnemen regels exclusiviteit grafrechten.
• Kostersbank uitbreiding: verschillende offertes met grote 

prijsverschillen, dit wordt  zorgvuldig afgewogen, 
• Door het vertrek van Henk Westra en Pieter Brinksma 

wordt het aantal kosters wel minder.: 5  
Nieuwe ambtsdragers: besloten wordt om hiermee na 
de vakantie aan de slag te gaan. 
Wat verder ter tafel komt: Ds. zal op 4 juli, wanneer 
op begraafplaats Langweer de urn wordt bijgezet van mevr. 
Renske Hoogeboom-Kleistra, dit ritueel begeleiden. 
Volgend jaar aandacht voor geslaagden in het dorp, in de 
vorm van een attentie of kaartje. 
Sluiting: Geertje leest het avondgebed: “Heer blijf bij ons”. 
De voorzitter bedankt allen.

Verslag kerkenraadsvergadering 16 september 2025

Opening: Voorzitter Reinoud de Boer heet allen welkom.
N.a.v. de huidige verschrikkelijk situatie in Gaza en Israël, 
leest ds. art.1 uit de kerkorde. “De verlegenheid wordt groot 
als je het leest”. “Het is alleen geen oproep om de staat Is-
raël te steunen, maar het jodendom”, zo zegt hij. Hij spreekt 
daarna een gebed uit.
De agenda wordt vastgesteld.
Ingekomen stukken:

* Brief van ds. Gerda Keijzer met de vraag om net als Op `e 
Noed heeft gedaan, een oproep te doen aan de Generale 
Synode om zich duidelijk uit te spreken tegen genocide. 
De voorbeeldbrief met bijlagen kunnen wij overnemen. 
Vergadering gaat hiermee akkoord. 

*  Inlia: een krantencampagne tegen de strafbaarstelling 
van hulpverlening aan asielzoekers om in de kerk te leg-
gen. Vergadering gaat akkoord.

Notulen kerkenraadsvergadering 17 juni 2024
worden goedgekeurd. Besloten wordt om alsnog, via een 
email, vrijwilligers uit te nodigen voor de boottocht op 27 sept. 
Mededelingen predikant: Ds. vertelt dat hij regelmatig 
onder controle staat in het ziekenhuis en alles blijkt heel 
goed te gaan. Bezoekjes in de gemeente zijn er ook weer af-
gelegd. Van 27 t/m 31 oktober is ds. in “Nyekleaster”. 
Ds. had zich aangemeld als vertrouwenspersoon voor de 
classis, maar zegt hiervan af te zien. 
Terugblik diensten: Er is al eens geopperd om kleurboe-
kjes/platen en kleurpotloden voor de kinderen in de kerk 
aan te schaffen. Dit wordt geregeld. Om misgrijpen te voor-
komen, zal aan het koor gevraagd worden om de gebruikte 
liedboeken weer terug te brengen in de kerk.
Vooruitblik diensten:
* Gezamenlijke Startzondag 28 sept, eerst koffiedrinken in 

de hal 9.30 uur. Dienst begint om 10 uur. 
* Ds. was ingeroosterd op 9 november. Dit blijkt toch te veel 

diensten achter elkaar voor hem. Het wordt nu een dienst 
samen met Op ‘e Noed in Idskenhuizen. Voorganger is dan 
Gerda Keijzer.

Diakenen: De bloemen ophalen en wegbrengen is veel 
werk voor de diakenen. Zij willen dit graag anders regelen. 
Een rooster maken voor het wegbrengen van de bloemen 
door alle leden? De bloemen in de kerk op zondag zoals voor-
heen? Alle leden zullen hierover nadenken. Wordt vervolgd!
Kerkrentmeesters:
* Met startzondag 28 sept zal Gerda Keijzer als dank voor 

haar inzet een bloemetje ontvangen. 
* De uitbreiding van de kostersbank wordt uitgesteld tot fe-

br./mrt. 2026.
* Klokkenstoel Dijken wordt opgeknapt.
* Henk Westra treedt af als voorzitter St. Vrienden van de 

kerk, Marten K. Brinksma neemt het over.
Nieuwe ambtsdragers: Hoe gaan we werven? Wie gaat 
er werven? Er zijn momenteel te weinig kerkenraadsleden. 
Als de voorgangers over enkele jaren stoppen dan is er een 
probleem en kun je geen besluiten meer nemen als bestuur, 
aldus ds. Hoe gaan we mensen benaderen? Eerst een ver-
kennend gesprek voeren Vrijblijvend vragen: “Wat zouden 
jullie kunnen en willen doen voor de kerk?. Verschillende 
namen worden genoemd. Wordt vervolgd!
 Wat verder ter tafel komt: 
* Er is een tekort aan kosters, spoeling wordt dunner. 
* Gemeenteavond 1 keer per jaar, dit wordt in het voorjaar 

2026, datum wordt nog vastgesteld.
* Dinsdagavond vergaderen komt voor sommigen moeilijk 

uit door privéomstandigheden.
Eventueel overdag of woensdagavond? 
* De kerstviering voor 55+ is op woensdag 17 dec. 16.30 uur. 

Ds. zal zijn medewerking verlenen.
Sluiting: Helma leest uit magazine “Petrus” een stukje van 
Gertine Blom: ”Laat je verrassen door de geest”. De voorzit-
ter bedankt allen.



14PG OP ’E NOED

Op ’e Noed

protestantse
gem

eente

VERSLAGEN VAN KERKENRAADSVERGADERINGEN EN GEMEENTEMORGEN

Verslag KKR 8 oktober 2025

Opening 
Greta leest Galaten 5, 13-22, over de liefde die de vervulling 
van de wet is. God gaf ons de geboden, Jezus leerde ons de 
liefde, de Geest helpt ons om in liefde te leven. Zo verwijst 
het stukje uit Galaten ook weer naar de Drie-eenheid uit 
onze geloofsbelijdenis.
Daarna gaat ze ons voor in gebed. 

● De attentie voor Jan Kuijper (50 jaar organist) werd goed 
ontvangen. 

● Reitze heeft de VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag) 
aangevraagd. We voldoen daarmee aan de eis voor 
kerkenraadsleden om een VOG te hebben, evenals 
vrijwilligers in andere organisaties. 

● De afgelopen jaren hebben we gewerkt met 
vergaderingen van de Kleine Kerkenraad (voorzitter, 

scriba, predikant en één persoon per college) en de 
Grote Kerkenraad (alle ambtsdragers en predikant). We 
stellen aan de Grote Kerkenraad voor om voortaan altijd 
met alle ambtsdragers te vergaderen. Dus telkens één 
maandelijkse kerkenraadsvergadering met alle 
ambtsdragers. Redenen hiervoor zijn: 
● Dan zijn alle ambtsdragers voortaan op de hoogte 

van de onderwerpen die besproken worden. 
● Als een ambtsdrager niet op een vergadering 

aanwezig kan zijn, dan ontvangt hij of zij wel de 
notulen. 

● Het houden van een Grote Kerkenraad vertraagt de 
besluitvorming, omdat de Grote Kerkenraad maar 
een paar keer per jaar samenkomt. 

● Het emeritaat van Gerda: De brief van Gerda zal 
voorgelezen worden tijdens de gemeentemorgen van 9 
november. Jannie heeft een stemformulier gemaakt. 
Een week lang kunnen mensen, die niet op de zondag 

De Maaltĳd van de Heer vieren

Naar aanleiding van een vraag van een gemeentelid heb ik 
het stuk hieronder over ‘Avondmaal vieren’’ geschreven. 
De manier waarop wij de Maaltijd van de Heer vieren is door 
de jaren, en zelfs door de eeuwen heen, sterk veranderd. 
Het is niet alleen de gedachtegang achter de Maaltijd die 
veranderd is, maar ook de uiterlijke vorm waarin we vieren. 
Van zittend aan een tafel, via het door de banken heen 
doorgeven van brood en wijn, staan we nu heel bewust van 
onze stoelen op om zelf brood en wijn van voorganger en 
diakenen te ontvangen. 

De wijn drinken we sinds corona niet meer uit de grote be-
ker, maar uit kleine bekertjes. Wie om praktische redenen 
liever uit een grote beker drinkt, krijgt uiteraard een grote 
beker aangeboden. We zitten niet vast aan één vorm. 

De hele viering van de Maaltijd is qua vorm meer gaan lij-
ken op de katholieke manier van vieren. Het naar voren lo-
pen en het ontvangen van het brood is daarvan een goed 
voorbeeld, maar ook het Tafelgebed lijkt sterk op die welke 
in de RK-kerk wordt gebruikt. 

In de Rooms-katholieke kerk golden en gelden strikte regels 
voor het ontvangen van het brood. Lang geleden koos men 
ervoor om ’s morgens nuchter te blijven tot na de mis. De 
hostie was dan het eerste wat men die dag at. Ook was het 
lang de gewoonte om de hostie op de tong te ontvangen. 
Men knielde neer bij de communiebank en de priester legde 
de hostie op je tong, omdat het niet gepast was die zelf met 
de handen aan te raken.

Vandaag de dag ontvangen veel katholieken de hostie in 
hun hand. Maar ook dan gelden regels. De hostie wordt 
ontvangen met één hand en de andere hand, je ‘pakhand’, 
ligt daar als een kommetje onder. Je pakhand is de hand 
waarmee je schrijft, dingen pakt, enzovoort. Voor de meeste 
mensen is dat de rechterhand. In dat geval schuif je je rech-
terhand onder de linkerhand waarin de priester de hostie 
legt.  Je pakt het immers niet, maar ontvangt het. 

Soms merk ik dat er verlegenheid is bij mensen om het 
brood tijdens de viering van de Maaltijd te ontvangen. Want 
hoe doe je dat? Pak je het aan met duim en wijsvinger? Na-
tuurlijk mag dat zo. We hebben geen regels. Maar ik merk 
dat een heleboel mensen al hun hand ophouden, zodat het 
brood erin gelegd kan worden. 

Is dat nu de nieuwe regel? Nee, absoluut niet. Ontvang het 
brood zoals je het wilt. Maar als je zoekt naar een manier 
om het brood te ontvangen, dan is dit misschien een goede 
optie. 

ds. Gerda Keijzer



15 PG OP ’E NOED

stemmen, of niet direct kunnen besluiten, hun 
stemformulier mailen of brengen bij voorzitter of 
scriba. Na deze zondag krijgen de abonnees van de 
Ontmoeting de brief van Gerda en het stemformulier op 
de mail. 

● De Classis Fryslân vraagt van ons een stuk van ongeveer 
300 woorden en twee foto’s voor op hun website: Wat 
maakt onze gemeente bijzonder? Wat doen we in onze 
gemeente? Het blijft twee maand op hun website 
staan. 

Pastoraat 
Op 19 oktober zijn jongeren uit Urk, die in de zeilschool zijn, 
bij ons te gast in de kerkdienst. Ze zingen twee liederen en 
zorgen voor een traktatie voor de hele gemeente.
Gerda en Jikke gaan samen voor in de dienst op Eeuwig-
heidszondag.
Op 25 december wordt Jelte Postma gedoopt (zoon van Rudy 
Postma en Tryntsje Bouwhuis). 

College van diakenen
De diakenen zijn weer bezig met de rozen voor eeuwig-
heidszondag en met de kerstviering.

College van kerkrentmeesters
Het College treft voorbereiding voor de Kerkbalans. Het is 
even de vraag of er genoeg vrijwilligers zijn, omdat er vacan-
te wijken zijn. 
De jaarcijfers zijn nog niet binnen en konden dus niet be-
sproken worden. 

Sluiting
Geertje sluit af met het gedicht ‘Licht op mijn weg’. 

Verslag grote kerkenraadsvergadering 
28 oktober

Opening
Voorzitter Greta van der Meer heet ons welkom en opent de 
vergadering door iets te vertellen over de Bijbel. De Bijbel 
bestaat uit twee ‘testamenten’. Testament betekent ‘ver-
bond’, een initiatief van God met de verbondspartners, de 
mensen. Het Oude Testament  is het verbond van God met 
Israël, bekrachtigd door het bloed van een dier (Exodus 24). 
Het Nieuwe Testament is het nieuwe verbond dat gesloten 
wordt tussen God en álle mensen. Het wordt door het bloed 
van Jezus bekrachtigd (Hebr. 9, 11-15). 
Na deze uitleg bidt Greta met ons. 
Naar aanleiding van de vorige vergadering wordt duidelijk-
heid gevraagd over de gezamenlijke diensten in de stille 
week. Gerda vertelt dat alleen donderdag en vrijdag in de 
Stille Week (2026) samen met Langweer worden gevierd. De 
rest van de vieringen in deze week niet. 

Kerk in Kaart 
Kerk in Kaart is een handig instrument van de landelijke 
kerk om de vitaliteit van een gemeente te meten. Het vraagt 
telkens naar de vitaliteit op dit moment en wat de ver-
wachting is van de vitaliteit over 8 jaar. 
Er zijn vragen over (1) de basistaken van de gemeente, over 
(2) het bestuur en leiderschap en over (3) de ontwikkeling 
van financiën en leden. 
De kerkenraadsleden hebben Kerk in Kaart ingevuld. We lo-

pen niet alle vragen bij langs, maar we zijn ons door het in-
vullen eens te meer bewust geworden van de kwetsbaarheid 
van onze gemeente als het over deze onderwerpen gaat. Nu 
loopt het allemaal wel, maar er hoeven maar een paar men-
sen hun taak neer te leggen en we komen al in de proble-
men, tenzij er nieuwe ambtsdragers gevonden worden. 

Sluiting oude gebouwen in de winter
In verband met het terugbrengen van de energiekosten stelt 
het CvK voor om in de winter geen diensten meer te houden 
in de beide oude kerkgebouwen. Wat ook meespeelt in dit 
besluit is dat de toegankelijkheid van de oude gebouwen 
een stuk minder is en het minder genoeglijk is, vanwege 
tocht, minder goede toiletvoorzieningen, etc. Het CvK stelt 
voor om vanaf 1 januari t/m maart geen diensten meer te 
houden in de beide oude gebouwen. In het seizoen 2026-
2027 geldt de sluiting van 1 oktober t/m maart, uitgezon-
derd rouw- en trouwdiensten en de kerstviering in Tjerk-
gaast. We nemen het voorstel van het CvK over.  We willen 
dit meedelen aan de gemeente op de gemeentemorgen op 
9 november. 

Grote en Kleine Kerkenraad afschaffen
De kleine kerkenraad stelt voor om het systeem van KKR en 
GKR in te ruilen voor één enkele kerkenraad die maande-
lijks vergadert. De redenen hiervoor zijn: 
-  onze GKR is al niet meer zo groot
-  de diaken sluiten bij toerbeurt aan in de KKR
-  de leden van de GKR zijn pas laat op de hoogte van ont-

wikkelingen die in de KKR aan de orde komen. Door één 
enkele kerkenraad te houden is iedereen op de hoogte 
van de ontwikkelingen die gaande zijn en worden beslis-
singen door meer ‘schouders’ gedragen. 

Mocht iemand verhinderd zijn, en niet elke kerkenraadsver-
gadering kunnen bijwonen, dan krijgt hij / zij in ieder geval 
de notulen en blijft zo op de hoogte. We hopen wel dat er 
tenminste één persoon of meer van elke college aanwezig 
kunnen zijn op de KR en het liefst allemaal. 

Ambtsdragers vragen
De verschillende colleges vragen vaak leden voor een ambt, 
terwijl de andere colleges niet op de hoogte zijn van wie zij 
vragen. Dat zou kunnen betekenen dat iemand de ene week 
voor diaken gevraagd wordt en de week er op voor ouder-
ling-kerkrentmeester. We stellen voor om pas iemand te vra-
gen als de naam genoemd is in de kerkenraad. Mocht ie-
mand bedanken voor bij voorbeeld ouderling-kerkrent-
meester, dan kun je wel vragen of zo iemand dan misschien 
ouderling zou willen worden, of diaken. Op de volgende ker-
kenraadsvergadering kan het antwoord teruggekoppeld 
worden met de leden van de kerkenraad. 

Sluiting door Hendriekje Sijbesma

Gemeentemorgen op 9 november 2025

Op zondag 9 november was er een gemeentemorgen in de 
kerk van Idskenhuizen. De opkomst was groot en het doet 
goed dat de betrokkenheid bij de gemeente groot is.
Met de gemeente is het volgende gedeeld en voorgelegd:
Op de gemeentemorgen van 9 maart dit jaar heeft Reitze in 
een presentatie laten zien hoe de financiële situatie is en de 
zorgen hieromtrent in de toekomst. De gemeenteleden heb-
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ben toen meegedacht over mogelijkheden en oplossingen 
en dit ook schriftelijk met de kerkenraad gedeeld. Op de vol-
gende gemeentemorgen, op 18 mei, is een samenvatting ge-
geven van de uitkomsten van de ingeleverde suggesties, 
welke de kerkenraad heeft meegenomen.
Hieruit is een eerste besluit genomen:
In de winterperiode worden de reguliere diensten in de kerk 
in Idskenhuizen gehouden. De kerkgebouwen in Tjerkgaast 
en St. Nicolaasga blijven dan gesloten. Dit in verband met 
verlagen van de stookkosten en in verband met toeganke-
lijkheid (niet-reguliere diensten, zoals rouw- en trouwdiens-
ten kunnen wel in Tjerkgaast of St. Nicolaasga plaatsvin-
den). Dit besluit zal ingaan per januari 2026 en duurt tot 
eind maart. Het volgend winterseizoen begint vanaf oktober 
2026 tot eind maart 2027 enz.
Naast financiële zorgen zijn er ook zorgen om de bestuurs-
kracht van de gemeente. Een te kleine kerkenraad mag for-
meel geen besluiten nemen en het nemen van zwaarwegen-
de besluiten kan niet op een te kleine groep mensen rusten. 
Bij dezen een oproep tot (namen van) vrijwilligers.

Deze gemeentemorgen werd aandacht besteed aan het aan-
staande emeritaat van ds. Gerda Keijzer.
Ds. Gerda Keijzer mag vanaf september 2026 met emeritaat. 
Ze heeft een voorstel aan de gemeente gedaan om haar 

emeritaat uit te stellen. Dit zou kunnen doorgaan mits er 
voldoende draagvlak is van 90% of meer. De brief van ds. 
Gerda Keijzer aan de gemeente is voorgelezen door voorzit-
ter Greta van der Meer. Na beantwoorden van enkele vragen 
is er anoniem gestemd over de optie van Gerda Keijzer om 
na september 2026 langer aan onze gemeente verbonden te 
blijven als voorganger. Dit vanaf dan voor een aanstelling 
van 50%.
De volgende dag is een extra ontmoeting uitgegeven, met de 
mogelijkheid om te stemmen, ook voor degenen die niet op 
de gemeentemorgen aanwezig konden zijn.
Stemmen konden worden doorgegeven aan de scriba of de 
voorzitter.
De uitkomst van de stemming is:    
160  stemmen voor;  
    4  stemmen tegen.
Het percentage stemmen voor is : 97,6 %.
Dit betekent dat Gerda na haar emeritaat verbonden blijft 
aan onze gemeente.

De kerkenraad bedankt jullie voor jullie betrokkenheid en 
inbrengen van jullie stem.

Namens de kerkenraad, 
Greta v.d Meer (voorzitter) en Jannie van Koten (scriba)

VAN DE DIACONIE

aan de gemeenteleden van de PG Op ’e Noed van 70 jaar en ouder 

De diaconie van onze gemeente nodigt u weer van harte uit 
voor een gezellige Kerstviering op zaterdag 13 december 

van 16.30 tot 19.00 uur in de kerk van Idskenhuizen. 
Mocht uw partner jonger zijn dan is hij of zij ook van harte welkom. 

Onder het genot van een hapje en een drankje zullen we samen
 enkele liederen zingen, luisteren naar een mooi verhaal 

en er zal ook ruimte zijn voor gezelligheid en een goed gesprek. 

Komt u ook? Meld u dan aan vòòr 5 december aan 
bij Anna Mirjam of Katharina. 

annamirjam@outlook.com (06-15681617)
markat13@kpnmail.nl (06-45127264) 

Heeft u vervoer nodig? Geef dit dan ook aan ons door. 

Met warme groet, 
de diaconie PG Op ’e Noed 

Katharina, Anna Mirjam, Geertje & Joke
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VAN DE KERKRENTMEESTERS

Algemeen
In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van 
de Kerkrentmeesters.
Dit gaat over het geld en goed van uw kerk: het geld dat bin-
nenkomt aan bijdragen e.d. en het geld dat er uit gaat aan 
pastoraat, onderhoud kerkgebouwen en de kosten van het 
houden van kerkdiensten. Mocht u/jij vragen hebben, of is 
niet duidelijk: vraag het ons!

Eindejaar collecte
Samen met deze Geschakeld gaat een flyer om de eindejaar 
collecte onder de aandacht te brengen.

Klokkenstoel Doniaga
Tijdens onze jaarlijkse rondgang zagen wij dat de klokken-
stoel wel wat verf kon gebruiken. Bij nadere inspectie door 
de schilder bleek dat er meer aan de hand is: de constructie 
vertoont diverse mankementen. Hierop is door de Monu-
mentenwacht Fryslân  een inspectie uitgevoerd, en een rap-
port opgesteld. Zoals zo vaak levert de uitkomst goed 
nieuws en slecht nieuws op. Het goede nieuws is dat de con-
structie hersteld kan worden, het slechte nieuws is dat dit 
een behoorlijke ingreep vereist, en dus duur zal zijn. Op dit 
moment wachten we nog op de offerte hiervoor. We gaan 
proberen om (een deel van) de kosten via diverse subsidie-
mogelijkheden vergoed te krijgen.

Nieuwe collegeleden gezocht
Het college is dringend op zoek naar versterking. Er zijn nu 
drie vacante plekken. Het zou toch wel heel mooi als deze 
weer opgevuld kunnen worden. Mocht je je aangesproken 
voelen door deze oproep neem dan eens contact op met een 
van de Kerkrentmeesters. Weet je in ieder geval welkom bin-
nen een groep van enthousiaste en leuke mensen. Onze bi-
jeenkomsten duren nooit lang en verlopen in een gezellige 
sfeer. Uiteraard moet er werk verzet worden, en komen er 
pittige uitdagingen op ons af, maar met een positieve instel-
ling kunnen we dat aan.

Toekomst
Op het moment van dit schrijven beschikken wij nog steeds 
niet over de jaarcijfers van 2024. We hebben de afspraak 
met het KKA (die verzorgt onze financiële administratie) ge-
maakt dat de jaarrekening over 2025 sneller beschikbaar zal 
komen, we realiseren ons ook wel dat er door personeelsge-
brek langere wachttijden ontstaan. 
We kunnen dus nog niet zeggen hoe 2024 financieel verlo-

pen is. Afgaande op de stand van de betaalrekeningen 
schatten wij opnieuw een groot tekort in, tussen de 75.000 
en 100.000 euro. Dat geldt op voorhand ook voor 2025. 
Zoals eerder gemeld zullen wij dus snel met ingrepen moe-
ten komen. Intussen is er wel al overleg geweest met een 
beleggingsadviseur van de Rabobank. We kunnen wel een 
beter rendement op onze tegoeden realiseren, maar dat 
hangt er ook vanaf hoelang we bedragen vast kunnen zet-
ten. En dat is lastig natuurlijk: door de grote tekorten moe-
ten wij wel geld achter de hand houden om dit aan te vul-
len. Daarnaast zijn er in het verleden bedragen voor langere 
tijd vastgezet, die kunnen we alleen tegen het betalen van 
boetes vrijmaken. Dat schiet dus ook niet op. Kortom: we 
gaan wel wat meer rendement op ons vermogen maken, dat 
zal het verschil niet gaan maken, maar alles helpt! Om op 
de kosten van de gebouwen te bezuinigen heeft de kerken-
raad op ons voorstel besloten om de kerkgebouwen van St. 
Nyk en Tjerkgaast vanaf 2026 niet meer in de winter te ge-
bruiken. Dat zou in theorie, en afhankelijk van de winters, 
flink was gas moeten kunnen besparen. Ook dat levert wat 
op. Ook door de intensievere samenwerking met Langweer 
besparen we kosten: meer gezamenlijke diensten betekend 
minder diensten per gebouw en minder te betalen voorgan-
gers voor gastdiensten. Al met al hopen we zo het tekort te 
verkleinen.

Giften
We hebben in de afgelopen tijd een tweetal bijzondere gif-
ten gekregen, namelijk een van € 2.500 en een van € 5.000! 
De gevers hiervan willen (uiteraard) anoniem blijven, maar 
vanaf deze plaats willen wij hen van harte bedanken voor 
deze genereuze giften.

Kerkbalans
We zijn druk bezig met de voorbereidingen van de kerkba-
lans 2026. Deze zal plaats vinden vanaf 10 januari tot en 
met zaterdag 24 januari. Vanwege het tekort aan Kerkrent-
meesters doen wij weer een beroep op vrijwilligers voor de 
verspreiding en ophalen van de kerkbalans. Wij zullen die-
gene die vorig jaar geholpen hebben opnieuw vragen, en we 
hopen dat er meer mensen zich aanmelden om ons te hel-
pen. Vele handen maken licht werk.

Camera Tjerkgaast
Op korte termijn gaan we een camera monteren op de gevel 
van de kerk van Tjerkgaast. Daarmee willen we beelden 
vastleggen indien er weer iemand met de auto uit de bocht 

Overzicht collecten Diaconie

27 jul Stichting Droomdag 90,80 
3 aug Diaconie 135,40 
17 aug Diaconie 148,30 
24 aug Stichting Kinderhulp Uganda 117,75 
31 aug Diaconie 96,60 
21 sep Kerk in Actie: Vaktraining Libanon 103,20 
5 okt Kerk in Actie: Kinderen in Israël 
 en Palestina 137,50 
12 okt Diaconie 131,80 

19 okt Kerk in Actie: Bangladesh 269,30 
26 okt Diaconie 105,60  

Opbrengst collecten  Kapel Doniahiem 
tbv. Wilde Ganzen

28 aug 71,50
11 sep 58,00
25 sep 74,45
  9  okt 94,50
23 okt 66,95



18PG OP ’E NOED

OMZIEN NAAR ELKAAR

Bloemengroet vanaf 21-09-2025
21-09 Pieter Bergsma
05-10 Roel Kok en Hinke de Lang
12-10 Trijnie Hogeterp
26-10 Rauke Hoekstra
02-11 Roel Visser
09-11 Ellen Graham
16-11 Pieter Klompmaker

N.B. waar geen bloemengroet is genoteerd betreft het de 
gezamenlijke diensten in Langweer.

Wij ged�k�
Cornelia Maartje Kunst-Liemburg 94 jaar
Evert Hoite Schaap 78 jaar
Andries Brinksma 90 jaar
Lucy Visser-Reitsma 86 jaar
Pietje Bijlsma-Nieuwenhuis 98 jaar
Douwe Smit 79 jaar
Bouwe de Hoop 89 jaar
Jo Wielinga-Mansveld 101 jaar
Theun Posthuma 83 jaar
Jan Postma 79 jaar
Harmen Yke de Vries 66 jaar
Jantje de Groot-Klijnsma 96 jaar
Cornelis Tadema 87 jaar

MUTATIES

Binnengekomen:
Vanuit Scharsterbrug: Mevr. T. van der Laan-Wiering, 
Stationsstraat 1 K17, 8521 JT SINT NICOLAASGA
Vanuit Makkum: Mevr. F. Heeringa, Kade 44, 8521 JS SINT 
NICOLAASGA
Vanuit Westhem: Dhr. J.S. Jacobi, Kade 44, 8521 JS SINT 
NICOLAASGA
Vanuit IJselmuiden: Dhr. H.F. van Dam, It Foarfjild 15, 8522 
ME TJERKGAAST
Vanuit Groningen: Mevr. J. Ferdinands, It Sein 8, 8521 DN 
SINT NICOLAASGA

Binnenverhuizing:
Fam Abma, Tjerkgaast naar De Buffer 32, 8521 DL SINT 
NICOLAASGA

Verhuisd naar elders:
Mevr. F.J. Jongstra, It Sein 25 8521 DM SINT NICOLAASGA
Dhr. P.A. Sijtsma, Langwarderdyk 16 0061, 8521 NE SINT 
NICOLAASGA

Overgeschreven naar:
PKN Sneek, Mevr. S. Roozendal-Piebenga, Sietze Hepkema-
laan 20, 8521 DH SINT NICOLAASGA
PKN Oldeboorn, Dhr. T.X. Mebius, Kerklaan 70, 8521 KM 
SINT NICOLAASGA

gaat, en zonder bericht achter te laten doorrijdt. We zijn er 
wel klaar mee dat we iedere keer voor de kosten opdraaien. 
De gemeente heeft wel wat aanpassingen aan de bocht ge-
daan met belijning, een waarschuwingsbord en een paaltje. 
Wij zijn hier echter nog niet gerust op, vandaar de camera.

Wijkindeling:
Wijk 1 Vacant (1a) en Anne Snijder (1b)
Wijk 2 Johannes de Jong
Wijk 3 Sint de Boer (3a) en Hendriekje Sybesma (3b)
Wijk 4 Hendriekje Sybesma (4a) en Geja van Koten (4b)
Wijk 5 Vacant
Wijk 6 Reitze Sybesma
Wijk 7 Vacant
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ADRESSEN

Predikant:  Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer.
aart.c.veldhuizen@gmail.com Tel. 06 - 107 021 65

Ouderling scriba:             Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer Tel. 0513 - 499 248
scriba@kerkLangweer.nl

Overige ouderlingen: Helma van Tongeren-Waschkiewitz Tel. 06 - 110 923 17

Diaconie administratie: Tineke Hilverda, Stevenshoek 25, 8525 EK langweer Tel. 06 - 202 333 82
diaconie@kerkLangweer.nl 

 Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85

Overige diakenen: Geertje Ferdinands-Brinksma Tel. 06 - 155 260 48

Kerkrentmeesters: Voorzitter: Reinoud de Boer Tel. 06  -  372 745 03
 Marten Klaas Brinksma, Doumastate 17, 8525 HA Langweer Tel. 06 - 108 502 22 

beheer@kerkLangweer.nl 
Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44

Ledenadministratie: Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer Tel. 06 - 235 564 68

De Hoekstien: Beheerder: Pietie Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer Tel. 06 - 129 569 47 
 pietiewildschut@hotmail.com

Kosterpoule: Coördinatie: Marten Klaas Brinksma Tel. 06 - 108 502 22

Redactie kerkblad:         Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuizen Tel. 0513 - 853 637
 Geertje Minnee-Schalkers Tel. 0513 - 499 248

kerkblad@kerkLangweer.nl Tel. 0513 - 431 407

Website:  Els Theel-Handgraaf Tel. 0513 - 436 900
Aukje de Jong- de Jong Tel. 0513 - 853 637

Website PG Langweer: www.kerkLangweer.nl

COLOFON GESCHAKELD
Redactie
Alie Runia, Aukje de Jong-de Jong, Gerda Keijzer en Geertje Minnee-Schalkers

Inleveren kopij    
Alie Runia Aukje de Jong-de Jong Geertje Minnee-Schalkers
Lytse Buorren 19 It Boerein 2  kerkblad@kerkLangweer.nl
Idskenhuizen 8523 NX Idskenhuizen (0513) 499 248
alierun58@gmail.com aukjesint@gmail.com
  (0513) 853 637 
Vormgeving
Anita Spijksma
anitaspijksma@gmail.com

Druk
Flyer Print - Joure

Inleveren kopy 
maandag 12 januari 2026 voor 12.00 uur!
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Prot. gem. Op ’e Noed Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga
 (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 info@pkn-openoed.nl, www.pkn-openoed.nl 
 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op ’e Noed

Predikanten Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL IJsselmuiden 06 - 826 949 98
stoel-keijzer@planet.nl
Ds. Aizo Wiebenga, Slufter 7, 8602 DA Sneek 0515 - 439 565

Voorzitter  Greta van der Meer, Heide 1, 8521 DE St. Nicolaasga 06 - 224 753 53
meergreta@hotmail.nl

Scriba  Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen (0513) 43 14 75
 scriba@pkn-openoed.nl

Kerkelijk Bureau  (voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga (0513) 43 10 89

pdirksen@kpnmail.nl

Kosters Idskenhuizen: contactpersoon: Wico Koolstra,   06 - 204 581 02
 De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga , w_koolstra@hotmail.com
 St. Nicolaasga: contactpersoon: Pieter Dijkstra,   (0513) 43 11 62
 Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, pieter-renske@hotmail.com
 Tjerkgaast: Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast (0514) 53 13 48

keesenbottje@outlook.com

Beheerder kerk Idskenhuizen Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen  (0513) 43 14 75 
vankoten@home.nl

College van Kerkrentmeesters Voorzitter: Reitze Sybesma, Heide 2, 8521 DG Sint Nicolaasga 06 - 512 491 80
 reitze777@gmail.com

Penningmeester: Pieter Bergsma 
Een vraag of opmerking voor penningmeester Pieter Bergsma 

 moet gestuurd worden naar: facturenkerkrentmeesters@pkn-openoed.nl
 Facturen moeten gestuurd worden naar: facturen@pkn-openoed.nl
 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op ’e Noed

Pastoraat Contactpersoon: Jikke de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenhuizen 06 - 300 981 60

Diaconie Voorzitter: AnnaMirjam Hoekstra, Bramerstraat 33, 8523 NE Idskenhuizen 
annamirjam@outlook.com

 Penningmeester: Joke Pander 
 IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op ’e Noed 

Jeugdwerk Contactpersoon: vacant

Administratie begraafplaatsen Wessel Spijker en Anita Spijksma 06 - 492 828 91
 Postbus 44, 8520 AA Sint Nicolaasga t.a.v. Begraafplaatsen (ook Whatsapp)

begraafplaats@pkn-openoed.nl, www.begraafplaatsen-openoed.nl
 IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op ’e Noed

Geschakeld Contactpersoon: Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga (0513) 43 10 89
pdirksen@kpnmail.nl
IBAN: NL02.RABO.0334.7970.71 t.n.v. kerkblad Geschakeld

Ontmoeting Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuizen (0513) 43 24 98
alierun58@gmail.com

Beamteam Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga 06 - 212 843 56
alexenkarin@delta.nl

ADRESSEN


